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53763 YAŞ'TOYUN Ammar ağ sineşi isc ona İD 


ÖNERİLEN OKUMALAR :seeeeeeeeeneseeeererenesresenesesessenenssen NN Vi 


Bu kitabım 

Ezelden ebede 

Yeseviyye yolunun müridi, muhibbi 
Dervişâna 

İthaf edilmiştir. 


Var olsunlar her nerede 
Yaşadılarsa, 
Yaşıyorlarsa, 
Yaşayacaklarsa... 


Sözbaşı 


azret Sultan Yesevi Türk yurtlarında İslâm'ın yaşanmasında -ve yaşatılmasında- açtığı çığır ile ismi günümüze kadar ulaşmış bir Allah dostudur. Bunun somut bir göstergesi olarak kendisine atfedilen Pir-i Türkistan unvanı Yesevilik yolu olarak adlandırdığım Yeseviyye tarikatı Türkistan'da XII Yüzyılda teşekkül ettikten sonra yazılı kaynaklarda kayda girmiştir. 


Çeyrek asırdır Hazret Sultan Yesevi ile ilgili kaynakları derleyen ve bu konuda eser veren birisi olarak, Yesevilik yolunda yürümek talebini şahsıma ileten ve bu konuda kılavuz niteliğinde bir eser hazırlamamı isteyen taliblerin arzusunu yerine getirme düşüncesi doğrultusunda bu 


risâle ortaya çıktı. 


“Yeseviyye Âdâbı" olarak da adlandırılabilecek olan kılavuz incelenecek olursa, Allah rızâsını tahsil yolunda mesafe katetmek isteyen kişi, öncelikle bu işin büyük kısmının kendi iradesiyle yerine getirmesi gereken görevlerden oluştuğunu anlayacaktır. Bazı kolaycıların anladığı ya da umduğu gibi, bir mürşide kapılanıp kendi nefsi ile ilgili hiç bir zahmete katlanmadan cennet makamlarına kavuşmak Yesevilik yolunda asla sözkonusu değildir. Talib, namazdan günlük zikirlere, nafile oruçlardan halvet uygulamalarına, kulluğunu göstermek için bütün 


gayretini ortaya koyarak karşılığını sadece ve sadece Hakk Tedla'dan 


beklemelidir. 


Burada benim okura söyleyeceğim tek bir söz olabilir: Bu kılavuzda tarif edilen zikir, ibadet ve tefekküre kırk gün devam eden talib için Hakk Tedla bir kapı açacaktır. O kapıdan geçip geçşmemenin kararı ve sorumluluğu, tamamen Hazret Sultan Yesevi müridi olmaya talib olan kişiye aittir. Ancak bu nokta Hakk Teâlâ'nın Kur'an-ı Mübin'inde 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“Ben anarsanız sizi anarım” vaadi hatırlanmalıdır. Zikretmekle anılanın, zikrederek anana verdiği bu söz çok değerlidir. Bu ilâhi sözün ne kadar önemli olduğunu Hazret Sultan Yesevi'nin dervişlerini zikre teşvik ettiği hikmetlerinde defalarca bahsedilen âyete lafzı ile yer vermesinden anlamalıdır. Süfiye zikrine karşılık her ne verilecekse, verecek olan sadece ve sadece O'dur. 


Yesevilik yoluna ruhani intisab sonrasında adım adım yürümekle Tanrı Teâlâ'nın rızâsına ermeye talib olan okur, hergün Divân-ı Hikmet'ten bir miktar okumayı da en önemli dersi olarak kabul etmeli ve Hazret Sultan Yesevi ruhaniyetine ülfet maksadıyla kendisi için günlük 


bir hikmet virdi belirlemelidir. 


Elinizde tuttuğunuz bu eserin on yıl önce oluşturduğum ilk taslağı, okuduğum kaynak kitaplardaki dağınık bilgilerin derlenmesi ile oluşmuşturulmuştu. Kazakistan'da görevlendirildiğim dönemde yaptığım saha araştırmaları sırasında edindiğim bilgiler ile zenginleştirilmesinin ardından ise bugünkü halini aldı. Bu noktada Yesevi diyarında yaşadığım günlerde kendilerinden istifade ettiğim aksakallardan Atahan Azlar Azizhan Ata Sayrami, Sultan Ahmed Aktaşi, İşan Sultankul Kuşatavi, Hâce Abdulkadir Ata, Pir Abdulmecid Kaşgari'yi minnetle anarım. Türk yurtlarının manevi iklimini ağır bir zulüm ile karartan komünizm dönemi sonrasında tasavvufun yeniden canlanmasına dair beklentilerimin kâmil mânâda karşılık bulduğunu söylemem mümkün değildir. Ancak Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek gerektiği yönündeki iman esasımız bizler göremesek dahi, Yesevi diyarının manevi hayatında da güzel günler geleceğine ilişkin dileğimizi yinelemeyi gerektiriyor. Pir-i Türkistan'dan aldığım ders, Allah'ın “Fail-i Mutlak” olduğunu anlamayı tasavvuf mertebeleri kat edilirken kazanılması gereken bir farkındalık olarak belirlemekle bunu emretmektedir. 
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Bu risâleden yararlanmak isteyen ancak tasavvufa özel terminolojiye yabancı olan okur, son bölümdeki “Önerilen Okumalar” sayfalarındaki kitaplara başvurabilir. Ancak Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu'nun Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü” ile tarafımdan hazırlanan Divân-ı Hikmet'te yer alan “Sözlük” bölümüne başvurulması da yeterli olabilir Kur'an-ı Kerim'i aslından okuyacak kadar Arap alfabesini öğrenmeyen ve günlük namaz ibadetini ifaya yetecek kadar bir ezbere sahip olmayan birisinin verilen reçeteden yararlanması çok zordur. Bu nedenle kendisini bu konuda yetersiz bulanlar öncelikle bu eksikliklerini gidermelidirler. Türkçe'yi tasavvuf dili mertebesine taşıyan Hazret Sultan Yesevi'nin çok rahatlıkla kullandığı Tanrı, uçmak, tamu gibi kök Türkçe sözcükleri gündelik hayatında kullanan birisi olarak bu tavsiyemin anlaşılacağını umuyorum. Bu vesile ile bu risâlenin hazırlanmasındaki en önemli kaynaklar olan Fakr-name risalesini neşreden aksakalımız Prof. Dr. Kemal Eraslan'a, İsveç'teki Uppsala Üniversitesi arşivinde kaybolup gitme ihtimali olan Mir'atü'-Kulüb'un el yazmasını bizlere kazandıran Prof. Dr. Necdet Tosun'a ilim ehli adına açık teşekkürü bir borç bilirim.Ülkemizde Yesevilik çalışmalarının öncüsü Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar eserine de kaynaklık eden Hazini'nin Cevâhirü'-Ebrâr'ını yayına hazırlayan Prof. Dr. Cihan Okuyucu ve Doç. Dr. Mücahit Kaçar'ı 


da yâd etmek boynumun borcudur. 


Bu satırları yazarken Coronavirus salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler sürecinde yaşıyordum. İzlediğim haber kanallarından evimize ulaşan İtalya ve İspanya'dan hastane kordidorlarında nefes alamadığı için çırpınan insan görüntüleri iç paralayıcı idi. Covid-19 Pandemisi'nin global ölçekte yol açtığı kaygı ve çlüm korkusu insanları hayatın anlamı, ölümün gerçekliği konusunda derinden etkiledi. Bu ko- 


nuda insanların ya tamamen materyalist bir bireyselciliğe yöneleceği ya 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da tam tersine mistik eğilimlere kapılacağı tahminleri yürütülüyordu. 
Dünyanın içerisinde bulunduğu informatik etkileşim bütün dünyanın Türk tasavvuf geleneğinin mesajlarına açık haline gelmesini de sağlayacaktır. Bu noktada Yesevi mesajlarını dünyanın bütün insanları için önemli hale getirecektir. Bu noktada henüz denemeler safhasını aşamayan hikmetlerin dünya dillerine aktarım çalışmalarına hız verilmesi 


gerekmektedir. 
Divân-ı Hikmet'te işaret edilen ve bu risâlede “63 Yaş Toyu” baş- 


lıklı bölümde ayrıntılandırılan Yesevilik uygulaması, yaşı kemâle erme sınırına ulaşan ilgililerine bazı bilgilerin ulaştırılması gerektiğini düşündürdü. Bilindiği üzere Hazret Sultan Yesevi, Hz. Rasülullah Muhammed Mustafa (s.a.v) sünnetini gözeterek hayatını 63 yaşından sonra yeni bir tarzda devam ettirmiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta; buradaki 63 yaşın, Hicri takvime göre belirlendiğidir. Hicri takvime göre 63 yaşında dünyadaki maddi hayatı noktalanan Hz. Rasülullah 
Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in hayat süresi Milâdi takvime göre ise 61 
yıl2 ay 19 gündür. Bu eserin basım hazırlığını yaparken, Pir-i Türkistan'ın belirlediği yaşa ulaşmama sadece 2 ay kalmıştı. Bu eser elinize 


ulaştığında, belirlenen sınırı -muhtemelen- geçmiş olacağım. 


Manevi yönüyle diğer bütün eserlerimden farklı olan bu risâlenin basım kararını verirken bu özel durumumu da dikkate aldığımı, bu risâlenin ailem, ülkem, Türk yurtları ve bütün insanlık için bir bereket ve rahmet vesilesi olması niyâzı ile paylaşmak istedim. Zor zamanlarda latif ruhâniyeti ile âlem-i mânâdan daimâ elimi tutmaya devam eden tasavvuf yolundaki mürşidim Mustafa İhsan Karadağ'ın, tasavvuf ile ile ilgili konularda bana ulaşan sorulara nasıl cevap vereyim? 
soruma verdiği karşılık bu eserin ortaya çıkmasında da yol göstericim olmuştur: “Bilir isen söylersin, bilmiyor isen zaten söyleyemezsin ki...” 
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Sonuç olarak, Pir-i Türkistan Hazret Sultan Hoca Ahmed Yesevi'nin tarihi rolünü özetlediğine inandığım şu tesbitimi paylaşmak isterim: İslâm, Türkistan'a ulaştığı ilk birkaç asırda Türk yurtlarında yatay olarak yayılmıştı. Türklerin yeni dininin irfani bir boyutta derinleşmesi Yesevi ve takipçisi dervişlerinin Türkistan'da hayata geçirdikleri yaygın ve örgün eğitim çalışmalarıyla mümkün olmuştur. Yesevi'nin Türk tarihinde oynadığı önemli rol, işte bu noktadadır ve Türk tarihinde bu rolün bir benzerini ifa etmiş bir başka mürşid daha bulunma- 


maktadır. Himmetleri câri, hâzır ve dâim ola... 


Meded “Yâ Hazret Sultan Hâce 
Ahmed Yesevi Kaddesallahu Sırrahu”* 


Dr. Hayati Bice 
İzmir, 11 Mayıs 2020 


(9) Kitabımızın kapağındaki hat eseri, Hattat Hüseyin Kutlu tarafından yazılıp Müzehher Bice tarafından tezhiblenmiştir. 2000 yılında Yesevi Külliyesi'ne armağan edilen eser, halen Yesevi Halvethane Mescidi yanındaki müzede sergilenmektedir. 
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GİRİŞ 


Tasavvuf, zikir vasıtası ile Allah ile doğrudan bir ilişki kuran süfinin, kendi nefsini tanımakla Rabbini tanıması ve rızâsına ermesi ile gelişen bir ruhani süreçtir. Uzun yıllardır Hazret Sultan Yesevi'nin hayatını ve Divân-ı Hikmet külliyatında toplanan Yesevi hikmetlerini inceleyen birisi olarak vardığım sonucu, elinizde bulunan bu risâlede Türkçe - Akıl — Tasavvuf olarak kelimelerin ilk harflerini kodlayıp T-A-T formülü ile özetledim. Okur için bu üç 


harften oluşan formülü birer cümle ile açıklamam gerekmektedir: 


1. T : Ahmed Yesevi'nin hikmetlerini Türkçe söylemesi bir tesadüf değildir. Bu, Allah'ın Türk kullarının manevi yükselişi için verilmiş olan bir emrin ifasıdır. Yesevi yolunda yürümeye talib olan kimse Yesevi hikmetlerini düzenli olarak okuyup anlamaya da talibdir ve şanslıdır ki bunu Türkçe yapabilecektir. Bu nedenle bu kılavuzdan yararlanmak isteyen kişinin Divân-ı Hikmet'i kendisine başucu kitabı yapması ve mümkünse hergün belirli sayıda sayfayı okuması Hazret Sultan Yesevi ile kuracağı manevi bağın sağlamlaşıp gelişmesi için olmazsa olmaz nitelikte bir yöntemdir. Bu hususu alışkanlık haline getiren okurun tekrar eden okumalarda kendisi için yeni anlam katmanlarının açıldığını bizzat deneyimleyecektir. 
Ömrünün yaklaşık kırk yılında hikmet okumuş ve hâlâ okuyan birisi olarak, bunun hikmetlere gizlenen tasarrufatın bir sonucu ol- 


duğunu söylemekle yetinmeliyim. 


2. A : Yesevilik yolunda akla aykırı hiçbir uygulamanın yeri 


yoktur. Yesevi hikmetlerinin analizi ile ortaya çıkan ilme ve akla 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uygunluk bu konuda okura yeterince fikir verecektir. Akla aykırı yöntemlerle ve aklı gidererek insanları meczub yapmakla biten bir dervişlik Yesevi yolunda asla tasvib edilmez. Tasavvufu akla aykırı zırvalar olarak eleştiren insanların tamamen haksız sayılamayacağını, tasavvufi yaklaşımları içeriden gözlemler ile bilen birisi hemen teslim edecektir. Bu nedenle Hakk Teâlâ'nın genelde bütün kullarına ikramı olan akıl ile çelişecek bir tasavvuf yolu mü'minler için 


asla söz konusu olamaz. 


3.T : Üç asır kadar önce Arabistan yarımadasında ortaya çıkan ve özellikle geçen asırda elde edilen maddi güç ile de bütün İslâm dünyasında yayılmasına çalışılan #asavvufsuz bir İslâm” söyleminin günümüz insanı için hiç bir cazibesinin bulunmadığı artık test edilip denenerek ortaya konmuştur. Radikal Selefi akımlar sonucu, bugün hafızalarda yer eden şiddet ve dehşet görüntüleri, bu satırlara muhatap olan herkesin -maalesef- aşina olduğu şeylerdir. Bu nedenle Türklerin İslâm'ı tanıma ve yaşama tarzı olan tasavvufi İslâm'ın zaman içerisinde eleştirilen yanlış uygulamalardan arındırılarak asliyetine uygun bir şekilde yeniden ihya edilmesi gerekmektedir. Bu noktada, Hazret Sultan Yesevi'nin irşad usulünün 


bugünün insanı için de geçerli bir reçete sunacağına inanıyorum. 


Yesevilik yolunda geçilmesi gereken dört kapıdan girmekle ulaşılacak kırk makamın büyük bölümünün ibadet ve ahlâk ile ilgili olduğu görülmektedir. İnsanın davranışlarına yansımayan bir dindarlığın nasıl kötü sonuçlara yol açtığı ya da açabileceği —özellikle son yıllarda- ülkemizde yaşanan olaylara tanıklık eden herkesin vâkıf olduğu bir gerçektir. Bunun İslâm düşmanlarının sürdürdüğü kara propagandalar ile kısmen ilgisi olmakla birlikte tamamen 


yapay olarak üretilmiş bir kampanya olduğu da söylenemez. 
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“Ben bir Müslümanım” diyenlerin ahlâk ve etik konusunda diger bütün insanlardan bir adım önde olması gerekirken, dünya sathındaki durum ortadadır. Tasavvuf yolundan nasib almak isteyen her süfi adayının bu konuda kalbi hasssasiyet kazanmak suretiyle çok daha nitelikli bir ahlâk insanı olarak yaptığı her işte evrensel etik değerleri gözardı etmemesi gerekir. Bunun için bu risâleden yararlanmak isteyen okur, gündelik hayatında da diğer insanlar ve diğer yaratılmışlarla olan ilişkilerini de öz denetimde tutmalıdır. 
Yesevinin hikmetlerinde “ben dili”ni kullanarak verdiği mesajlarda- ki melâmet tavrı bu noktada yol gösterici olacaktır. 


Tasavvufa yöneltilen en önemli -ve dervişlerin yanlışlıklarına bakılırsa en tutarlı- eleştiri olan Allah'a orta koşma ithamının -şirk isimli en büyük günahın- temelde kötü niyetle geliştirildiği bir gerçek olmakla beraber ileri sürülen gerekçelerin tasavvuf ehli geçinenlerce benimsenen yanlış anlayış ve uygulamalardan kaynaklandığını da kabul etmek gerekmektedir. Yesevilik yolundaki uygulamalar, bu sakıncaları giderecek şekilde Tanrı-kul ilişkisini öznel bir bağlamda, vahdet planında doğrudan Hakk Teâlâ ile muhatab olma düzeyine taşımıştır. Bu net hükmü vermemizdeki belirleyici de, Yesevi hikmetlerinde konulmuş olan kriterlerdir. Müridin ruhani seyrinde kemaline vesile olacak bir mürşidi olacaksa, bunu nasib edecek olan, Hâdi Teâlâ'dır. Süfiye açılacak bir makâm varsa bunu lutfedecek olan Fettah Teâlâ'dır. Rabbi kulundan bir şekilde râzı olacaksa bunun sebeplerini halketmeyi taahhüt eden Vedüd Teâlâ'dır. Kişi tasavvuf yolunda her ne kazanacaksa verecek olan yine sadece ve sadece Allah Teâlâ'dır. 


Bu risâlenin günlük evrâd bölümünde sunulan zikir kılavuzunun gereğini yerine getirilemez bulabilecek okuyucu, “İbadetlerin efdali az da olsa sürekli olanıdır” genel kuralını unutmamalıdır. Tevhidi tasavvufta kula verilecek olan her ne ise, verecek olanın Hz. 
Vehhâb-ı Zül-kerem (c.c.) olduğunu bilen bir talib de kırk günlük bir denemeden sonra nefsinde bir fayda fark etmemesi halinde hakkını helâl etsin. Ancak bu kırk günlük sürecin kendisinin daha iyi bir mü'min ve en önemlisi daha iyi bir insan olmasına katkıda bulunduğunu idrak edenler, nefsin bilinen yedi mertebesinden ilk dördünün terbiyesi için dört kesitlik bir süreci deneyimleyebilir. 
Nefs-i mutmainne (<itminan bulan nefs) sonrasındaki seyr için zu- 


hurâta göre hareket edilecektir. 


Tasavvufun kul ile Halık Teâlâ olan Yaradan arasında doğrudan ve kişiye özel bir ilişki kurmanın asırlardır denenmiş vasıtası oldugunu bilen herkes, kendisini şirk ve gaflete düşürecek hatalardan uzak kalacaktır. Süfi klasiklerinde tasavvufi eğitimin merhaleleri olan Fenafişşeyh, Fenâfirrasül ve Fendfillah aşamalarının birer durak olduğunu anlayamayan cahil süfilerin yolda takılıp kalmaları kaçınılmazdır. Verilen emeklerin boşa çıkmasına yol açan yanlışlardan korunmanın ancak ilim ile mümkün olduğunu vurgulayan Hazret Sultan Yesevi'nin dikkat çektiği sahte şeyhlerin yol açtığı manevi 


hüsranlardan korunmak da böylece mümkün olur. 


Pir-i Türkistan Hazret Sultan Yesevi'nin Şeriat — Tarikat - Hakikat kademelendirmesinde ilk basamak olan şeriat konusunda hikmetlerinde söyledikleri çok önemlidir. İslâm'ın yaşanmasında şeriat aşamasındaki emir ve yasakları ihmal eden bir tasavvuf ile hiç bir menzile ulaşılamayacağı bilinmelidir. Bu risâlede, Hazret Sultan Yesevi'nin Fakr-nâme risâlesi ile ilk halifelerinden yeğeni Süfi Muhammed Dânışmend'in! eseri Mirâtü'-Kulüb tercümesinden ve Yesevilik âdâbı konusundaki en zengin kaynak olan Hazini'nin 


eserlerinden de yararlanılmıştır. Bu risâlede bu üç aşama ile ilgi- 


Bkz. NOTLAR 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li özet niteliğinde bilgiler verilmiştir. Risâlede hacim kaygısı ile özetlenerek ele alınan kavram ve uygulamalar konusunda daha derinlikli bir bilgilenme için mutlaka edinilip okunmasını istediğim eserler Kuşeyri Risâlesi, Müzekki'n-Nüfus, Mektubât-ı Rabbâni adlı tasavvuf klasikleridir.? 


? Eserler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. NOTLAR 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BİRİNCİ BÖLÜM 


YESEVİLİK YOLUNUN 
İŞARET TAŞLARI 


1.1. YESEVİLİK YOLU 


Birçok yönüyle Türklere has bir tarikat sayılabilecek Yesevilik, XII. yüzyıldan XIV. asır sonlarında Nakşbendilik'in Buhârâ'da ortaya çıkıp yayılmasına kadar Türk yurtlarındaki en etkin tarikat olarak hüküm sürmüştür. Genel çizgileriyle Yesevilik ile büyük bir farkı bulunmayan Nakşbendiyye'nin bütün Orta Asya ve daha sonra Afganistan, Hindistan, Kazan, Orta Doğu ve nihayet Anadolu'da çok geniş bir coğrafyada yayılıp benimsenmesi Yesevi dervişlerinin daha önceden bu iklimlerde yaptıkları faaliyete bağlı olarak kolaylaşmıştır. Nakşbendilik, Yesevilik'le silsile ilişkisi dolayısıyla Ahmed Yesevi'nin ününe hiçbir halel gelmemekle beraber- bilhassa Mâverâünnehir Türkleri arasında büyük bir yer edindi ve bir asır 


kadar sürede Horasan ve Hârezm'e de yayıldı. 


Ancak Nakşbendilik'in Türkistan'da egemen olduğu asırlarda da, Yesevi mürşidlerinin Türk dünyasının her tarafında faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir. Bunun somut bir örneği XVI. 
Asrın sonlarında İstanbul'aa gelerek Osmanlı sarayı ile ilişki kurmak isteyen Yesevi mürşidi Sultan Ahmed Hazini'dir. Ahmed Yesevinin esaslarını belirlediği Yeseviyye tarikatı, Nakşbendiyye tarikatından başka, daha sonra Türkistan ve Anadolu'da gelişecek olan Kübreviyye, Mevleviyye; Bektaşiyye tarikatları ile Hind yarımadasında yaygın olan Çiştiyye gibi diğer büyük tasavvuf ekollerini de 


derinden etkilemiştir. 


Yesevilik yolunun takibçilerinin mensub olduğu tarikat, literatürde “Yeseviyye” olarak bilinmekle beraber, Ahmed Yesevi'nin “Hazret Sultan lakâbından mülhem olarak “Sultâniyye've cehri zikir 


yapmaları sebebiyle 'Cehriyye' olarak da adlandırılmıştır. “Yeseviyye” 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mürşidlerinin çoğunlukla Türk olması sebebiyle Hazini gibi bazı müellifler tarafından “Silsile-i Meşâyıh-ı Türk” olarak da adlandırıldığı görülmektedir. Yeseviyye silsilesinden olan ve sadece Türkçe sohbet ettiği için “Türkçü Ata' olarak anılan bir Yesevi şeyhinin kabrinin bugünkü Özbekistan'ın başkenti Taşkend'in Çağatay kapısı semtinde önemli ziyaretgâh olarak kaydedilmesi Yesevilik yolunun Türk karakteri ile ilgili önemli bir belgidir.* Son yüzyılın mürşidlerinden olan Abdullah Dağıstani'nin de, 1936'da yerleştiği Şam'daki Cebel-i Kasiyyun dağındaki dergâhında 1973 yılında vefat edene kadar -Arab olsun, Türk olsun- tüm ziyaretçilerine Türkçe sohbet verdiği bilinir." 

Buhara'dan ayrılarak bir mürşid olarak doğduğu topraklara dönen Ahmed Yesevi derin bir kavrayış ile atayurdu Türkistan'daki insanların manevi ihtiyaçlarını anlamağa çalışmış, bozkırın râhâni açlığının giderilmesi için gerekli olan ruhi donanımı oluşturmağa yönelmiştir. Manevi kişiliğinin teşekkül ettiği çevrenin niteliği dikkate alındığında kolayca anlaşılacağı gibi Ahmed Yesevi'nin tasavvufi irşad faaliyetinde uyguladığı metodun başarısı teslim edilmelidir. Şeriat hükümlerine sıkı sıkıya bağlı; uzak görüşlü, sağlam muhakemeli kâmil bir Türk mutasavvıfı olan Ahmed Yesevi zâhir ve bâtın ilimlerinde zamanının bütün ricalinden ileride idi. Muhibi ve müridlerin irşad çalışmalarından kalan bütün vaktini ibadet ve taat ile geçirdiği bilinmektedir. Yesevi'nin etrafında sayısız mürid toplanabilmesinde, din ilimlerindeki derin bilgisi kadar, şeriat sınırlarını korumaktaki hassasiyetinin de etkisi vardır. Bu sınırlar çerçevesinde belirlediği tarikatının esaslarındaki basitlik ve kesinlik dikkat çekicidir. 


3 Sultanov, Uktam , “Taşkent'teki Yeseviyye Tarikatı Mensuplarının Mezarları”, Bağcılar B. 
Uluslararası Ahmed Yesevi Sempozyumu, İstanbul, 2010. 


* Ayrıntılı bilgi için bkz. NOTLAR 
“Bkz. NOTLAR 
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Tasavvufu bilinemez, anlaşılamaz bir gizem yumağı olmaktan çıkarıp her insanın anlayabileceği ve gereklerini yerine getirebileceği popüler bir akıma dönüştürmesi ve halkın tamamen anladığı bir dil ile, alıştığı bir söyleyiş ile hitab etmesi de Yeseviyye tarikatının bir üstünlüğü olarak kaydedilmelidir. Yeseviyye tarikatının, tarihi kaynaklardan çıkartılan esaslarına dikkatle bakıldığında Hazret Sultan Yesevi'nin bıraktığı tasavvufi mirasın niteliği ortaya çıkar. Yeseviyye bütün müminlere farz olan ibadetlerin ötesinde nafile olarak adlandırılan namaz, oruç, zikir, halvet ve diğer bütün ibadetler yanı sıra ayrıntılı olarak tarif edilen riyâzetler ile nefsin 


terbiyesini ve mutmain olma yollarını göstermiştir. 


1.2. YESEVİ YOLUNUN TEORİK ESASLARI: 

ŞERİAT-TARİKAT-HAKİKAT 

Yesevilik uygulamaları konusundaki bilgilenmemizin temelini oluşturan bilgilerin nakledildiği Mir4âtü”-Kulüb risâlesindeki üçlü tasnife göre Ahmed Yesevi tasavvufi yolunu klasik şeriat-tarikat-hakikat üçlemesi ile açıklamıştır. Bu kılavuzda Mir âtü-Kulüb risalesi esas alınarak yapılan üçlü tasnifi temel alarak Yesevilik yolu, ortaya konulacaktır: Bu tasnif Hz. Rasülullah Muhammed Mustafa (s.a.v.)'den rivayet edilen “Şertat söylediğim sözlerim, tarikat yaptığım fiillerim (işlerim), hakikat ise hâlimdir” sözlerinden çıkarılmıştır. Hz. Rasülullah (s.a.v.) şeriat söylediğim sözlerdir demekle yetinirken, tarikat söylediğimdir demekle yetinmeyip “yaptığım işlerdir” demiştir. 


Mir'âtü -Kulüb risâlesinde bu konu şöyle anlatılır: “Hz. Hâce Ahmed Yesevi'den çok önceki zamanlarda, Hz. Âdem (a.s.)'a şeriat 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verildi; Hz. İbrâhim (a.s)'a tarikat verildi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e ise ilave olarak hakikat verildi. O zaman Hz. Rasülullah (s.av.) münâcâtta bulundu: “İlâhi! Bu hakikatla yürümek zordur. 
Ümmetlerim bu yolla amel edemez, âsi olurlar, deyince Allah Teâlâ (c.c.) fermân buyurdu: “Senin ümmetlerine şeriatı, tarikatı ve hakikatı verdim. İsterlerse ikisinden yürüsünler. Ama ey Muhammed (s.av.), hakikatı herkese söyleme, ancak ârif“ ve âşık olanlara aç ve söyle. Çünkü bu anlatılamayacak sır ilmidir, dil ile anlatma...” 


dedi. 


“Şeriat imânı, tarikat imânı ve hakikat imânı nasıl olur? diye sorulursa cevap olarak de ki: Şeriat imânı, kelime-i tayyibe “L4 ilâhe İllallâh” okumak; tarikat imânı, Allah Teâlâ (c.c. )'dan korkmak ve hakikat imânı, dürüstlük ve samimiyet ile Hakk Teâlâ (c.c.)'ya yönelmektir. Sultânü'l-ârifin Ahmed Yesevi “Şeriat, zâhiren uzuvlarla amel etmek; tarikat, kalp ile amel etmek; hakikat ise sır (kalbin içindeki cevher, gönül) ile amel etmektir” sözü ile bu izahı genişletir. 


1.2.1. Şeriat 


Genel kullanımdaki şekliyle dinin zâhiri yönüne ait kaideleri veya dinin hukuki nitelikteki kuralları anlamını taşıyan şeriat, İslâm'a ait dini, ahlâki ve hukuki hükümler bütünü anlamında bir kavramdır. Sözlükte bir yöne doğru uzayıp gitmek, açık olmak, açık hale getirmek anlamlarındaki şer” kökünden türeyen şeriat, insanların ya da hayvanların su içtiği, açıkta olan ve kesilmeyen akarsu; bu suya giden yollar anlamındadır. Kulluğu, kendisi için gerekli saymakla emre uymaktır. Şeriat, dinin zahiri yönüne ait kuralları içeren yoludur. Tasavvufa ise, bâtıni hukuk ya da bâtıni fıkıh denir. 
Kur'ân'da “bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyici din esaslı kurallar” ya da “dini nitelikte kural koymak” anlamında kullanılmıştır. 


“ Bkz. NOTLAR 
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Şeriat koyucu anlamında şâri denildiğinde, “Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur” ilkesi gereği hakikatte yalnızca Allah kastedilmekle birlikte Hz. Rasülullah (s.av.) de şer'i hükümleri tebliğ etmesi sebebiyle mecazen şâri” olarak nitelenmiştir. Allah, hüküm koyucu iken, şeriat hükmü açığa çıkaran iştir. Kur'ân'daki “Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur'ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belir- 


ledik.” âyeti bu anlamdadır. 


Geniş anlamında şeriat, Allah tarafından insanlar için din olarak öngörülen hükümlerin tamamını ifade eder. Dar anlamıyla kullanıldığında ise şeriat tabiriyle yalnız değişime konu olabilen hükümler, yani her peygambere ve onun tebliğ dönemine göre farklılaşabilen hükümlerin yanı sıra Kur'ân ve Sünnet'teki neshe açık hükümlerle içtihadi hükümler kastedilmektedir. Şeriat kavramı dar anlamında alındığında din kavramı, başta tevhid olmak üzere nebevi gelenek boyunca bütün toplumlara tebliğ edilmiş itikada ilişkin hükümlerle sınırlandırılır ve ameli hükümler bütünü 


diye tanımlanabilir. 


Şeriatla hakikatin birbirinden farklı, bazı hallerde birbiryle çelişir olduğunu ifade etmek için Kur'ân'daki Hızır'ın gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi ve duvarı düzeltmesi kıssası örnek gösterilir. 
Hz. Müsâ'nın bildikleri şeriat, Hızır'ın bildikleri hakikattir. Şeriat ile hakikat arasında fark bulunduğunu, bu farkın kimi zaman birbirine aykırı bir hâl arz ettiğini gören bazı süfiler, hakikate daha fazla önem vererek, şeriatı ihmal ya da terketme, bazı hallerde de hafife 


alma durumuna gelmişlerdir. Tasavvufun ilk dönemlerinde bile 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bu görüşü savunan bazı süfilerin bulunduğu, şeriata bağlı süfilerin 


gösterdikleri sert tepkilerden anlaşılmaktadır. 


Şeriat-hakikat ilişkisinden ve bazen çelişkisinden söz eden süfiler daha sonraki dönemlerde bu ikili ortasına tarikat kavramını eklemişlerdir. Bu kavramlar uyumlulaştırılarak Hz. Rasülullah (s.av.)Y'in sözleri şeriat, filleri tarikat, halleri hakikat olarak değerlendirilmiştir. Bu üç kavrama sonraları mârifet kavramı da eklenerek Hakk yolcusunun kemâl yolunda dörtlü bir basamaklandırma yapılmıştır. Şeriat, kulluğun gereğini yapma konusunda verilen 


emirdir, emredileni yapmaktır ve yükümlülükler getirir. 


Şeriat hükümlerine karşı bazen dikkatsizce hareket eden, cezbesi galip büyük bir kısım süfilerden sâdır olan ve onların zâhir âlimleri tarafından suçlanmasına yol açan fikirler ve temayüller Yesevi geleneğinde kendisine yer bulamamıştır. Divân-ı Hikmet dikkatle incelenirse hikmetlerinde halkı şüphelere düşürecek itikadları sarsacak aykırılıklar bir yana şeriatı küçümseyen en ufak bir imaya, gizemli bir yapılanmayı doğuracak özel imgelemelere dahi rastlanmaz. Bir vakit namaz kılmayanın kâmil bir mü'min olamayacağını söyleyecek derecede dini kurallara bağlılık gösteren Hazret Sultan Yesevi, her hikmetinde günahlarından bahsederek istiğfar eyler, Rabb'inin büyüklüğünü yâd edip tevazu ile mağfiret diler; yahut cennet ve cehennem hallerinden, süfiyâne menkıbelerden bahseder. Vahdet felsefesine en çok daldığı, “Allah ile birliktelik” makâmından, “ölmeden ölmek” sarayından, “Allah'ta yok oluş” deryasından en çok bahsettiği zaman bile 


şeriat sınırlarını unutmaz. 


Ahmed Yesevi'nin ilk halifelerinden Süfi Muhammed Dânışmend tarafından kaleme alınan Mir'âtü'-Kulâb eserinde şeriat-tarikat-hakikat makamları hakkında bilgi verilmektedir. Yesevi dinin 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emir ve nehiylerini yani şeriatı dikkate almayan bir tasavvufi düşünceyi tamamen reddeder. Yesevi hikmetlerinde şeriat, tasavvufi kemâl yolculuğunun ilk merhalesi olarak işlediği görülmektedir: 


“Kul Hoca Ahmed, kırka girdin nefsini kır; 
Burada ağlayıp âhirette ol tertemiz, 

İman postu şeriattir, aslı tarikattır, 
Tarikata giren Hakk'tan pay aldı dostlar.” 


Yesevi'ye göre şeriatın kurallarını dikkate almaksızın tarikat makamlarına ulaşılıp hakikatten nasip alınamaz ve şeriatın şartları yerine getirilmeden tarikat makamlarını bilmek mümkün değildir: 


“Her kim eylese tarikatın dâvâsını, 
İlk adımı şeriata koymak gerek. 
Şeriatın işlerini tamam eyleyip, 
Ondan sonra bu dâvdyı kılmak gerek. 


Şeriatsız söz etmezler tarikatta, 
Tarikatsız söz etmezler hakikatta, 
İş bu yolların yeri bilinir şeriatta, 
Hepsini şeriattan sormak gerek. 


Ondan sonra bir er gerek iradeli, 
Olmuş olsa o bir erden icâzetli, 
Şeriatte doğru uygun kerâmetli, 

Öyle erin eteğinden yapışmak gerek.” 


“Şeriatın şartlarını bilen âşık, 
Tarikatın makâmını bilir dostlar. 
Tarikat işlerini tamam eyleyip, 
Hakikatın deryâsına batar dostlar.” 
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Hikmetlerde tasavvuftaki dört kapı olarak bilinen şeriat-tarikat-hakikat-marifet dörtlüsü de yer alır: 

“Şeriatsız tarikata geçmek olmaz, 

Hakikatsız mârifete yetmek olmaz, 

Pirsiz asla şevk şarâbını tatmak olmaz, 


Tadsa olmaz, pir hizmetini kılmadıkça.” 


Yesevi tasavvuf ehli oldukları iddiasındakileri bekleyen şeriat- 


sızlık tehlikesine dikkat çeker: 


“Tarikate şeriatsiz girenlerin, 

Şeytan gelip imanını alır imiş. 

İşbu yolu pirsiz iddia eyleyenleri, 

Şaşkın olup ara yolda kalır imiş.” 

Ahmed Yesevi'nin kendi üzerinden örneklediği satırlardaki uyarıları ile ibahiyye türünden sapmaları en başında engellemek istediği fark edilir: 

“Geçti ömrüm şeriata yetemedim, 

Şeriatsız tarikata geçemedim, 

Hakikatsız mârifete batamadım, 


Sarp yoldur pirsiz nasıl geçer dostlar?” 


Yesevi hikmetlerinde şeriat vurgusu çok dikkat çekicidir. Şeriata aykırı bir tarikat hayatı olamayacağını, şeriatsız olarak tasavvuf yolunda mesafe alınamayacağını kaydeden Ahmed Yesevi, asırlardır yol göstermeye devam etmektedir. Yesevi öğretisindeki dört 


kapıdan birincisinin şeriat olduğu da hatırlanmalıdır. 


Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Sultânü'lârifin Ahmed Yesevi 


Şerfat hakkında der ki: “Kendisine uyulan önder insanlar şeriat, 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tarikat ve hakikat önderleri olarak üç kısımdır. Şeriat önderleri olan âlim ve sultanlar şeriatta emredilene uyup yasaklanandan sakınır ve başkalarına da (bu emir ve yasakları anlatıp) emrederlerse doğru yoldan şaşmazlar. Onlara uyanlar da şaşmazlar. Eğer bu şartlarla 


birlikte olmazlarsa, şeriat yolundan saparlar.” 


Sultânü'l-ârifin Hz. Hâce Ahmed Yesevi buyururlar ki: “Şeriat, uzuvlarla yani zâhirle amel etmektir. Uzuvlarla (bi'-erkân) kelimesinden maksad, farz, vâcib, sünnet ve edeblerin tümü olur. Ama şeriatla yürürüm deyip iddiâda bulunanlar, müslüman olarak adlandırıldılar. İddiâlara mâneviyât gerekir. O mâneviyât da şudur ki, Hakk Teâlâ (c.c.)'nın emri kullarına iki şekilde olur: Emredilen iyi işler (farz) ve yasaklanan kötü işler (haram). “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten menedersiniz” buyurdu. Mü'min ve müslüman diye adlandırılanlar, tüm emredilenleri yerine getirip yasaklananlardan sakınsalar, şeriatta iddiâları doğru, mü'min ve müslümanlıkları da dürüst olur. Hakk Teâlâ (c.c.)'nın hakiki kulları olurlar. 


Eğer (insan) emredileni yerine getirmez, yasaklanandan sakınmaz ise, mü min ve müslümanım diye iddiâsı yalandır ve kendisi yalancıdır. Emredilen şudur ki, dine uygun olan herşeyi kabul etmek ve başkalarına da onu emretmek. Yasaklanan şudur ki, küfür, nifâk, şüphe, şirk, kendini beğenmek, gösteriş yapmak, zulmetmek, haram yemek, yalan söylemek, gıybet yapmak, zinâ etmek, içki içmek, uyuşturucu kullanmak ve mü'minlere haksız yere zul- 


metmek. 


Bir kişi nehyedilen bir kötülüğü yapıyor olsa, ona engel olmak gerekir. Eğer eliyle gücü yetmese diliyle, diliyle gücü yetmese gönlüyle o kişiye buğzu olsun (ki bu sonuncusu) imânın zayıflığındandır. Eğer mü'min o (kötülüğü) görüp engel olmasa, onu yapanın günahına ortak olur. Bunlardan tarikat önderleri şeyhler ve süfiler; riyâzât ve çile çekip gönül âlemlerini açsalar, yetmiş makâmdan geçip gâib ruhlar ve meleklerle sohbet etseler, tarikat yolundan sapmazlar. Şu tür büyüklere tâbi olanlar da sapmazlar. (Ama onlar) bu şartlarla birlikte olmazlarsa tarikat yolundan saparlar, onlara uyan- 


lar da saparlar.” 


1.2.2. Tarikat 


Tarikatın sözlükteki karşılığı yol olup, tasavvufta Hakk'a ulaşmak için tutulan yol, benimsenen yöntem, doğrudan Allah'ı bilmeye götürdüğüne inanılan manevi yol anlamı verilerek kullanılır. 'Terim olarak Allah'a ulaşmak isteyenlere özel kurum, izlenecek yöntem, ulaşılacak hâl ve davranış demektir. Bu kavram bir yönüyle metot, usül anlamındadır ve süfilerin izlediği özgün manevi yolları adlandırmak için kullanılır. Kur'ân'daki iki âyette sözlük anlamında geçmektedir. 'Tarikat, manevi makamlara yükselmek ve menzilleri 


kat etmekle Allah'a seyr ü sülük eden sâliklere has yoldur. 


Süfilerin şeyh denilen manevi önder etrafında toplanmasın- dan başlayarak, önce müritler için belirlenen tekke hayatı ve toplu ibâdetlerin ifası için geliştirilen kurallardan ibaretti. Süreç içerisinde tarikat kavramı, bir mürşid önderliğinde manevi hayatını belirli kurallara göre yaşayan müridler topluluğu; Allah'a ulaşma ve bilinç anlamında ihsan derecesine ulaşma konusunda takip ettiği usul ya da metod anlamını kazandı. Tarikat, bunu gerçekleştirmek maksadıyla, farz ve vacibin ötesinde bir takım nâfilelere, özellikle sünnet- 


lere ağırlık verir. 
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Tarikat ehlinin özellikleri Hakk'a ma'rifet, yakin, tefekkür, sıdk, tevekkül, cömertlik, konukseverliktir. Ehl-i tarikin taleb sahibi olması, visâl şevki taşıması, havf ve recâ arasında durması, zikrullaha devam etmesi, salihlerle tevessül etmesi huzur hâlini koruması beklenir. Devamlı abdestli olmaya, namazları cemaatle edaya, seherlerde uyanıklığa dikkat de tarikat ehline yakışır. Davranışların- da tevazu ve edeble oturmak, Alçakgönüllülükle herkesi kendinden üstün görmek, mürşid ve azizleri bilip karşılarında saygılı durmak, büyükler meclisinde destursuz söz söylememek, mürşidinin velâ- 


yet sırları ve kerâmet rumuzlarını hatırasında saklamak da süfinin 


edebindendir. 


İlk süfiler, kendilerinden daha deneyimli mü'minlerden yararlanmakla birlikte, bilinen şekli ile bir tarikat kurmamıştır. Sosyal organizasyon şeklindeki tarikatlaşma XII. yüzyıldan itibaren orta- 


ya çıkmış, asırlar içerisinde kollara ayrılarak çoğalmıştır. 


Bir tarikata girmek isteyen talibin mutlaka tarikatın önderi mürşidden biat alması gerekir. Biat müridin mürşide mânevi teslimiyetini simgeler. İntisâbın sonrasında mürid girdiği tarikatın âdâb, erkân ve usullerini tarikat topluluğu içerisinde öğrenir. Yesevi hikmetlerinde tarikat, sâfinin manevi yolculuğunun ikinci durağıdır. Tarikat ehlinin manevi kemâl yolunda uyması gereken kurallar Ahmed Yesevi tarafından ayrıntılı olarak dile getirilmiştir. 
Hikmetlerde tarikatta mürşidsiz yol almanın mümkün olmadığı 


vurgulanır: 


“Tarikatın yollarının ötesi çok, 
Temiz aşkını ele almadan yürüyüp olmaz; 
Cemdlini görse olmaz, gece gündüz uyuyup, 


Hiç uyumadan cemâlini gördüm işte. 
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Tarikatın yolu çetin çok şaşırdım, 
Başım kurudu pir-i kâmile kaçtım, 
Pir eteğin tutup bâtın gözünü açtım, 


Rezil olup yollar gezip yürüdüm işte. 


Tarikatın yolları çok yücedir, 
Nasib kılan kuluna oldu yakın, 
Zerresine dayanamaz yedi cehennem, 


Ey dostlar aziz candan doydum işte.” 


Müridin, icâzetsiz, kâmil olmayan (<nâkıs) bir mürşid ile tari- 


kat yolunda ilerlemesi çok zordur: 


“İradesiz, icâzetsiz mürşid olmaz, 

Tarikatın yollarını asla bilmez, 

Müptedidir iradeye lâyık değil, 

Böylelerinden bucak bucak kaçmak gerek.” 

Tasavvuf yolundaki tehlikeler de hikmetlerde değinilen konu- 


lardandır: 


“Bu günâhkârlar arzu kılır şeriat diye, 
Söyler halka bidat işi tarikat diye, 
Fahr ederler olmuşum ben hakikat diye, 


Bu yalancılar yalan dâvâ kılırlar ha.” 


Yesevi'ye göre şeriatın şerbetinden içilerek yapılan zikir tarikatın yolunu açar ve tasavvuf lezzetinin tadılmasını sağlar; bu lezzeti tadan kişi için artık dünya değersizleşir: 

“Tarikatın lezzetinden tadan kişi, 

Dünyâsını din yolunda satan kişi, 

Gece-gündüz gözde yaşı akan kişi, 


Bu dünyânın değerini ne zaman bilir?” 
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Şeriata sefer eyleyip tarikat pazarına mal arz etmek hikmetlerde yer alan ilginç bir benzetmedir: 


“Âlim odur şeriata sefer eylese 

Tarikatın pazarına yerini koysa 
Muhabbetin deryasından inci alsa 

Öyle âlim, gerçek âlim olur dostlarım ey.” 


Yesevi öğretisindeki dört kapıdan ikincisi tarikattır. Ahmed Yesevi tarikat kavramına yer verdiği hikmetlerinde mürşidin önemine vurgu yapar. Kâmil olmayan bir mürşidin müridini tasavvuf yolunda terbiye etmesi mümkün değildir. Bu nedenle tarikata girmeyi düşünen bir müslüman için mürşid-i kâmile ulaşabilmek büyük bir nasib işidir. Yesevi hikmetlerindeki tasavvufa yönelik iç tenkid örnekleri, tarikat ile ilgili satırlarda da sıklıkla yer almaktadır. 


Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Hz. Hâce Ahmed Yesevi Tarikat hakkında şöyle buyurdular: “Allah Teâlâ, o Hz. Rasülullah (s.a.v. Ye emretti ki: “İbrâhim'in doğru dinine tâbi ol!” Ve yine emretti ki: “(Siz de) onun doğru dinine tâbi olunuz.” Hz. Muhammed Mustafa (s.ax.), kâinâttaki herkesin (ve herşeyin) önderidir. İbrâhim'in dinine uyun demekte hikmet nedir? Cevap: Allah en iyisini bilir, hikmet odur ki, İbrâhim (a.s)'ı “atanız” diye zikretti. Oğul, ataya tâbi olur. Pekiyi, İbrâhim (a.s)'ı “atanız” diye zikretmesinin hikmeti nedir? Cevap: İbrâhim (a.s)'dan önce tarikat verilmedi. İlk tarikat İbrâhim (a.s)'a verildiği için “atanız” dedi. Haberde nakledilir ki: Ruhların aslı, Muhammed (s.av.)'dir ve cesedlerin aslı Âdem (a.s)'ın cesedidir. Tenler (bedenler) atası, Âdem (a.s)'ın tenidir, demişler. En iyisini bilen Allah'tır. Hz. Muhammed (a.s)'ın râhun- dan önce ruh yaratılmadı ve dahi Âdem (a.s)'ın zâtından önce beden yaratılmadı. Bu sebeple Hz. Rasülullah (s.a.v.)'in rüâhu ruhların 


atası oldu. Âdem (a.s. Y'ın bedeni de bedenlerin atası oldu? 
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“Tarikat, benim fiillerim; yani yaptığım işlerdir” buyuran Hz. 
Rasülullah (s.av.) gecelerde aslâ uyumazlardı. Zikir ve tesbihten bir ân bile uzak kalmazlardı. Sadece gündüz öğle vaktinde kaylüle uykusu yaparlardı. Yemeği az yerdiler. Hz. Rasülullah (s.av.) buyurdular: “Söz, fil ve hâlleri yönünden, kavmi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir” İşte mürid, böyle bir mürşide bağlansa uygundur ve şeyh, inkârcı ve münâfıklara doğru yolu göstermek için kerâmet gösterse bu câiz olur. Şeyhle müridin hâli şuna benzer ki, bâliğ olmamış (küçük) oğluna annesi nasıl şefkatle davranırsa, şeyh de müridi merhamet ve muhabbetle öyle terbiye eder.” 


Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Süfi Muhammed Dânışmend Ahmed Yesevi'den şöyle nakletmiştir: “(İnsanda) kalb-i selim olmadıkça tarikata girmesi câiz olmaz. Her kim dört deryâdan geçse, kalb-i selim olur: 1. Dünya deryâsı, 2. Halk deryâsı, 3. Şeytan deryâsı, 4. Nefs deryâsı. Bu deryâlar için gemi gerekir, gemisiz geçilmez. Birinci olarak dünya deryasının gemisi zühd, yiyeceği kanâat, âlimi (veya bilgisi) horlanıp küçümsenmek, gemisinin demiri sabırdır. İkinci Halk deryâsı, onun gemisi ümidi kesmek ve uzlet, gemi demiri ayrılık, oturuşu halvettir (yalnızlık). Üçüncü Şeytan deryâsının gemisi zikir, yiyeceği tesbih, demiri korku ve ümit, oturuşu muhabbettir. Dördüncü Nefs deryâsı, gemisi açlık ve susuzluk, yiyeceği aşk, demiri zevk, oturuşu şevktir. İşte bu deryâlardan geçen kimse tarikat yoluna lâyık olup kalb-i selim elde eder.” 


Rasülullah (s.av.) buyurdular: “Gözlerim uyur ama kalbim, gönlüm uyumaz? İşte mürşid, gönül âlemini açsa ve yetmiş makâmdan geçmesi, bunların ilmini bilmesi hâlinde irşad yapması kabül edilir. 
Kalblerin keşfi (kalbden geçirilenleri bilmek) bu makâmlardandır. 
Eğer bu özellik olmadan mürşidlik iddia etse yalancıdır. Böylelerinden sakınmak gerekir. Gönül âlemi açılmış olan bir mürşid-i kâ- 


milin nazarı müridin üzerine düşse, o mürid bunu hâlinden anlar. 
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Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Sâüfi Muhammed Dânışmend şöyle yazmıştır: “Bir kimse yetmiş makâmdan geçtikten sonra şeyhlik makâmına oturup mürid edinmesi, zarüret hâlinde adak alması ve ihtiyaç hallerinde velâyet makâmından haber vermesi ve kerâmet göstermesi câiz olur ve kabul edilir. Böyle yetmiş makâmdan geçmeden ve gönül âlemini açmadan mürid edinmek ve mürşid gibi davranmak câiz de- 


ğildir.” 


1.2.3. Hakikat 


Sözlükte karşılığı gerçek olarak verilen bir kelimedir. 'Tasavvufta ise hakikat terimi zâhirin ardındaki örtülü ve gizli anlam, dini hayatın en yüksek seviyede yaşanarak ilâhi sırlara âşina olunması gibi anlamlar içerir. Allah'a ulaşma yolunda şeriat, tarikat, hakikat ve mârifet şeklinde sıralanan dört seviye belirleyen süfiler, seviyelerden üçüncüsünü, hakikat olarak kabul eder. Hakikatin edebi, Hz. 
Rasülullah (s.a.v.)'in Allah'ın huzurundayken gösterdiği edebdir. 
İlk süfiler hakikat terimini ilâhi gerçek ve sırlara ulaşmak, Hakk'ın tecellilerine tanık olmak anlamında kullanmışlardır. Hakikat tarafından teyid edilmiyen hiç bir şeriat; şeriatla sınırlandırılmayan hiç bir hakikat değerli değildir. Hakikat, insanlann hitablaşmak üzere anlaştıkları her lafızdır. Yesevi hikmetlerinde tarikat yolunda ilerleyen süfinin hakikat makamına varacağı anlatılır: 

“Hakikatın anlamına yeten kişi, 

Şaşkın tutuşup yanar içi dışı, 

Kanlar akar gözlerinden akan yaşı, 


Gözyaşımı armağan eyleyip vardım işte.” 


Tasavvuf yolculuğunun nihai hedefinin tahkiki imana ermek olduğu ve bunun da ancak şeriat ve tarikat kapılarından geçilmekle 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başarılacağı, bunu başaran hakikatli âşıkların nitelikleri hikmetlerde açıklanmaktadır: 


“Hakikatli âşıkların rengi soluk, 
Aynaya göz atsa ondan parlak, 
Özü şaşkın, gönlü viran gözü yaşlı, 
Kudretine hayrân olup kaldı işte.” 


“Hakikatli âşıkların nefsi ölü, 

Üç yüz altmışdört, yüzkırkdört bütün beden, 
Sözü tatlı, huyu ve şuuru yüz bin türlü, 

Bu dünyâyı değersiz paraya satar dostlar.” 


“Âşık kullar Hakk yâdından uzak değil, 
Hakikatli bu dünyâya meyletmez; 
Gerçek âşıklar dünyâ derdini asla almaz, 
Ben dahi bu dünyâyı koyasım gelir.” 


Ahmed Yesevi, hakikatin Kur'ân sözü olduğunu ve hikmetlerinde hakikati dile getirdiğini ifade eder: 


“Şeriattan tarikattan beyân oldu, 
Hakikatten Kurân sözü kelâm oldu, 
Bu cihâna Muhammed'in nüru doldu, 
O nür ile iki cihân aydınlanır olmalı.” 


Hakikat makâmı ile ilgili olarak hikmetlerde kullanılan tamlamalardan, hakikat deryâsı/hakikat denizi tamlamaları, Yesevi'nin sıklıkla kullandığı metaforlardan denizden inci çıkartmak tanımı ile halkın anlayacağı düzeyde ifade edilir: 


“Hakikatin deryâsından gevher aldım, 
Pir-i kâmil mükemmile hizmet kıldım, 
Yoldan çıkan tâliblerini yola saldım, 
Tâliblere serdar olup yürüdüm işte.” 
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Hakikat esrârı, hakikat yolları, hakikatli kul, hakikatli mâşuk şeklindeki kullanımlar da hikmetlerde söz konusudur. Ahmed Yesevi, hakikatli erlerin sözlerinin özelliğini kılıç metaforu üzerinden 


anlatır: 


“Hakikatli er sözünü nâdân bilmez, 
Laf ve sözden söz sözlese, mecâz değil. 
Yanlamasına soksan, kılıç olsa, taşa geçmez, 


Çamura soksan, kılıç ona geçmedi mi?” 


Yesevi öğretisinde dördüncü kapı olan ve tasavvuf yolculuğunun nihai noktasını teşkil eden hakikat makamına eren süfi, irşad görevine liyâkat kazanmıştır. Hakikat makamına ulaşan dervişin hâllerini himetlerinde dile getiren Ahmed Yesevi, dünyânın gerçeğini anlamanın ancak bu makamda sözkonusu olacağına işaret eder. 
Hikmetlerinden anlaşılacağı üzere Yesevi, hakikat makâmın aerdikten sonra hikmetlerini dile getirdiğinden irşadı da mükemmeliyet 


kazanmıştır; ancak bu sözleri nâdânların anlaması beklenmemelidir. 


Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Hakikat hakkında Hazret Sultan Yesevi “Hakikat, gönülle amel etmektir” dediği kaydedilmiştir ve hakikat makamları şöyle anlatılmıştır: “Hz. Rasülullah (s.a.v.), 


“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” 


âyetinden korkup, “Hanif olarak (Doğru yola yönelerek) İbrâhim'in dinine uy”* âyeti ile amel etti. 
(Hakk'a) mi'racı buldu, yetmiş bin makâmdan geçti ve Hz. Rasülullah (s.a.v.)'e yetmiş makâmda âyet geldi. (Hakk Teâlâ) yetmiş bin hicâbı, yetmiş makâm içine koydu. Yetmiş makâmı da yedi yakin (kesin ve gerçek bilgi) içine koydu. Bu yedi yakini de mücâhede (çaba ve çile) ile koydu. Mücâhedeyi de Hak Teâlâ'nın inâyeti (lütfu ve yardımı) içine koydu. Allah Teâlâ'nın kelâmı: “Ancak sana ibâdet eder ve ancak senden yardım dileriz” diye fermân gelince 
7 Kur'an-ı Kerim, Hüd süresi, 11:112. 


* Kur'an-ı Kerim, Nahl süresi, 16:123. 
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Hz. Rasülullah (s.av.) Hz. Mevlâ azze ve celle'den inâyet dileyip mücâhede etti. Yetmiş bin makâmı geçti, hakikata girdi ve Hakk Teâlâ'nın varlığını gördü.” 


“Hakikatte yürüdüğünü iddiâ edenler ve “Hakk'a yakın şeyh” diye adlandırılanlar, hakikat konusunda anlatılan yetmiş makâmı geçip, yetmiş bin perdeyi aşıp hakikata girse ve Hz. Rasülullah (s.av.Yin gördüklerini görseler, mânevi hâlleri düzgün ve iddiâları doğru olur; Hakk'a yakınlık ve irşad onlara câiz olur. Fakat hakikat konusunda anlatılan yetmiş makâmı geçmeden, yetmiş bin perdeyi aşmadan ve Hz. Rasülullah (s.a.v.)'in gördüklerini görmeden, bir kimse “Hakk'a ulaştım” iddiâsında bulunsa, iddiâsı yalan, kendisi yalancı ve Tanrı'ya düşman olur. Nitekim Hz. Rasülullah (s.a.v. ) buyurdular: “Yalancı, Allah'ın düşmanıdır. Her iddiânın bir mânâsı (içeriği ve özü) vardır. Mânâsı olan kişi doğru, olmayan ise yalancıdır. 
İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki iddiâ çok ama mânâ (ve mâneviyât) az olacak. Kim bir şeyi iddiâ eder ama karşılığını bulundurmazsa, o yalancıdır.” 


Hakikat önderleri, Hakk'a yakınlık kazanmış olan ârif mürşidlerdir ve hakikaten Allah'tan başka herşeyden vazgeçip gönüllerini sırra ulaştırırlarsa maksadlarına erişip hakikat yolundan ayrılmazlar. Hakikat önderlerine tâbi olanlar da sapmazlar. 


Mi'rac Mertebeleri: Mirâtü'-Kulüb risâlesinde şöyle nakledilmiştir: “Hz. Rasülullah (s.a.v.) önce gönül mi'racı yaptı. Beden miracı da ondan haber verir. 


Bilesin ki, Hz. Rasülullah (s.ax.), miracda Rabbu'l-izzet'e varıncaya kadar elli mertebeyi aştı: Akıl, ilim, yakin, velâyet, kerâmet, niyet, tevekkül, sabır, hayâ, havf, recâ, rahmet, hilm, şefkat, zühd, kabül, tasdik, itikad, temkin, ihlâs, istiâne (yardım isteme), nasihat, şerh (kalbin açılması), tefviz (işleri Allah'a havâle edip râzı olma) bu mertebelerden makam şeklinde olanlardır. 
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Mertebelerden bir kısmı ise Hakk Teâla hakkındaki farkındalığı ifade eder: Hakk Teâlâ'nın varlığını, kâinâttan önce mevcud ve bâki olduğunu ve yok olmayacağını bilmek, Hakk Teâlâ'nın Âlim, Âdil ve Kâdir olduğunu, diri (Hayy) olduğunu ve ölmeyeceğini bilmek, işitici (Semi), görücü (Basir), Hikmet sâhibi (Hakim) olduğunu, Hakk Teâlâ'nın Fâil (iş yapan) olduğunu ve dilediğini yaptığını, emrinde galib olduğunu bilmek bunlar arasındadır. 


Hakk Teâlâ'nın benzerinin olmadığını, doğurmadığını ve doğurulmadığını, yerine geçecek birşeyin olmadığını, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını bilmek, sözünde sadık (samimi) olduğunu bilmektir. Hakk Teâlâ'nın kalpleri ülfet ettirdiğini, iyilik yapanları fiillerinden dolayı sevdiğini, kulların günâhlarını affettiğini, kabirlerden dirilten olduğunu, peygamberler gönderdiğini bilmek mertebeleridir. Bu meretebelerin tamamının Hakk Teâlâ'nın es- 


mâü İ-hüsnasının açıklması olduğu söylenebilir. 


Hz. Rasülullah (s.a.v. ), bu mertebeleri aşınca niyetine ve maksadına ulaştı. Hak Teâlâ'dan tüm ikramları gördü. Öyle ki gönül ve gönül sâhibi Hz. Rasülullah (s.ax.) için hiç bir perde kalmadı. 
Lütuf ve şevk yakınlığı ile Hakk'a iki yay mesâfesinden daha yakın oldu. 


Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Sultânü'Lârifin Hâce Ahmed Yeseviden Süfi Muhammed Dânışmend şunları da nakletmiştir: “Mukarreb olup Hakk'a yakınlık makâmında duran kişi, Hakk 


Teâlâ'nın cemâli ile müşerref olur.” 


Tasavvuf yolunda yürümek isteyenler de Mirâtü'-Kulüb risâlesinde şöyle uyarılmıştır: “Ey Derviş! Şeyhlik dâvâsında bulunan kimsenin, bir mürşid-i kâmilin hizmetinde bulunmuş, icâzet almış olması gerekir. Şeriata aykırı iş yapan kişi dinden çıkar, tarikata aykırı iş yapan da merdüd olur, reddedilir.” 
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1.3. YESEVİLİK YOLUNDA 
DÖRT KAPI - KIRK MAKÂM 


Yeseviyye yolunda sistemeatize edilen dört kapı tasavvufun şeriat, tarikat, mârifet ve hakikat merhalelerine işaret eder. Bu kapılar birbirini izleyecek şekilde yatay düzlemde iken derinlemesine incelendiğinde zâhirden bâtına ulaşan dikey bir yükseliş gösterir. 
Kapı metaforu tasavvufta çok kullanılan bir söylem olarak biat ile girilen ve bekâbillah ile sonlanacak uzun bir bir süreci ifade eder. 
Dervişin bu süreçte yolda olmak bilincini hiç bir zaman yitirmemesi gerekir. 


Fakr-nâme'ye göre Yesevilik yolu dört kapı ve her kapıdan geçmekle ulaşılan on makam olmak üzere toplam kırk makâmdan oluşur. Yeseviyye dört kapıdan geçilerek ulaşılan kırk makâmdan ibarettir. Bu dört kapı ve bu kapılardan geçmekle dâhil olunan makâmlar Hazret Sultan Yesevi'nin Fakr-nâme risâlesinde şöyle tarif edilmiştir: 


1.3.1. Birinci Kapı: Şeriattır ki, içerdiği on makâm şunlardır: Hak Teâlâ'nın varlığına, birliğine, Zât'ına ve sıfatlarına iman; Namaz kılmak; Oruç tutmak; Zekât vermek, Hacc yapmak; Hz. 
Rasülullah (s.a.v.)'in sünnetlerini eksiksiz uygulamak; Emr-i bilmaruf ve Nehy-i anil-münkeri eksiksiz yerine getirmek. Mülayim (yumuşak söz) söylemek, İlim öğrenmek. 


Birinci kapı olan şeriat kapısı bütün müslümanlara farz olan İslâm esasları yanında insanları sözle incitmemek gibi ahlâki hassasiyetleri içerir. Birinci kapıdan geçerken edinilmesi gereken ilim makamı Hazret Sultan Yesevi'nin hikmetlerinde ilme verdiği önemle birlikte düşünüldüğünde günümüz müslümanları için son 


derecede uyarıcıdır. 


44 | HAYATİBİCE 


1.3.2. İkinci Kapı: Tarikattır ki, içerdiği on makâm şunlardır: Pir huzurunda tevbe eylemek; Biat alarak tarikata girmek; günlük evrâdını vaktinde ve eksiksiz yerine getirmek; Havf ve recâ (Allah'ın gazabından korku ve rahmetinden ümid) arasında yaşar olmak; Pirin hizmetinde olmak; Pir'in uyarı ve nasihatlerine kulak vermek; Pir'in huzurunda izni ile konuşmak, icâzet (izin) almadan konuşmamak; mâsivâdan tecrid olmak (Allah rızasından gayrısın- dan uzak durmak); tefrid olmak (Allah'ın huzurunda olma şuuru- 


na varmak)tır. 


İkinci kapıdan geçerek tarikata dahil olan süfi, havf ve recâ arasında bir ruh haline girmeli, tarikat âdâbının gereği olarak mürşidi ile ilişkisinde dikkatli olmalıdır. Bu kapıdan çıkarken süfinin vah- 


det sırlarını anlamaya başlamış olması gerekir. 


1.3.3. Üçüncü Kapı: Mârifettir ki, içerdiği on makâm şunlardır: Dervişliğe razı olmak; Şeriat ve tarikatın değerini bilmek; Dünyayı terk eylemek, Âhireti tercih etmek; Halkın ezasına tahammül eylemek, Helâl ve temiz lokma talebinde olmak; Hakk'ın marifetinin talibi olmak; Varlığın mahiyetinden haberdâr olmak, Fenâfillahı hedef almak; İlahi sırlara vâkıf olmak. 


Üçüncü kapıdan girmekle süfinin ruhani seyri artık daha net bir hâl kazanır. Burada halkın kınamasına maruz kalınması neredeyse kaçınılmaz olduğundan melâmet hâlini hazmetmek önemlidir. Kalbi hassasiyetin korunması için lokmaların helâl oluşuna dikkat bu aşamadaki dervişin en önemsemesi gereken konudur. 
Buradaki seyrinde istikrara kavuşan süfi artık ledünni sırlara vâkıf 


olmaya başlar. 


YESEVİLİK YOLUNDA ADIM ADIM | 45 


1.3.4. Dördüncü Kapı: Hakikattir ki, Hakk Teala yolunda olmak; Helâl ve haramı, iyi ve kötüyü bilmek; Haram lokmaya el değdirmemek; Kimseye eziyet vermemek; Fakrın münkiri olmamak; Varlığını Hakk yolunda sebil eylemek; Tarikattaki seyrinde sâdık ve azimli olmak; Mürşidinden başkasıyla sırrını paylaşmamak; Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat makâmlarının farkını bilerek amel yapmak ve nihayet Hakk'a vuslat ile seyr-i fıllahta karar kılmaktır. 


Hakikat kapısında girmekle nihâi makamlara eren süfinin nefsi, artık terbiye edilmiştir. Bu makamların geçilmesi ile tasavvufi 


kemâle eren derviş, diğer insanlar için bir rahmet vesilesidir. 


Mirâtü'-Kulüb risâlesinde Sâfi Muhammed Dânışmend müjdeledi: “Hz. Rasülullah (s.a.v.) şöyle haber vermiştir: “Sâlihler olmasaydı, zâlimler helâk olurdu? İşte ey derviş! Bil ki, peygamberler, evliyâ; ölü ve diri, gâib ve hâzır tüm seçkin kullar halka duâ ile 


meşguldürler.” 


1.4. YESEVİ DERVİŞİNİN BİLGİSİ 


Yesevilik yolunda ilme ne kadar önem verildiği, cehalet ve nâdânlığın nasıl yerildiği hikmetlerin incelenmesi ile hemen görülecek konulardandır. Bu nedenle Hazret Sultan Yesevi'ye göre câhil bir kişinin süfi olabilmesi bir yana farkındalık sahibi bir müslüman olabilmesi bile mümkün değildir. Tasavvuf yoluna girmek isteyen talibin temel bazı bilgileri bilmesi gerektiği bütün kaynaklarda ifa- 


de etmiştir. 
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1.4.1. Mürşid 


J 


Tasavvufta mürşid ile “veli”, 'pir; Türkçe'de ise 'eren' ve ermiş” kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Mürşid anlamında kullanılan şeyh sözcüğü, simasında yaşlılık alâmetleri beliren kimse demektir. Tasavvuf ıstılahında ise şeyh “tarikat piri anlamındadır. 
Mürşid olan şeyh, tâliplere doğru yolu gösteren, uyaran ve irşad edenleri tanımlar. Şeyh kavramı, bazı âyetlerde sözlük anlamına uygun olarak “ihtiyar kişi” karşılığında kullanılır. Mürşid terimi ise doğru yolu gösteren rehber anlamında verilmektedir. Kur'ân'daki Musa (a.s.)'ın Hızır (a.s.) ile ilgili kıssada geçen “Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?” ifadesinin insanın mürşide ihtiyacını gösterdiği düşünülmüştür. “Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.” âyeti de benzer şekilde yorumlanmıştır. 


Tekkedeki mürşid, medresedeki müderrise benzer, fakat fonksiyon itibariyle farklılık arzeder. Müderris ders vererek bilgileri aktarır. Mürşid ise kendisine intisab eden sâliklere manevi olgunluk kazandırmak için rehberlik eder; müridlerin zihnine şeriat sınırlarını çizmeye ve kalbine Allah muhabbetini ekmeye çalışırlar. 
Müderrisin yaptığı iş teorik ve sözel, mürşidin işi ise uygulamalı ve nesneldir. Mürşid, müridlerinin özellik ve yeteneklerini göz önünde tutarak herbirine ayrı ayrı davranır. Şeyh-mürid ilişkisi, baba-evlâd ilişkisini andırır. Peygamberlerin vârisleri konumundaki şeyhler de müridlerine karşı benzer durumda görüldüğünden bazı tarikatlarda şeyh anlamında dede ve baba deyimleri de kullanılır. 


Mürşidin kemâlâtında Kur'ân tefsiri ve hadis ilmini bilmesi önemli bir unsurdur. Bu her âlimin şeyh olacağı anlamına gelmez. 


Şeyh olacak kimsenin kemâl sıfatlarıyla donanmış, dünya ve makam sevgisini aşmış, az yemek, az uyumak ve az konuşmak, halvet gibi riyâzet ve mücahede yolları, namaz, oruç ve zikir gibi ibâdetlerle nefsini arıtmış, Allah ve Rasülü'nün ahlâkıyla ahlâklanmış olması, Hz. Rasülullah (s.a.v)'e uzanan kesintisiz bir silsilesinin 


bulunması gerekir. 


Mürşidlik ve postnişinlik erkânı altıdır: 1. Din ve yakin ilmi, 2.Hilm-i mübin-i metin, 3.Sabr-ı cemil, 4.Rıza-yı celil, 5.İhlâs-ı halil, 6.Kurb-i cezil. 


Tasavvuf literatüründe mürşid sıklıkla hekime benzetilir. Hekimin hastasına yol göstermesi gibi mürşid de müridine inancını güçlendirecek doğru yolu göstermektedir. Mürşidin davranışlarıyla telkinleri birbiriyle uyumlu olmalıdır; değilse vereceği eğitimin hiçbir etkisi olmaz. Gerçek süfilere göre dinin kemâli, insanlara ihanet etmemektir. Mürşidler, müridlerini meşreblerine göre sohbet, halvet gibi yollarla irşad ederler. 


Yesevi, insanlar için mürşidin gerekliliğini anlatabilmek için bir hikmetinde irşad faaliyetini sürdürdüğü bozkırların insanlarının kolayca anlayabileceği bir metafora başvurur. Kırlarda başıboş gezen at sürülerindeki bir atın ancak bir eğitimden geçirildikten sonra yarış kazanabilecek bir koşu atına dönüşebileceğini dile getirir: 


“Pir-i kâmil her tâlibe vermez irşad, 

Tâlib olsa gece uykusunu kılsa berbat, 

Çok yarışda geçip gelmez her yahşi at, 

Riyâzeti katı çeken geçer, dostlar.” 

Yesevi hikmetlerinin bir çok yerinde “şeyhim” diyerek maneviyat yolcularını aldatan sahte mürşid ve şeyhlere karşı dikkatli olunması uyarısı ile dolu satırlara yer verilmesinin bir örneği olarak şu 


kıtayı verebilirim: 
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“Kim bilmeden bu yolları şeyhim dese, 
Kerâmetten veliliğe haber verse, 

Bâtıldır eğer Ruhü'-emin bile ise, 
Özünü öyle bâtıllardan korumak gerek.” 


Yesevi bir hikmetinde mürşid olabilme konusunda yetersiz olanların şaşkın olup yolda kalacağı kaydedilir: 


“Şeriatı bilmezler, tarikatı okumazlar, 
Hakikate yetmezler, şeyhlik dâvâ kılgısı 
Milleti mürid alırlar, âh ve figân kılırlar, 
Şaşkın olup kalırlar, lânetli Deccal bilgisi.” 


Bir hikmette mürşidin olumlu özellikleri şöyle sıralanır: 


“İnci kaynağını benden sorsan sâdık şeyh, 

Öyle kulun ahlâkı-huyu Hakk'a lâyık, 

Gönlü vâsi, canı mesih, özü âşık, 

Öyle mürşid Hakk'dan mahrum kaldığı yok.” 

Bir diğer hikmette ise ilimsiz irşad yapılamayacağı konusunda müridler şu sözlerle uyarılır: 


“İlimsiz şeyhlik dâvâsını kılmak olmaz, 
Asa olmadan karanlıkta yürümek olmaz, 
Görmez olsa, çukur yeri görmek olmaz, 
Kuyu içre düşen emin kalmaz, dostlar.” 


Divân-ı Hikmet analizinde hemen dikkat çeken bir husus da, Hoca Ahmed Yesevi'nin zamanındaki sahte mürşid ve riyâkâr din adamlarına yönelik eleştirileri kadar Âhir Zaman Şeyhleri” olarak tanımladığı kişilere yönelik sözleridir. Yesevi hikmetlerinin birçok yerinde “şeyhim” diyerek maneviyat yolcularını aldatan sahte mürşidlere karşı eleştiri ve insanların bu kişilere karşı dikkatli olunması uyarısı vardır. Bazen bu eleştiriler o kadar sertleşir ki, bu tür davranışların kişinin imânını dahi tehlikeye düşürebileceği iddia edilir. 
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Sahte şeyhlerin başlarına koca sarıklar sarsa da ilmi yoksa bir işe yaramayacağını, beline bağladığı gösterişli kuşağın adetâ zünnâr olduğunu çarpıcı ifadelerle dile getirir. Bu hikmetlerde Ahmed Yesevi'nin adetâ tasavvuf eleştiricisi gibi sert bir tavır sergilemesi dikkat çekicidir. 

Yesevi'ye göre süfi kisvesi altında halkı kandırmak, halkın mallarını ele geçirmeye çalışmak çabasındaki bir mürşid, lânetlenmesi gereken bir suçludur. Ahmed Yesevi ilim sahibi insanlarla cehâlet karanlığındaki kişileri karşılaştırarak âlimleri överken câhilleri yerer. Divân-ı Hikmet incelendiğinde birkaç hikmette insanların manevi duygularını sömüren yalancı-sahte şeyhlerin eleştirisine tahsis edilmiştir. Bir örnek olarak şu kıta verilebilir: 

“Nâfile oruç tutar, halklara şeyhlik satar, 

İlmi yok âmâdan beter, âhir zaman şeyhleri. 


Beline kuşak bağlar, özünü adam sanır, 
Arasat'da bırakılır âhir zaman şeyhleri.” 


Tasavvufi hayatın yaşanmasında özel bir yere ve büyük öneme sahip mürşidi kişiliği, Yesevi hikmetlerinin ana kavramlarından birisidir. Hikmetlerde mürşid-i kâmil olan insanların özellikleri ayrıntıları ile verilmektedir. Bu noktada mürşidin sahih bir silsileye mensubiyetini gösteren icâzete sahip olmasına dikkat edilmelidir. 
Ahmed Yesevi'nin irşada ehil olmayan sahte mürşidler hakkında yazdığı satırlar asırlar öncesinden bugüne ulaşan mesajlar taşımaktadır. Maneviyat sahtekârlığının insanların ruhani hayatına vereceği tahribatın asırlar öncesinden bu şekilde kayda geçirilmiş olması, 


tasavvufa içeriden bir eleştiriyi de içermektedir. 


Mürşidin müridine emir ve tavsiyelerde bulunması, makâm- 


dan makâma yükseltmesi vâcibtir. Müridin de, mürşidin emrettikleriyle amel etmesi gerekir. “Nebiye yüklenen, sâdece açık-seçik duyurmaktır,, emrinin işaret ettiği üzere Hz. Rasülullah Muhammed Mustafa (s.a.v.), Hakk Teâlâ'nın emrini nasıl ümmetine ulaştırdıysa, mürşid de müridlerine öyle ulaştırır ki onları manevi makâmlara yükseltsin. Hz. Rasülullah (s.av.) gece gündüz ümmeti hakkında kaygılanıp ağladığı gibi, mürşid olan kimse de gece gündüz yalvarıp müridin murâdına ulaşmasını diler. Hakk Teâlâ, “Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, sâlih amel yapsın” diye emretmiştir. Mürşid emretmek, müridden yapmak ile mükelleftir. Hakk Teâlâ'dan lütuf, silsileden mânevi yardım ulaşırsa, mürid murâdına ulaşır. Mürşid müridi terbiye edip murâdına ulaştırabiliyorsa, mürid edinmesi 


uygundur. 


İshâk Ata'nın Hadikâtü'l-ârifin eserinde Ahmed Yesevi'nin şöyle dediği aktarılır: “Şeyh Hızır gibi, mürid de Müsâ (a.s) gibi olmalıdır. Şeyh ne emretse mürid o emri yerinme getirme konusunda sab- 


retmelidir.” 


1.4.2. Mürid (Sdlik) 


Sözlükte irade ve isteği olan kişi diye açıklanan mürid kavramı, irade eden, irade sahibi insan anlamındadır. Istılahta ise tarikata girmeye karar veren ya da bir şeyhe bağlanan kişiyi ifade eder. Tasavvuf literatüründe ilk süfiler için daha çok âbid, ârif, zâhid, sâlik, muhib ve yokluk ve hiçliğe talib anlamında fakir gibi tanımlamalar kullanıldığı görülmektedir. Mürid karşılığında bazen farsça derviş kavramı da kullanılmıştır. İrâde, tasavvufta tarikat ve sülük yoluna girenlerin başlangıç hâlidir. Allah'a yönelmeyi kasdedip ve niyet edenlere verilen ilk isim, irâde gösteren anlamıyla müriddir. Ancak 


tasavvuf terminolojisindeki mürid, irâdesi bulunmayan kişi olarak 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irâdesinden sıyrılıp çıkmalıdır. Süfi öğretide mürid, Allah'ı irade eden kişi diye değil, gerçekte Allah'ın ezeldeki iradesi ile seçilen murâd şeklinde değerlendirilmelidir. Riyâzet yapıp nefs ile savaşarak ilerleyen süfiye mürid denilirken; Hakk'ın cezbesiyle çekilen, sülük yapıp riyâzet uygulamadan manevi âlemden haberdâr edilen süfiler, -ki bunlara sülük öncesinde cezbeye kapılan anlamında meczüb-ı sâlik adı verilir - murâd diye nitelendirilmişlerdir. Mürid-murâd ilişkisi, “Hakiki müridin muradı Allah'tır.” şeklinde de açıklanmıştır. 


Müridin yolunda gideceği bir mürşide ihtiyacı vardır. Mürşidine teslim olan kimse mürid adını aldıktan sonra tasavvuf yolunda mesafe kat ettiğinde sâlik adına hak kazanır. Müridin mürşidsiz sülüku mümkün görülmez. Tasavvufta sülük, ilim ile değil hâl iledir. Bu noktada müridin riyâdan sakınmaya özen göstermesi gerekir. Zirâ, insanoğlu, ibâdetlerini düşünerek kendini beğenme, nefsini yüceltme eğilimindedir. Bu insani zaaf, ancak kâmil bir mürşid eliyle giderilebilir. Kur'ân'daki “Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rab'lerine dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde zâlimlerden olursun.” emri, maneviyat yolcuları için uyarıcı bir ihtardır. Mürid, “iradeden soyunan ve iradesini yok edip ancak Allah'ın dilediğini dileyen” kimsedir. 
Yesevi hikmetlerinde müridlerin halleri ve işleri, kemâl yolunda ilerlerlerken yapmaları gereken görevler, hikmetlerde ayrıntılandı- 


rılarak işlenmiştir: 


“İradesiz bu yola girmediler, 
İnabesiz yola adım koymadılar, 
İcâzetsiz yarım nefes almadılar, 
Mürid olan bu sıfatlı olmak gerek.” 
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Ahmed Yesevi tasavvufta makâm sahibi bir mürşid-i kâmil kimliği ile eğitim verirken uyguladığı yöntemleri şöyle dile getirmektedir: 

“Halet vakti erenler deryâlara yüzlense, 

Tabanları ıslanmadan, derydları geçerler. 

Mürid olsan mürşide, muhkem ol, ey tâlib, 

Müridlerini mürşidler her konu ile sınarlar.” 


Bir Yesevi hikmetinde ise mürşidine hürmet etmeyen mürid kınanmaktadır: 


“Müslüman Müslümanı eyledi katil, 

Haksızı tutup haklı işleri kıldı bâtıl, 

Mürid pirine kılmadı yüz ve hâtır, 

Nasıl kötü zamanlar oldu dostlar.” 

Divân-ı Hikmet'te süfiliğin ilk şartı samimiyet ve ihlâs şeklinde vurgulanırken ibâdetlerini halka gösteriş için, riyâ ile yerine getiren sahte dervişler yerilmektedir. Divân-ı Hikmet'te en fazla yerilen kötü ahlâk unsuru riyâ, şiddetle kınanırken Ahmed Yesevi riyâkârları münâfık diye nitelemektedir. Eleştirel nitelikteki “Süfi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın” redifli uzun hikmet başlı başına süfinin niteliği hakkında bir manifesto gibidir. Birkaç kıtası şöyledir: 

“Ey gönül işledin günâh asla pişmân olmadın, 

Süfiyim deyip laf edip yârin tâlibi olmadın, 

Yazık ömrün geçti bir an giryân olmadın, 


Süfi-nakş oldun veli, asla Müslüman olmadın. 


“Süfilik şartıdır geceleri kalkıp kan ağlamak, 
Her cefaya sabrederek belini sağlam bağlamak, 
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Allah isteklisi olup her iyi sözü söylemek, 


Süfi-nakş oldun veli, asla Müslüman olmadın. 


“Süfi olmayıp neylesin evde yapacak işi yok, 

Süfilik iddiası eder halka vermeğe aşı yok, 

Âh-vâh derler yine gözünde damla yaşı yok, 

Süfi-nakş oldun veli, asla Müslüman olmadın.” 

Yesevi'nin bu kapsamdaki eleştirel hikmetleri, bu sözlerin zamana karşı dayanıklılığını, zamanlar ötesine ulaşabilme gücünü arttırmıştır. Yesevi hikmetlerinde mürşid-mürid ilişkisi, müridin mürşidinden istifade edebilmesi için dikkat edeceği hususlar ayrıntılı olarak işlenmiştir. Edeb kavramı işlenirken de değinileceği üzere, tasavvufi eğitim mürşide saygı ve itaat, müride sevgi ve şef- 


kat zeminde gelişirse sonuç verici olur. 


1.4.3. Velâyet 


Dostluk, birine yaklaşma, yakınlık anlamındaki velâyet, Allah dostu olarak kabul edilen velinin sıfatıdır. Sözlükte yardım eden, yardım edilen, korunan karşılığı verilen veli, Allah ile meşguldür. 
Allah'ın cemâlini arzu edip ulaşmaya çalışan, Allah'a dost -ya da Allah için dost- olan insan niteliğindeki veli, Allah için düşmanlık 


sergileyenin karşıtıdır. 


Kur'ân'da “Allah'ın dostları için ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar.” buyurulmuştur. Kur'ân'daki mevlâ kelimesi veli ile ortak köktendir. Kur'ân'da ticaret ve alışverişin Allah'ı zikirden, namazdan ve zekât vermekten alıkoymadığı kişiler, Allah'a verdik- 


leri söze sâdık kalan mü'minler, arınmayı seven insanlar erkek ve 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kadınları ifade edecek biçimde “ricâl” olarak adlandırılır. Tasavvuf literatüründe ise “ricâlullah” terimi özel anlamda velileri işaret eder. 
Allah'ın kimi kulları vardır ki ihlâslı, sâlih, korku ve hüznünden kurtulmuş, aralarına katılanların cennete gireceği, Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven, dürüst, takvâ sahibi, sabırlı, tevekkül ve ihsan ehli kimselerdir. Allah ile dostluğa ermiş olan evliyâ işte bu niteliklere sahiptir. Kur'ânda Allah'ın evliyâsından söz edildikten sonra şeytan evliyâsından da bahsedilir. Kur'ânda Allah mü'minlerin, şeytan da inkârcıların velisi şeklinde gösterilir. Ayrıca mü'minler mü'minlerin ve kâfirler de kâfirlerin evliyâsıdır. “Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalırlar.” âyetine göre Allah mü'minlerin velisi olarak mü'min kullarını şüphe karanlığından, yakin aydınlığına çıkartırken; tam tersine inkâr edenlerin yardım- 


cıları ise insanları karanlıklara sürüklerler. 


Mü'min kullarına yardım edip koruyan, yakın ve dost anlamında Veli kelimesi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Allah'ın koruduğu ve yardım ettiği mü'minler ibâdetlerini O'na hasretmekle dostluğunu kazanıp velisi haline dönüşürler. Veli isminin mazharları, her devirde bulunur ve yeryüzünden asla kaybolmaz. İlahi ahlâk ile ahlâklanan ve Hakk'ın sıfatlarında fenâ bulan bir kimse, Veli isminin mazharı olur ve evliyâullah sınıfına girer. Peygamberimize nübüvvetin yanısıra velâyet de verilmiştir. “De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.” âyetine göre velilerin velâyetinin kaynağı Hz. Rasülullah (s.a.v.)'in tavsiyelerine 


uygun bir yaşayıştır. 


YESEVİLİK YOLUNDA ADIM ADIM | 55 


Veli olan kişi muhabbet makâmından hareketle, mahbübiyyet makamında olan Hz. Rasülullah (s.a.v.)'e ne kadar uyumlu olursa, o kadar kemâl bulur. Veli, kurbiyyet, yaklaşmak vesilesiyle sirayet eden sırdan nasibi kadarıyla, mahbübiyyet mertebesinden pay alır. 
Tasavvuf tarihinde, peygamberlerden bazılarının bazılarına üstünlüğüne dayanılarak velilerin de birbirine üstünlükleri konusunda da kıyas yapılmıştır. Veliler Allah'ın isimlerine mazhar olmak yönünden de birbirinden farklılaşır. Velinin, Allah'ın hukukuna riayet etmesi gerekir. Sahâbe, tâbiin ve tebeu't-tâbiinden ibâdete devam ve güzel ahlâk ile öne çıkan mü'minler önceleri zâhid âbid ve zâhid olarak anılmış, Allah dostları (<evliyâullah) diye kabul edilmişlerdir. Velâyet, nefsinden fâni olan dervişin, Hak ile kâim olmasıdır. 
Genel ve özel olmak üzere iki türlü velâyet vardır. Allah'ın emirlerini edâ etmek için çabalayan ve gayret gösteren bütün mü'minler genel velâyet kapsamında iken farz ve vâcip amellerde tititzlik göstermelerine ek olarak Kur'ân'ın zikir ve tefekkür konusundaki emirlerine sarılarak, ayakta, oturarak ve yanları üzre yattıklarında bile zikir bilincine ermiş, Hakk'ın murakabesin gaflete düşmeyen ve ibâdetlerinde “ihsan” denilen “Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etme” hâline ulaşmış kişiler özel velâyetin muhatabıdır. Farzların edâsından sonra nâfilelere devam eden kul Hakk'a yaklaşır. Nâfile; namaz, oruç, hac, zekât, zikir ve tesbihat türünden farz ve vâcib ibâdetlerin, benzerleri için istenilen ölçülerden daha fazlasıyla edâsıdır. Nâfilelerin farzlarda bir benzeri olmaması halinde bid'at 


sözkonusu olur. 


Mu'cize ile kerâmet arasındaki temel bir fark, nübüvvette mucizelerle halka dini tebliğ etmek zorunlu iken velilikte bu tür- den bir tebliğ görevi olmayışıdır. Kerâmetin aslı ve hakikati ile ilgili 


bilgiler mu'cize kavramı ile ilişkidedir. Veli, kendisinden kerâmet 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zuhur ettiğini fark ederse, o hal içerisinde hak üzere olduğunu bilir. Ancak, bir veli için ilim taleb etmek ve öğrendikleri ile düzenli amel en büyük kerâmettir. Velinin, veli olduğunu bilip bilemeyeceği konusunda fikir ayrılığı vardır. Az yemek, az uyumak, az konuşmak, çok zikretmek gibi özellikler bir kişide varsa o kişi velilerden 


olabilir. 


Tasavvuf kaynaklarında evliyâ çeşitli unvanlar ile nitelenmiştir. Veliler için ehlullah, iyâlullah, ehl-i ma'rifet, ehl-i hakikat, ehl-i muhabbet, ehl-i vuslat, ârif, muhakkik, muhib, vâsıl, âşık, abdal, ahyâr, ebrâr, kutub, gavs gibi unvanlar kullanılmıştır. Türkçe'de evliyâullahtan sayılan kişiler için genellikle ermiş, eren gibi isimler verilirken, Türkistan ve Tataristan'da ise işân ve -özellikle Yeseviyye yolunda olanlara- ata denilmiştir. Divân-ı Hikmet'teki dikkat çekici bir nokta, Hz. Rasülullah (s.a.v.)'in velâyeti üzerinde durulan 


satırlardır: 

“Adı güzel Medine-i Münevvere, 

Âlem içinde bütün velâyetten üstün, 

Seçip onu menzil kıldı Rasül bize, 

Tâ ölmedikçe, ben hem orada olsam derim.” 

Yesevi hikmetlerinde velâyet konusu, velâyet sahibi veliler, tasavvuf tarihinin Hallâc-ı Mansür'un anlatıldığı başta olmak üzere örnek isimler üzerinden anlatılmaktadır: 

“Tevbe eyle Kul Hoca Ahmed, ola Hakk'tan inâyet, 

Yüz bin veliler geçti sırrı sırra ekleyip.” 

Ahmed Yesevi, başta ilk tasavvufi irşadını aldığı Arslan Baba olmak üzere tasavvuf tarihinden isimler üzerinden evliyânın özel- 


liklerini anlatır: 
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“Hoş devlettir velilikte önder olsa, 
Âdil olup bir mü'mini kadı eylese, 
O kadı bütün halkı râzı eylese, 
Râzılıktan cennet evini alır olmalı.” 


Yesevi, mürşidler konusunda olduğu gibi velâyet de söz konusu edildiğinde yanlış anlamalara karşı halkı uyarır: 


“Kim bilmeden bu yolları şeyhim dese, 
Kerâmetten velâyete haber verse, 
Bütıldır eğer Ruhü'l-emin bile ise, 


Özünü öyle bâtıllardan korumak gerek.” 


Kendisinin evliyâullahtan bir mü'min olduğu konusunda ittifak bulunan Ahmed Yesevi evliyânın özelliklerini sıralamak suretiyle halkın sahte veliler tarafından aldatılmasını önlemek istemiştir. Kerâmetin velâyetin tek kanıtı olarak sunulmasının tehlike arzedebileceğine işaret eden Yesevi, mürşidlik iddiasındaki kişilerin şeriatın zahiri kurallarına uyma hassasiyetine dikkat edilmesini ihtar etmiştir. İslâm tarihinde velilerin manevi sırları gönülden gönüle aktararak nesiller arasında dini inanç birliğini koruduğunu savunan Yesevi'nin mirası, neredeyse yirminci yüzyıl boyu süren ateist dönemdeki ağır baskı yıllarında bile insanların manevi haya- 


tını sürdürebilmelerini sağlamıştır. 


1.4.4. Melâmet 


Melâmet kelimesi, sözlükte yerme, kınama, ayıplama, kötüleme anlamındaki levm kökünden gelir. Tasavvuf terminolojisinde ise süfinin kendi nefsini kınaması ve başkalarının kendisini kınamasına sabretmesi anlamında kullanılır. Melâmet IX. yüzyılda Horasan'da gelişerek bütün İslâm dünyasına yayılmış bir yaklaşımdır. 
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Melâmetin Tasavvuf kültüründe melâmet kavramının kullanımı, kökü olan levm kelimesinin geçtiği iki âyete dayandırılmaktadır. 
Bu âyetlerden, “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; mü'minlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.” 
anlamına gelen ilkinde mü'minler arasından çıkacak bir grubun özellikleri anlatılır: Bu âyetteki “hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar” ifadesi melâmet teriminin içerdiği anlamdadır. Ayrıca, yine aynı âyetteki “Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler.” 
şeklindeki ifadeden hareketle melâmet ve muhabbet terimleri arasında ilgi kurulabilir. Bu âyette geçen cihad terimi, Hakk Teâlâ'nın kendisini kınayan nefsi yemin ederek övdüğü diğer âyetle birlikte düşünüldüğünde nefs ile cihad olarak ele alınabilir. Bu durumda melâmet ehlinin özellikleri Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek, O'nun yolunda nefisle mücahede etmek ve bu mücahede sırasında kendisini kınayanların kınamasından korkmamaktır. 


Allah kendisine muhabbetten söz edenlere insanların kınamasını vaad etmiştir. Melâmetin makamların en üstünüdür ve melâmet ehli velâyetin en üst düzeyine ermiştir. Yesevi hikmetlerinde melâmet ile ilgili yaklaşımların izlerini bulabilmek mümkündür: 


“Aşıklara dünyada hor görülme, ağlama, melâmet, Kınanmasız, mihnetsiz âşıkım deyip söylemesin.” 


Burada Yesevi'nin aşk ile melâmete marüz kalma arasında doğrudan bir ilişki kurduğu ve halkın kınamasına muhatap olmayan bir süfinin âşıklık iddiasının sorgulanması gerektiğine işaret ettiği söylenebilir. Hikmetlerde melâmetin ok olarak gösterilmesi dikkat 


çekicidir: 
? Mâide suresi, 5:54. 
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“Aşk kapısını Mevlâm açınca bana değdi 

Toprak eyleyip “Hazır ol!” deyip boynumu eğdi 

Yağmur gibi melâmetin oku değdi 

Ok saplanıp yürek, bağrımı deştim ben işte.” 

Bir hikmette ise tasavvuf melâmet hırkasının giyilmesi olarak tanımlanmış ve melâmet ehli zâhirinin değil bâtınının düzeltilmesini öne almıştır. Bu hâli özümseyen süfi, diğer yaratılmışlara muhtaçlıktan da kurtulur: 


“Her kim giyse melâmetin hırkasını, 
Bâtınını düzeltip, viran eylese süretini. 
Hiç çekmese mahlukâtın minnetini, 
Böyle âşık gitse, orada sultan olur.” 


Yesevi hikmetlerinde melâmet şarabı kullanımına da rastlanmaktadır: 


“Melâmetin şarâbından içen cemâline battı ya, 
Mürşid elinden mey içen nürlarına battı ya.” 


Bir hikmette ise kâfirlerin nebileri kınaması anlamında da melâmete yer verilmiştir: 


“Enbiyâlar ölmeden önce diri öldü, 

Bu dünyada cefa çekip nüra battı, 

Kâfirlerden çok melâmet, cefa çekti, 

Didâr için ölmeden önce ölmeyim mi?” 

Burada süfinin kemâle ermesinin bir aracı olan melâmetin bir boyutunun da dışarıdan gelen kınama ve eziyetlere tahammül olduğuna işaret edilmektedir. Yesevi'nin bir süfi olarak kendi nefsini kınaması şeklindeki melâmet tavrı, kişinin nefsini kınaması, hor görmesi anlamındadır. Yesevi, Türkistan tasavvufunun şiarı haline 


gelmiş olan eller buğday ben saman anlayışını şöyle dile getirir: 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“Kul Hoca Ahmed kötülerin kötüsü sen, 
Herkes buğday el tutmayan samanı sen, 
Yoldan sapan günâhkârların nâdânı sen, 
Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim.” 


Ahmed Yesevi'nin kemâl döneminde söylediği bilinen hikmet- 


lerinden birisinde kendi nefsine it diye hitap etmesi dikkat çekici- 


dir: 


“Nefsim benim ateş gibi yanıp yolumu kesti, 
Yüz bin türlü yemek isteyip tezgâh kurdu, 
Ağzını açıp her kapıya beni sürdü, 
Himmet versen it nefsimi yakalasam ben.” 


Tasavvuf imgeleminde ve özellikle rüya tabirlerinde köpek su- 


retinin nefsin hırs özelliğine işaret ettiği hatırlanmalıdır. Yesevinin 


nefsini iki hikmetinde nefsini kâfir olarak nitelediği görülür: 


“Kızıl yüzümü riyâzetde sarartmadım,,, 
Seherlerde garip canımı inletmedim, 
Her gün tepip it nefsimi incitmedim, 
Allah desem kâfir nefsim ölür mü ki?” 


Bu satırlardan melâmetin bir vechesinin kulun ibâdetlerini ye- 


tersiz ve kusurlu görmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bir hikmette ise 


nefsine zâlim hitabında bulunur: 


“Zâlim nefsim hiç bırakmadan ateşe koydu, 
Vücudum kendi kendine tutuşup yandı, 
Müşriklerin imanını şeytan aldı, 
Euzubillah-Bismillah deyip yürüdüm ben işte.” 


Bu kıtada da Yesevi'nin tasavvuftaki iç tenkidin bir örneğini 


kendi nefsi üzerinden verdiği ve süfileri nefsleri ile mücahededen 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bir an olsun geri kalmamayı tavsiye ettiği görülmektedir. Yesevi hikmetlerinde önemli bir yer tutan melâmet kavramı, Yeseviyye tarikatının en önemli özelliklerinden birisidir. Ahmed Yesevi'nin kendi hayatı ile ilgili menkıbeler olsun takipçilerinin karşılaştığı güçlükler hep bu melânmet vasfının birer yansımasıdır. Yesevi'yi bir irşadına muhataplığı reddedenlerin işi öz oğlunu öldürmeye kdar vardırması durumun vahametinin gösterir. Ancak Yesevi bu inkâr ve kınama tavırlarına aldırmadan toplumun manevi hayatını zenginleştirecek faaliyetini hiç aksatmadan vefatına kadar sürdürme azmini hiç yitirmemiştir. Divân-ı Hikmet bu gözle okunduğun- 


da çok daha anlamlı hâle gelmektedir. 


1.4.5. Sohbet 


Sohbet, sözlükte birliktelik, beraber bulunmak, dost olmak anlamındadır. Arkadaşlık edip ünsiyyet kurmak, fiziken ya da gönül aracılığı ile bir aradalık, bazı özel konuların gündeme geldiği toplantı anlamları da vardır. Peygamber ya da mürşid ile birliktelik de sohbet olarak adlandırılmıştır. Hz. Rasülullah (s.a.v. )'i iman ederek gören, O'nunla beraber bulunan ve imanla ölen kimselere verilen sahâbi adı da sohbet kökünden gelir. Kur'ân'da Hicret esnasında nâzil olan “Hani o kâfirler, onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına “Üzülme, çünkü Allah bizimledir? diyordu” âyetinde Hz. 
Ebü Bekir'den Hz. Rasülullah (s.a.v. Yin sohbet arkadaşı (—sâhibi) şeklinde söz edilir. Sohbet, günümüzde mürşidin söyleyeceklerini dinlemek için bir araya gelen müridlerin düzenlediği tasavvufi top- 


lantı anlamında kullanılmaktadır. 
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Kur'ân'daki “Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğrularla 


J 


beraber olun.”9 emri mü'minlere sâdıklarla birlikte bulunmayı em- 


rederken “Âyetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman hemen onlardan uzaklaş ki, ondan başka söze dalsınlar.”! 
âyeti de Allah'ım emirleri hakkında saygısızlık yaparak konuşan 


kişilerden uzak durmayı tavsiye etmektedir. 


Hz. Rasülullah (s.a.v.) Ashâb'ını sohbetle eğitip yetiştirmiştir. 
Sohbette hem sözlü eğitim, irşad ve tebliğ, hem de hâl eğitimi, manevi paylaşım söz konusudur. Kur'ân'daki: “Şanım hakkı için muhakkak ki size Rasülullah'da pek güzel bir örnek vardır, Allah'a ve son güne ümid besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için” âyeti, bu hâl aktarımını ifade etmektedir. Hz. Rasülullah (s.a.v. Yin sohbet meclisi kurma sünnetini örnek alan uyan süfiler de bu mü- 


ekked sünneti ihyâ etmek için sohbet halkaları düzenlemişlerdir. 


İnsanın güzel ahlâk ile donanması, iyi huylara sahip kişilerle bulunması halinde kolaylaşır. Mücâdele etmeden, riyâ, hased, nifak, gurur, şöhret arzusu ve baş olma tutkusu gibi kalbi rahatsızlıklardan kurtulmak zordur. Psikolojik haller de bulaşıcıdır. Sohbet bir duygu alışverişi olduğundan üzüntülü insanların yanında bulunanlar, bu hallerden etkilendikleri gibi, sevinçli insanlardan da etkilenirler. Mürşidler, Hz. Rasülullah'ın (s.ax.) manevi vârisleri olduklarından, halkı irşad ederken bir vasıta olarak sohbetten yararlanmışlardır. Ancak sohbet yapılması hâlinde karakterlerin uyumluluğuna, fıtrat uyuşmasına özen gösterilmelidir. Allah dostlarının sohbetine devam ile gönül huzuru edinme, sırları koruma, ahde vefa ve vakti muhafaza gibi süfinin kazanması gereken güzel 


huylar edinilebilir. 


Tevbe Suresi, 9:119. 


1 En'âm Suresi, 6:68. 
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Tasavvufta sohbet bir eğitim yöntemidir. İlk zâhid ve süfiler kendilerini ziyarete gelen insanlarla sohbet edip öğütler vermişlerdir. Bu eğitici sohbetleri yapan mürşidler, sohbet şeyhleri olarak bilinir ve müridlerin mânevi hallerinden haberdâr olan terbiye şeyhinden farklı olarak kendilerine intisap edenleri sadece sohbet ile irşad eden kişilerdir. Süfiler eserlerinde sohbetin fazilet ve âdâbına da önem vermişlerdir. Tasavvufun başlangıç dönemlerinde mescid, pir evi, işyeri gibi değişik yerlerde sohbet yapılırken sonraki dönemlerde tarikat faaaliyetinin yürütüldüğü tekke ve zâviyeler sohbet mekânları haline gelmiştir. Sohbet için en az üç kişilik bir birliktelik yeterlidir. Sohbetin maksadı, ilahi sohbete vâsıl olana kadar “Allah ile sohbet edenler (evliyâullah) ile sohbet ediniz ki, bunların sohbetindeki bereket ve feyz sizi ilahi sohbet mertebesine vasıl eylesin” şeklinde tanımlanmıştır. 


Geçen asrın büyük mürlşidlerinden Şeyh Şerafeddin Dağıstani (6. 1936) 2, bir sohbetinde sohbet âdâbı hakkındaki kuralları dokuz madde halinde sıralamıştır: 


1. Bir yerde sohbet için toplanıldığında o mecliste asla şeriata aykırı bir şey olmamalıdır. Her ne kadar davete icabet sünnet ise de, eğer bir toplantıda yemek-içmekten başka bir maksat yok ise o meclisten hiçbir fayda hasıl olmayacağından o davete icabet etmemelidir 


2. Sohbet öncesi yemek ikrâmı varsa sofra âdâbına ve sünnet-i seniyyeye riayet edilmelidir. 
3. Sohbetin bir yöneticisi olmalıdır. Sohbet yerinde kargaşa 


olmamalı, herkes sakin şekilde oturmalı, bir nizâm içinde olunma- 


lıdır. 


4. Sohbet meclisine sirayet edecek derecede gam ve kasâvet sahibi olan bir kimse mecliste oturmamalıdır. Kalbinde bir dert ve sıkıntısı olanlar, sohbete katılmamalıdır. 


X Ayrıntılı bilgi için bkz. NOTLAR 
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5. Sohbette münkirâttan, inkârdan ve malayâniden , boş sözlerden kaçınmak lazımdır. Eğer bir yerde yalan, gıybet var ise, terke- 


dilmesi için uyarmak için nasihatte bulunulmalıdır. 


6. Manevi sohbet meclisinde dünya işleri ve geçimle ilgili şeylerden bahsedilmemelidir. Zira bunun yeri, tasavvuf sohbeti değildir. 

7. Sohbet bir davetin ardından olacaksa davet sahibinin muradı ne ise, anlayıp cevap vermeye gayret sarf edilmelidir. Sohbeti davet sahibinin arzusundan başka yönlere çeken kimselere uyul- 


mamalıdır. 


8. Sohbet meclisini bir saattte toparlamalı, asla üç saatten fazla uzatmamalıdır. Söz uzadıkça sohbete malayâni ve takvaya muhalif 


unsurlar karışır. 


9. Sohbet sonunda, o mecliste sâdır olan ahkâma aykırı söz ve davranışlar için, yirmi beş kez istiğfar edilmelidir. Sohbetten sonra birkaç ayet okunmalı ve sevabı mutad zevat yanısıra hane sahibinin 


geçmişlerinin ruhuna da bağışlanmalıdır. 


Eğer bir sohbet meclisinde bu dokuz şarta riayet edilirse, tarikatın önderi Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahâeddin Buhari'nin sırrına mazhar olunurken , aksi halinde bir hidayet ve fazilet hasıl 


olmaz.” 


Günümüzdeki sohbet ortamları dikkate alınırsa bu kuralların -özellikle birkaçının- ne kadar önemli olduğu hemen görülecektir. 
Bu konudaki tavsiyelerinden birisi olan rızk ve maişet düşüncesi, kaygısı olan kimselerle oturulmaması ve onlarla sohbet etme- nin tasavvuf yolcusuna zararlı olacağı konusundaki uyarısı, geçim kaygısının herkesi sardığı günümüz için dikkat çekicidir. Ayrıca, 


sohbette maddi kazanç, kâr-zarar işlerinin konuşulmaması uyarısı, 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sohbetin bir yöneticisinin olmasına dikkat edilmesi kuralları günümüzün neredeyse her kafadan bir ses çıkan sohbet ve toplantıları- nın neden feyz ve bereketten yoksun olduğu sorusunun cevaplarını içermektedir. Günümüzde binbir kaygı içinde bunalan ve stres denilen “kabz hali”ndeki kişilerin sohbet meclisinden uzak durması uyarısı “hallerin sirayet edici” olduğuna işaret etmesi yönünden 


üzerinde çok düşünülmesi gereken bir husustur. 


Divân-ı Hikmet'te Ahmet Yesevi'nin en sık kullandığı kavramlardan birisi de sohbettir. Hikmetlerin kırk yedi kıtasında sohbet” kelimesi geçirilmiştir. Ahmet Yesevi sohbetin iyiler, ârifler, erenler, dervişler, azizler, talipler ile yapılmasını tavsiye ederken nâdân ve câhiller ile sohbetten sakındırmaktadır. Ahmed Yesevi'nin en çok tavsiye ettiği sohbet iyilerle sohbettir. Bir hikmette de Yesevi'nin Hızır Ata ile sohbetinden söz edilmiştir: 


“Hızır atanın sohbetinde dâima olan, 

Gavslar gavsı, kırkları hâzır gören, 

Şarâb içip, çılgın olup, feryad eyleyen, 

Öyle âşık kanat çırpıp uçar olacak.” 

Hikmetlerde sohbet kullanımlarına birkaç örnek vermek gerekirse, Yesevi hikmetlerinde sohbet türlerinden yaygınlıkla kullanılan olarak, Hü sohbetini örnekleyelim: 


“Ömrü boşa geçenler zayi eyleyenler aşkı bilmez, Candan geçen divâneyi göze almaz, 

Hü sohbetini kuran yere kaçıp gelmez, 

Can ve gönlü taştan beter katı olmalı.” 


Hikmetlerde dervişlerin önde gelenlerinin katılabildiği ve şevk dolu has sohbetten de şöyle söz edilir: 


“Seher olsa yol alır, sır içinde sır görüp, 
Öyle sohbet kılanlar, farketmeden bilinir, 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Kutbu'-aktab dervişler, has sohbete gelirler, 
Onların olduğu sohbette şevk sayısız olunur.” 


Bir hikmette “azizler sohbeti'nden hoşlanmaktan söz edilir ve 


'dervişler sohbeti” ile kavuşulacak nimetler sıralanır: 


“Hangi yerde azizler toplantısı olsa, 
O şu yerde hâl ilmini söyleyesim gelir, 
Onların sohbetinden hoşlansam ben, 


Özümü özlerine katasım gelir.” 
Sohbet türleri olarak dervişler, erenler sohbeti: 


“Erenler cemâl görür dervişler sohbetinde; 
Erenler meclisinde, nür yağar sohbetinde. 
Ne dilese o olur dervişler sohbetinde; 


Her sırlar açık olur dervişler sohbetinde.” 


“Hicran gecesi âhın ile ateşler yak, 
Gözyaşının şavkı ile çakmak çak, 
Erenlerin sohbetinde eriyip ak, 

Hakk cemâlini göstermese perişân olunur.” 


Âşıklar, ârifler, mertler, iyiler ile sohbet hikmetlerde övülen sohbet meclisleridir: 


“Muhabbetin denizine gömülüp bat, 

Âşıkların sohbetine özünü kat, 

Muhabbetin pazarına özünü sat, 

Özünü satmadan Hakk rahmetin alsa olmaz.” 


“Muhabbetsiz kişilerden her kim kaçsa, 
Âriflerin sohbetinde dolaşır. 

Yanıp yakılıp aşk yolunda yaşını saçsa, 
Sübhân Melik'im Arş üstünde konuk eyler.” 
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“Akıllı isen, doğru yola kadem vur, 
Mertlerin sohbetinden behre al; 
Ashâb-ı Kehf köpeğini görüp, ibret al, 
İbret alan has kulları canân olur.” 


“İyilerin sohbetinde kâim olsam, 

Hü-Hü diye zikrini söyleyip dâim olsam, 
Âşıklar gibi çark vurarak canım versem, 

Dergâhında Rabb'im kabul kılar mı ki?” 


Sohbetin yönetimi konusunda da sohbet kurmak, sohbete başlamak, sohbet kılmak şeklindeki ifadeler yol gösterici niteliktedir. 


“Kul Hoca Ahmed tekbir deyip sohbete başla, 
Hâyuheves, ben-benliği uzağa gönder, 
Seherlerde dört dövünüp dinmeden çalış, 

O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim”. 


“Kul Hoca Ahmed dilenci olsan Hakk'a ol, 
Başın ile erenlere hizmet kıl, 

İlgi bulursan halka kurup sohbet kıl, 
Halka içinde âgâh olup durdum işte.” 


Yesevi hikmetlerindeki bu ifadeler, insanların birlikte bulunacağı kişilere dikkat etmesi gerektiğini ihtar eder. Buna karşılık 'câhiller” ve “kötüler” ile sohbet ise Yesevi hikmetlerinde kınanmıştır: 


“Halk içinde rezil yürür, kendini bilmez; 
Câhillerin sohbetinden kaçmayı bilmez; 
O sebepten erenlerin kokusu gelmez; 
Gözde yaşını dökerek yürür olur.” 


“Bel bağlama kötü yola âşık isen, 

Rüsvâ olasın buradan kaçıp, orada varsan, 
Âsi kılmaz yığdığın malına bakıp görsen, 
Kötülerin öz cinsi ile sohbeti var.” 
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Yeseviliğin de yer aldığı tasavvuf geleneğinde sohbetin özel bir yeri vardır. Süfilerin eğitimi için sohbet meclislerine devam etmeleri tavsiye edilir. Ahmed Yesevi'de sohbet meclislerinin degişik türlerini överek sıralamış ve insanları bu zikir ve muhabbet ortamlarına katılamya teşvik etmiştir. Hikmetlerde iyilerle sohbet ile manevi makamların ve ödüllerin muhatabı olunacağı vurgularken cahil ve kötülerle sohbetin insanların manevi hayatına zarar 


vereceği hatırlatılmaktadır. 


Süfi Muhammed Dânışmend nakletmiştir: Sohbet üç türlü olur: Birincisi kil u kâl ile şeriat konusunda; ikincisi hâl, velilik, himmet ve olgunluk ile tarikat konusunda; üçüncüsü sır (gönül) ve hâl ile hakikat konusunda sohbet. Binâenaleyh şeriat, tarikat ve hakikat sahibi olanlara gereken şey, tevâzü ile riyâzât (perhiz) ve çile çekip duâ ve niyâz ederek, inkârcı, münâfık ve yoldan çıkmışları doğru yola sokmak ve tevbe ettirmektir. Eğer tevbe etmezlerse, Allah Teâlâ tevfik (ve hidâyet) verinceye kadar sabretmektir. 


Sultânü'l-ârifin Hâce Ahmed Yesevi derler ki: Gönül âleminin kusuru çoktur. Bulanıklıkları da şunlardır: Dünya sevgisi, hırs, hased, öfke, düşmanlık, isyan, unutkanlık, kendini beğenme, riyâ ve gösteriş yapma. Bu tür yasaklanan şeylerden biri müridin gönlünde bulunursa, o maksadına ulaşamaz. Mürid olup murâdına ulaşmak isteyen, seven olup sevdiğini arayan kimseler gönül âleminin kirlerini yok edip perhiz ile çile çekseler, ayrıca şeyh yardım ve Mevlâ 


Teâlâ inâyet etse, ozaman murâdları hâsıl olur. 


1.4.6. Zühd 


Zühd sözcüğünün anlamı, bir şeye meyli terk etmek, rağbet etmemek, ilgisiz davranmak, yüz çevirmektir. Kulun Hakk'ın dışındaki her şeyi terketmesini ifade eder. Allah'tan başka herşeyi gönülden çıkarmak, değer vermemek, varlığa sevinmemek, yokluğa üzülmemek, Allah ile Gani, Allah ile Aziz olmaktır. Zühdün karşıtı rağbettir. Zühd, muhtaç olduğu bir şey verilse bile hoşlanmayan, gönlünü meşgul edeceği düşüncesiyle mal biriktirmekten sakınan kişilerin halidir. Zühd, Allah ile birlikteliği engelleyen her türlü mâsivâ işlerinden uzak durmak, kalbinde bile yer vermemektir. Zühd, nefsin külfetsiz bir şekilde dünyadan uzaklaşmasıdır. Bir terk etme fiili olan zühd, terk edilenin niteliğine göre değer kazanır. 
Zühdün ilk derecesi dinin yasakladığı şeyleri terk etmek, ikincisi şüpheli şeylerden uzak durmaktır; buna verâ denir. Üçüncü derecesi ise yapılıp yapılmaması hakkında serbest bırakıldığı işleri de terk etmektir. 


Kur'ân'da zühd, dolaylı şekilde sadece bir yerde, Hz. Yüsuf (a.s.)'ı kuyudan çıkaranlar hakkında değer vermeyenler anlamında zâhidin kullanımı ile geçer. Zâhid dünyanın süsüne aldırmayan zühd sahibi kimsedir. “Onlara de ki: Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allaha karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez.” âyeti ile insanların dünya karşısında zühd tavrında olması öğütlenir. Tasavvufun ilk dönemi kabul edilen zühd dönemine isim veren kelimenin, hiç rastlanılmayan tasavvuf ve süfi kelimelerinde olduğu gibi Kur'ân'da pek de yer almaması tasavvufun İslâm'a sonradan eklemlendiği iddialrı için delil olarak kullanılmıştır. Haksever'e göre “bir şeyin İslâm'dan olup olmamasının asıl kriteri nass ve sahih rivâyetlerin ifade ettiği anlama uygunluktur.” 

Zâhid olarak adlandırılan ilk süfilerden itibaren, bir kısmı burada paylaşılan çok fazla zühd tanımlanması yapılmıştır. “Gerçek zühd Allah'ın hükmüne teslimden ibarettir ve elde malın, kalbte mal sahibi olma arzusunun bulunmamasıdır.” “Zühd, harâmı terk 


3 Nisâ Suresi 4:77. 
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hususunda farz, şüpheli ve helalleri terkde ise fazilettir.” Zühd “dünyâyı sevmemek ve dünyâdan yüz çevirmek, âhireti tercih etmek, elin uzak kaldığı şeylerden kalbi de uzak tutmak” diye tarif edilmiştir. Zühd, haz ve lezzet veren şeyleri tamamen terketmek degil, azaltmak ve gönle koymamak, hazların esiri olmamaktır. Zühd sevilmesi gereken şeylerden yüz çevirmektir. Zühd daha sevgili bir şey için terkde söz konusu olabilir. Kişi, dünyanın güzelliklerinden uzak dururken âhiretin güzelliklerine rağbet ediyorsa yine zâhid unvanını alsa da gerçek zâhid hem dünya hem de âhiret nimetlerine göz iliştirmeyip sadece Hakk'ın rızâsına ve cemâline talip olandır. Yesevi hikmetlerinde zühd ve zühd sahibi zâhid, Müslüman için ulaşılması gereken bir makam ve kazanılması gereken bir isimdir. Ancak kişinin zâhidliği manevi tekâmül yolunda son durak olmayıp onun ötesinden aşk makamına ermek gerekir. Yesevi'ye göre zühd, amel ve takvâ ile birlikte tasavvuf yolcusunun hâlidir: 


“Zâhidlere zühd, amel ve takvâ gerek, 
Riyâzetli âşıklara fetva gerek, 
O tarikat er olana dâvâ gerek, 
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir.” 


Yesevi'ye göre zühd, tasavvuf yolcusunu muradına erdiren bir niteliktir: 


“Hangi âşık halka içre canın verse, 

Candan geçip, şehâdetin giysisini giyse, 

Zühd eyleyerek öz nefsinin gözünü oysa, 

Erenlerin katarında merdân olur.” 

Tasavvuf ehline eleştiriler yönelten bir hikmette “Âhir zaman şeyhleri” zühd ve takvâ sahibi olmadıkları için kınanırlar: 

“Âhir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü, 

Zühd ve takvâ kılmayıp bozar iç âlemini, 


Kerâmet der gaflet uykusunda gördüklerini, 
Riya ile halka kendini satar dostlar.” 
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Yesevi hikmetlerinde takvâ ile birlikte kullanıldığı görülen zühd kavramı, tasavvufun teşekkül safhasındaki önemine uygun şekilde yer almıştır. Ahmed Yesevi zühd ehlinin nefsin arzularına direnerek manevi makamlara ulaşacağını ifade eder. Zühd ve takvâ yolunu benimsemeden insanları irşad iddiası sergileyenlerin gaflet uykusunda gördüklerini kerâmet diye halka anlatması hikmetlerde bir uyarı olarak yer alır. 


1.4.7. Yesevilikte Fakr 


Fakr, ihtiyaç duyulan şeyin yokluğu, insanın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması ya da kendini her zaman Allah'a muhtaç görmesi anlamına gelir. Tasavvuf ıstılahında “varlıktan kurtulup Allah'ta fâni olmak”tır. Fakr, genellikle zühd kavramına yakın anlamda kullanılır. Fakir ismi fakr sahibi insan anlamını taşır ve derviş anlamında da kullanılır. Tasavvufta fakr, kulun kendisine mutlak bir varlık izafe etmemesi, herşeyi Hakk'la ilişkilendirmesi; amelin, hâlini ve makâmını Allah'ın bir lütfu olarak görmesidir. “Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyık- 


tır,” 


ve “Allah zengindir, siz ise fakirsiniz.” âyetleri de süfilerce bu kapsamda değerlendirilir. Fakr kelimesi Kur'ân'da bir âyette fakir, çoğulu olan fukarâ şeklinde ise on iki âyette geçer. Fakir ile yakın anlamda kullanılan miskin -ve çoğulu mesâkin- ile bâis ve mahrum gibi benzer anlamlı kelimeler de çeşitli âyetlerde geçmektedir. Kur'ân'da: “Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. 
Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. 
Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden birşey 


de isteyemezler.”* buyurulmuştur. 


“ Teğâbun Suresi 64:6. 
“ Bakara Suresi, 2:273. 
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Fakirlik, maddi ve manevi anlamda anlaşılabilir. Tasavvufta daha önemlisi manevi fakirlik halidir ve kişinin beşeri sıfatlardan sıyrılıp kendisini hiç bir şeye sahip görmemesidir. Bu kişiler, hesaba gelmez derece mal-mülk sahibi olsalar da gönül bağlamazlar. 
Manevi fakirlik mala sahip olmamak değil, malın kölesi olmaktır. 
Tasavvufta övülen fakirlik kişinin haysiyet ve şerefine zarar vermeyen bir fakirliktir. Allah huzurunda fakir olan, herşey karşısında da fakr mertebesinden hareket eder. Bu mertebeye eren süfi için fakirlik ile zenginlik aynıdır. Allah'a muhtaç olma hali olarak iftikar gerçekleştirilirse olursa, Allah ile istiğna hâli de gerçek olur. Fakra 


ulaşmadan istiğna tavrına vâsıl olunmaz. 


Fakr, kanâat, istiğnâ ve hırs kavramlarıyla da ilgilidir. Kanâat, malın varlığını, yokluğundan hoş gören ancak ardından koşmayan kişilerin hâlidir. Hırs, ihtiyaç duyduğu servetin peşinden koşmayışı aczinden ötürü olan, yoksa mala rağbet ve sevgi, ateşi, içinden eksik olmayanın halidir. İstiğna hali ise malın varlık ve yokluğunun kişinin gözünde eşit olmasıdır. Tasavvuf ehli, fakrı “hiçbir şeye ihtiyaç duymamak” şeklinde tanımlamışlardır. Fakir ancak ve sadece Allah'a muhtaçtır. Gerçek fakr, nefsi için yaşamak değil, hedefin Allah rızâsı olmasıdır. Bu yüzden bütün nefsani arzuları, hırs ve tamahı atmak, şahsında Allah düşüncesinden başka birşey kalmamaktır. Bütün ruhunu Allah sevgisi kaplayıp Allah'tan başka hiçbir şeye meyil ve muhabbeti kalmayan kişi fakra ermiş sayılır. Böylesi bir fakr, mal-mülk sahibi olmaya mâni değildir. 


Maddi anlamdaki fakrın zenginlikten üstün olduğu görüşünü benimseyen ilk süfiler tarafından insanın Allah'a muhtaç olduğunun idrakinde olması ile manevi zenginliğin üstün oluşu noktasında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fakr kulun Allah'tan başka 


hiçbir şeyle müstağni olmamasıdır. Süfinin faydalanabilmesi için 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Hakk'dan kalbine bir imtihan mahiyetinde gelen fakrı, hor görmemesi gerekir. “Hayâ ettiği için kimseden bir şey isteyemeyen” anlamındaki fakir, halktan değil Hakk Teâlâ'dan utandığı için “halktan bir şey isteyemeyen yoksul” demektir. Fakr, sahiplik iddiasında bulunmamak şeklinde tanımlanarak üç kısma ayrılmıştır: Birincisi, dünyayı tamamen terk ederek sözünü bile etmemek anlamında zâhidlerin fakrıdır. İkincisi, müridin külli yokluk olan ezeldeki geçmişine dönmesi, diğer bir ifadeyle ezelde yokluk âleminde iken Hakk'ın lütfu ve fazlı ile varlık âlemine geldiğini bilmesidir. 
Üçüncüsü, sâlikin ilâhi bir zorunlulukla Hakk'ın vahdâniyet denizinde boğulmasıdır. Yesevi hikmetlerinde fakr hali övülüp mal ve dünyalık hırsı yerilmektedir. Hikmetlerde “fakir” ibaresi de sıklıkla kullanılmıştır. Bir hikmette fakr “Muhammedi ahlâkın bir özelliği” olarak gösterilir: 


“Evrenin övüncü Mustafa, öyle dedi merhaba, 
Mi'râc gecesi deyip fakr yolunu almışlar.” 


Ahmed Yesevi, Peygamberimizin (s.av.) “Fakirlik benim iftihar vesilemdir” sözünü de iki hikmetinde işlemiştir: 


“Muhabbetin pazarında sevdâ kılsam, 

El-fakru fahri, melâmetini orada tartsam, 

İki âlem sevdâsını gözden salsam, 

Didâr için ölmeden önce ölmeyim mi?” 

Yesevi hikmetlerinde Hz. Muhammed (s.av.)'in bir özelliği olarak anlatılan fakr, mutlak yoksulluk anlamında değil, dünyaya değer vermeme anlamında kullanılmıştır. Süfi, sadece bu dünyayı değil ahireti bile hesaba katarak davranmamalıdır. Bu yönü ile fakr ile ihlâs arasında bir ilişki kurulabilir. 


“Fakr Hz. Rasülullah'ın, o yollar kılavuzunun övüncüdür. Fakr her durumda istiğna (< Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamak)dır. Fakr ihtiyaç ve zaruret içinde bulunmak değildir. Fakr yoksul olmak ve eğilip bükülmek değildir. Fakr eski hırka giymeye arzu duymak değildir. Fakr, doğrusu şu ki, bunların hepsinin birleşimidir. Fakr Allah'tan gayrı her şeyi silip gidermektir. Fakr dilencinin sandığı durum da değildir. Fakr dilencilik etmekten uzak durmaktır. Yüce Allah bu yüzden “Fakr benim malımdır” demiştir. 
Fakr eri eğer dilencilik ederse 'Bu nasıl fakr eri?” deme; her güç iş fakr yanında kolay sayılır. Fakr, sahibinden inkisâr (güçsüzlük, yetersizlik) ister, inkisâr için ise ihtiyâr (< Allah'ın kendisi için istediğini ister, seçtiğini seçer, yeter bulduğunu yeter bulur hâle gelmek) arzu etmek gerekir” 


Divân-ı Hikmet'in Kazan baskısı ve Taşkent taşbasmalarının mukaddimesinde Fakr-nâme olarak adlandırılan ve Hazret Sultan Ahmed Yesevi'nin tarikat âdâbını şematik olarak özetleyen bir risale de vardır. Yesevi'nin, Fakr-nâme isimli sülük risalesinde fakr (ve meskenet) konusunda yazdıklarını şöyle aktarır: “Mürid eğer toplumun ileri gelenlerinden olursa, mücâhede ve riyâzât eserlerinden ne kadar yüksek kerâmetler elde etmiş ve yüce makâmlara erişmiş olursa olsun, o kişi bu durumuna güvenmemelidir. Zillet (< nefsini hor görmek; hor görülmek, aşağılanmak) için boynuna zenbil astırıp kendi gibi olanların kapısına göndermek, dilencilik ettirmek gerek. Eğer bunu yapmaktan sevinç ya da nefret duymazsa mürşidlik etmesi ve kendisine halifelik yetkisi verilmesi yerinde olur, aksi takdirde doğru olmaz.” 


Hazini fakr ile ilgili “Dilenciyi incitme ve Hak Tedlâ'nın vermiş 


19 âyetine işaret ederek el açıp isteyene 


olduğu nimetlere şükr eyle.” 
yapılacak bağışın Hakk'ın nimetlerine karşı şükür olduğunu kaydeder. Yesevilikte, saliklerin tarikının müntehası ve mücahidlerin 


merhalelerinin gayesi fakr yoludur. 


“ Duhâ süresi, 93:10-11. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


YOLUN GEREKLERİ 


Yesevilik yolunda tasavvufi yapılanma için dört şartın temini gerekir. Bu şartları mürşid veya mürid tek başlarına sağlayamazlar. 
Bunlar bir tarikatın varlığı için olmazsa olmazlardır; eğer biri olmazsa seyr ü sülüktan arzu edilen sonuç elde edilemez. Bunlardan zaman ve sultan olarak formüle edilen iki şart yaşanılan dönemin gereğidir ve tamamen tarikat ehlinin kontrolü dışındadır. Hazret Sultan Yesevi'ye göre başarı bu dört şartın bir arada ve uyumlu ola- 


rak oluşturulmasına bağlıdır. 


2.1. Birinci Şart: ZAMAN 


Yesevi'ye göre tasavvufi çalışma için ilk şart 'zaman'dır. Talipler arasında tembellik, tufeylilik ve ihmali gerektiren bir usanç olmaması için, zamanın sorunlarından uzak olmak gerekir. Zamanın güncel olay ve sıkıntılarından dervişlerin emin olmaları gerekir. 
Hazini, “zaman” kavramıyla tasavvufi eğitim ve uygulamalara karşı çıkıp direnenlere yöneticilerin engel olduğu, dervişlere eziyet edenleri güç sahiplerinin engellediği güvenli bir iklim gerektiğini açıklar. Müridlere kendilerini güven içinde hissedecekleri bir zaman kesiti sağlamak ve yardım etmek yönetme gücünü elde bulunduranlar için yerine getirilmesi kaçınılmaz bir yükümlülüktür. 
Devrin yönetimi ile tarikatın yetkililerinin işbirliğini gerektiren bu 


konu, mekân ve rabtu's-sultân şartları ile doğrudan ilgilidir. 


Yesevi hikmetlerinde zaman kavramına özel bir önem verildiği görülmektedir. Hikmetlerdeki -özellikle âhir zamanda- insanların 


bozulması teması dikkat çekici derecededir: 
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Âhir zaman ümmetleri, dünyâ fâni, bilmezler, 
Gidenleri görerek ondan ibret almazlar, 
Erenlerin yaptığını görüp göze iliştirmezler, 
Arslan Babam sözlerini işitiniz teberrük. 


2.2. İkinci Şart: İHVAN 


Bir tarikatin yaşaması için gerekli şartlardan ikincisi ihvan (< mürid kardeşler )'dır. İhvan; Arabça “ahi” kelimesinin çoğulu olarak “kardeşler?” demektir. Kur'an-ı Kerim'de “inananların kardeş oldukları””” beyan edilmiştir. Mürşidin evlâdı hükmündeki dervişler arasındaki durumu bir ailenin çocukları arasındaki ilişki ile kıyaslamak mümkündür. Tarikatta din kardeşliği üzerine bir de yol kardeşliği eklendiğinden tarikat ehli, birbirlerini “kardeş ötesinde yakın saymalıdır. Hazini'ye göre aşk ve vefaya talib olan dervişler, tarikatte birlikte çalışarak, çile ve halvetlerin uygulanmasında şevki mucib olmak için, birbirlerine yardımcı olarak manevi makamların elde edilmesinde dayanışma sağlarlar. Bu yüzden tasavvufta “önce 


refik, sonra tarik” denmiştir. 


Bütün tarikatların uygulanması için derviş dayanışması gerekir ama özellikle Yesevilik için yâr ve kardeş çok gereklidir. İnsanların vahşileştiği bir zamanda ihvan kavramının Yesevi hikmetleri ışığında yeniden düşünülmesi, hattâ yeniden üretilmesi şarttır. 


Zaman âhirine yaklaşsa akıl gider, 
Âdemoğlu birbirini tutup yer, 
Dünyâ için İman-İslâm dinini satar, 


Akıllılara bu sözleri diyesim gelir. 


” Hucürât suresi, 49:10. 
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Türkistan tasavvufunda yola mensub olan dervişlerden bir adım önde olanı bir adım geridejkinin kılavuzudur. Hazini, “İhvan'ın ne gibi niteliklere sahip bulunması gerektiğini de ayrıntılı olarak açıklar: “İhvan salih, edeb ve hayâ sahibi, iki yüzlülük ve riyâ hastalığından uzak olmalıdır. Müridlerin bir araya gelişleri dünyevi bir paylaşım için değil öte dünya ile ilgili bir takvâ gerekçesi- ne dayanmalıdır. İhvanın sohbeti Allah için olmalıdır. Yesevi hikmetlerinde müslümanlar arası ilişkilerin hak ekseninden çıkarak menfaat eksenine kayacağı ve hattâ birbirlerinin kanına gireceğini kaydetmiştir: 

Müslüman müslümanı eyledi katil, 
Haksızı tutup haklı işleri kıldı batıl, 
Mürid pirine kılmadı yüz ve hatır, 
Nasıl kötü zamanlar oldu dostlar. 


2.3. Üçüncü Şart: MEKÂN 


Tarikat hizmetlerinin sürdürülmesi için olmazsa olmaz bir başka şart mekândır. Ahmed Yesevi'ye göre saliklerin zihninin meşgul olmaması ve evrâdın huzur içinde ifası için öncelikle mekânın düzgün olması gerekir. Hz. Rasülullah (5.a.v.) Medine-i Münevvere'ye hicertten sonra hemen mescid inşa ettirmesi bu nedenledir. 


Hazini âvam denilen ve tasavvufi bilgiye sahip olmayan genel halk kitlesinin dervişlere rahatsızlık vermemeleri için, havâssın (— seçkinlerin) İkâmet edebileceği korunaklı bir mülk, kimsenin ilişip dokunmayacağı özel bir yapı gereğini belirtir. 

Mekânda zikir yapılıp dua yapılmasına, tarikat âdabının yerine getirilmesine kimse karışmamalı; yapılan her türlü kulluk çalışmaları ve gerçekleştirilen tecrübelerin devamı ile bunları yerine getirenlerin korunup gözetilmesi, toplantıların güvenlik içinde yapılmasına uygun olmalıdır. Hazini, Osmanlı'nın en haşmetli asrında XVI. Asır sonlarında İstanbul'a geldiğinde Yesevilik yolunu sultana anlatmak için yazdığı eserinde zamanın gereğine uygun bir dergâhın irşad için kendisine tevdi edilmesini bu nedenle taleb etmiştir. Hazini bu talebinin yerine getirilmemesini kaydederek üzüntü ile Türkistan'a dönmüştür. Konunun buradaki şartlardan Rabtu's-sultân ile doğrudan ilişkisi vardır. 


Mekân, sağlam, barınma, konaklama ve temizlik imkânları olan bir yer olmalıdır. Dergâh ibâdet gereklerini yerine getirmek için olması gereken mutfak, banyo donanımına sahip olmalıdır. 
Böylece cemaat ile zikir ve ibâdetler yanısıra itikâf, çile ve halvetler gönle herhangi bir rahatsız edici düşünce gelmeden yapılabilir. Sö- 


zün özü, lâmekan âlemine taşınmak için mekân gerekir. 


2.4. Dördüncü Şart: RABTU'S- SULTÂN 
(SULTAN HİMAYESİ) 


Tasavvufi irşad çalışmaları için olmazsa olmaz bir şart da, Hazini tarafından “Rabtu's-sultân” olarak tarif edilen Hakk'a ulaşma yolundaki çalışmaların güç odaklarının koruma ve desteğine duyduğu ihtiyaçtır. Artık saltanat söz konusu olmadığından bu kuralı, halktan yetki alarak ülke idaresinde etkin olanlar ile maneviyat ehli 


arasındaki ilişkiler olarak anlamak gerekir. 


Hazini'ye göre “Zamanın sultanının mürşide bağlanarak mürid olması, ilişiğinin Çirtibatının) bulunması gerekir. Dünya- 


nın çekiciliğine kapılmış olanların inkârından, gönülleri bulanık 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kimselerin büyüklük taslayıp dervişlerin önüne dikilmelerinin engellenmesinin, nefsine savaş açanların el üstünde tutulmasından, gönlü sırlar dünyasına açılmışların huzurlarının bozulmamasından, sıradan halkın tarikata rağbet göstermesinden, seçkinlerin korunup kollanmasından, yoksulların görülüp gözetilmesinden, iyilerin güçlendirilmesinden sultan sorumludur. Bu yüzden mürşide bağlanmış 


sultanın ilgisi (< nazarı) değerlidir” 


Sultan'ın dervişler ile ilişkisinin bozulması ahlâkın bozulması ve duâların geçersizleşmesine ve sonuçta halka cefa değmesine yol 


açacaktır: 


Zâlimlerde had ne ola, bizde günâh, 
Dervişlerin huyu kötü, geçmez dua, 
O nedenle sultan kılar, bize cefa, 


Âyet hadis anlamından söyledim ben işte. 


Yesevi âdâbına ait kaynak eserlerin yazarı olan Hazini'ye göre, Zikreden Allah'a vuslata giden yolda nefsini ezerek zilleti tercih eder, derviş girdiği tasavvuf yolunda baş olma hırsını ve dünyalık makâmları daha yolun başında ardına atmıştır. Bu nedenle dervişin ülke yönetimine talib ve halk üzerinde güç kullanma konusunda tamahkâr olmaması gerekir. Tasavvuf ile ilgili tarihi tecrübe manevi güç yanında taht ile simgelenen maddi güce de sahib olmak isteyen süfilerin kendileri çok iyi niyetli olsalar bile, silsilelerinin en fazla birkaç kuşak içerisinde yönettikleri halka zulüm yapan despotlara dönüştügünü göstermektedir. Bunun en acı ve ilk örneklerini ashâbın ihtilaf ve tefrika döneminde düştüğü durumda görebilmek mümkündür. 
Osmanlı'nın ihtişam dönemlerinde sultanlar ile maneviyat sahibi mürşidler arasındaki mesafeli saygı ilişkisi bu yönüyle incelenmesi 


ve günümüz için güncellenmesi gereken bir ilişki tarzıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


YESEVİLİK UYGULAMALARI 
USÜL, ÂDÂB, ERKÂN 


3.1. USÜL, ÂDÂB, ERKÂN 


Bütün tarikatlarda olduğu gibi, Yeseviyye tarikatinin de esas hatları bakımından diğer tasavvuf mesleklerinden farksız olmakla 


beraber, birtakım adâbı vardır. 


Yeseviyye tarikatine giren müridin mürşidi ile ilişkisinde uymak zorunda olduğu konular kaynaklarda derlenerek tasnif edilmiştir. Bu kurallar, Ahmed Yesevi'nin yazıp sıraladığı konular olmayıp tarikat uygulamasında asırlar içerisinde, zamanla şekillenerek geliştirilmiştir. Bu kurallar şöyle özetlenebilir: Hiç kimseyi mürşidinden efdal bilmemek ve ona mutlak surette teslimiyyet göstermek lazımdır; çünkü mürşid huzurunda bütün gün yemek ve geceleri uyku ile geçirmek batın yolunu kapamaz; fakat mürşidinin tavsiyelerini dinlemeyip kendi başına buyruk işler yapan dervişin terakki yolu kapanır. Mürid zeki ve müdrik olmalıdır ki, mürşidin rumuz ve işarâtını anlayabilsin. Mürşidin söz ve fiillerine razi ve itaat eder olmak lazımdır. Mürşidin bütün hizmetlerinde çevik olmalıdır ki, rızası hasıl olsun. Sözünde sadık, va'dinde sağlam olmalıdır ki, mürşidin mizacı değişip, redde sebep olmasın ve hiçbir zaman şek ve şüpheye düşmemeli ki, bu, hüsranı mucibdir. Vefalı ve biat akdinde metin olmak gerekir. Mürşidin sırlarını korumak, bunların ifşasından sakınmalıdır. Mürşidin bütün emir ve öğütlerini gözö- 


nüne alıp, hiçbir zaman ihmal ve kaçamak yoluna sapmamalıdır. 


Yesevilik yoluna dair âdâb müridin huzuruna çıktığı mürşidi selâmlaması ile başlar: “Yeseviyye tarikında her mülakatta selam verilirken sol elin arkası yere konularak, sağ eli kendi sırtında çember yapmak adettir. Derviş, sol ayağını yere koyar, sol yüzünü de yere koyarak, sağ ayağını kurbanlık koyun gibi tabanıyla uzatır. Tazarru' ve inkisar 


ile Pir'in huzurunda yüz teessürle kusurunu söyler. Nihayet Tekbir ile 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Pir yetişir ki, onun kurbanlık koyun suret ve hey'etini (mütu kablen temütu) | ölmeden önce ölünüz | keyfiyetine eriştirir; nasıl ki şeri'at-i mutahhare'de büyükten küçüğe selam sünnettir, yoksa bunun aksi de-Şil. Eğer Hazret-i Pir, onun kusurunu söylemezse, cevap olarak kurban tekbirini tevfir ederler. Dervişin, pirin Tekbir'i eda ni'metine teşekkür olarak, yine kusurlarının afvını eda ederken vasıflandırıldığı tarzda, sol eliyle çekilip gitmesi lazımdır; eğer elinde birşey varsa, niyâz ederek arzeder; eğer hazır birşey yoksa niyâz etmesi kafidir. Batın yolunu feth için kusurlarının afvını dilemesi ve bu suretle, iktida ettiğinin karşısında niyâz etmesi kurb-i ilahi'yi mücibtir. İktida ettiğinin, anun niyâzına karşılık duası icabete makründur. Süfi-i salik, taksir ve niyâz kapısında mukim ve müstakim olmadıkça, icabet kapısı ve kurbet dergâhı anun yüzüne açılmaz ve onun muradı yüz göstermez; nasıl ki, Ahmed Yesevi, “Niyâz yol açar” demiştir.” 


3.1.1. Tevbe 


Günâhlardan pişmanlıkla Hakk'a yönelmeyi ifade eden tevbe, hatadan dönüp vazgeçmektir. Tevbe, kavram şeklinde kullanıldığında mü'minin İslâm'ın özüne aykırı davranışlardan, kötü huylardan uzaklaşması, samimiyetle iyi huylara dönmesidir ve tasavvufi makamların ilkidir. Kur'ân'da “Rabbinizin mağfiretini isteyin, sonra ona tevbe edin ki sizi, belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın. 
Ve her fazilet sahibine layık olduğu ihsanı versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım” gibi mü minlere nasuh tevbesini ve önce istiğfar edip ardından tevbe etmesini tavsiye eden âyetler vardır. İstiğfar dil ile Allah'dan mağfiret dilemeyi, tevbe ise kalbe ait bir hâli ifade eder. “Ey mü'min- 


ler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.” âyeti ile 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tevbe mü'minlerin kurtuluş çaresi olarak gösterilir. Hakk Teâlâ'nın tecellisi karşısında kendinden geçen Hz. Müsiâ (a.s.)'ın kendine gelince, “Sen Sübhansın”, “tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim.” demesi doğru olandan daha doğru olana dönüştür. 
Kur'ân'da zikredilen ve esmâ-i hüsnâ arasında kabul edilen Tevvâb (tevbeleri kabul eden), Afüvv (affedici), Gaffar (Çok bağışlayan) ve Gafür (Bağışlayan) gibi ilâhi isimler ile nakledilen önceki peygamberlerin tevbe ile ilgili kıssaları, tevbenin önemini vurgulamaya yöneliktir. Hz. Rasülullah (.a.v.) de bir rivâyette hergün yetmiş -bir diğerinde yüz- defa istiğfar ettiğini belirtmektedir. 


Tevbe sadece günâhları bırakmayı değil, geçmişteki hatâyı telâfi ederek kalbdeki izini yok etmeyi de gerektirir. 'Tevbenin samimiyetle gerçekleşmesi için kul, günâhlarını Rabb'i ile arasına giren bir perde olarak görmelidir. Bu farkındalığı kazanan Müslüman, Rabb'in rızâsını kaybetmek tehlikesinden üzüntü ve yaptıklarından pişmanlık duyar. Tasavvufta tevbe için, geçmişte yapılan günâhlara pişmanlık, bugün günâhlardan vazgeçmek arzusu ve gelecekte bir daha aynı günâhı işlememeye azmetmek olarak üç boyutunun olması gerektiği ifade edilmiştir. Tevbe, süfilerin vuslata erme yolunda uğradıkları birinci durak ve makamlardan ilkidir. 'Tasavvufi hayata tevbe kapısından girilir; takvâ, zühd, fakr, sabır, tevekkül ve rızâ gibi makamlarda tevbe korunur ve sâlik son nefesini verinceye 


kadar tevbeye sâdık kalınmalıdır. 


Tevbe, günâhı unutmamaktır. Okları öz nefsine yönelterek, kendi günâhını unutmamandır. Kulun günâhlarını unutmayıp daima tevbesine bağlı kalması avâm için sözkonusu iken, günâhlarını hatırlamayı bile Hakk ile münasebetinde perde olarak kabul eden ve sadece Hakk'ı düşünmek, günâhı akla bile getirmemek havâssın amelidir Tevbenin, pişmanlık duymak, hatadan dolayı Allah'a özür 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beyan etmek ve günâhtan vaz geçmek olmak üzere üç şartı bulunmaktadır; tevbe ancak kalben pişman olmak, dil ile af dilemek ve 


uzuvları günâhtan alıkoymakla gerçekleşir. 


Tevbe, bazı süfiler tarafından Kur'ân'dan alınan tabirlerle tevbe, inâbe ve evbe olarak üç aşamalı bir süreç şeklinde tanımlanmıştır: Pişmanlığın ilk adımı tevbe, ikinci adımı inâbe, sonu evbedir. Bu bağlamda Allah'ın azâbından korkan kulun haline tevbe, Allah'ın azâbından korkmakla birlikte sevap uman kulu hali inâbe, sadece Allah'ın emrini gözetenin hali evbe olarak tanımlanabilir. 'Tevbe mü'minlerin, inâbe velilerin, evbe nebilerin makamıdır. Birinci aşamadaki tevbe, “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allaha dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.” âyetine umut bağlayıp Allah'ın azâbından korkarak günâhı terketmektir. 
İkinci aşama olan inâbe, zâhirde tevbe ile düzelmeye başlayan nefs ile birlikte, sırrın da hayra yönelmesidir. Tevbenin orta derecesindeki inâbe, kulun Hakk'ın iradesine uyarak Hakk ile olması, fâniye bağlanmadan şevk ile Allah'a koşmasıdır. “Başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin (inâbe edin) ve O'na teslim olun.” 
âyetine uyarak kulun Allah'ın sevab ve mükâfatına bel bağlayıp Hakk'a yönelişidir. Tevbenin üçüncü aşaması ve en ileri derecesi olan evbe, sadece Hakk'a yönelmekle rızâsına ermektir. Kur'ân'da Dâvüd, Süleyman ve Eyyüb (a.s.)'ın tevbedeki durumlarını evvâb kelimesi ile anlatan âyetler, buna işaret eder. Tevbe, Ahmed Yesevi'nin tasavvufi yolculuğunda yaşanan bir hâl olarak hikmetlerde anlatılır. Bir örnek verelim: 

“Otuz yedi yaşa girdim, uyanmadım; 

İnsaf kılıp Allah'a doğru yola koyulmadım, 


Seher vakti ağlayarak inlemedim; 
Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar.” 
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Ben dili ile kendi nefsini ortaya atarak tevbe gerektiren hâllerini dile getiren Yesevi müridlerine ve tüm insanlara diğer insanları da tevbe etmeye davet eder. Yesevi insanların maneviyat yolculuğuna başlamadan önce tevbe etmelerini şart görmekte ve insanları 


ecel gelmeden önce tevbe etme konusunda uyarmaktadır: 


“Bir gün senin ömrünün yaprağı sararınca, 
Ecel gelmeden tevbe eyle ey câhil, 

Meğer sana rahmet eyleye Azim Yezdân, 

O sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim.” 


İnsanların tevbe ederek geçmiş günahlarından kurtulması umudunu koruyan bir yöntem olarak Yesevi'nin önem verdiği bir kavramdır. Son nefes gelmeden önce bu kapının kapanmayacağını belirten Yesevi, Allah'ın rahmetinin genişliği yanında kulların hata- 


larının sözü bile edilemez. 


Tarikatta Tevbe Uygulaması: Şeyh, mürid olmak niyetiyle gelen kişinin elini tutar. Tevbe etmesini ve Allah'a yönelmesini tavsiye ederek şu tevbe virdini üç kez söyletir: “Estağfirullâhe'llezi lâ ilâhe ilâ Hü el-Hayye'-Kayyüm ve es'elühü”t-tevbe”. 


3.1.2. İntisâb 


Yesevilik'te tasavvufi eğitim intisapla başlar. İshâk Ata'nın Hadikâtü'l-ârifin'de tarif ettiği intisab töreni şöyledir: Mürşid “Ey 


”“ âyetini okur. Ardından 


iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. 
müridin saçından, önce sağ, sonra sol, sonra da orta taraftan olmak üzere saçından ikişer-üçer adet keser. Sonra müride farz namazlara ilâve olarak nâfile namazlarını kılmayı, günlük zikir dersi olan evrâdını aksatmadan yerine getirmesini, her konuda mürşidinden 


izinsiz hareket etmemesini tavsiye eder. 


“Tahrim suresi, 66:8. 
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Bir Başka Mürşide İntisâb: Sâfi Muhammed Dânışmend “Sultânü'l-ârifin Hâce Ahmed Yesevi'den nakletmiştir: “Mürid, bir şeyhe intisâb ettikten sonra gidip başka bir şeyhe intisâb etmesi (uygun) olmaz. Ama şâyet bu şeyh (hakiki) mürşid değilse ve müridi maksada ulaştıramıyorsa, mürid de başka şeyhe gidip hizmet etse ve o mürşid sâyesinde murâdı hâsıl olsa bu câiz olur. Ama şeyhten izin almak gerekir.” 


“İcâzet bir kişiye, hizmet bin kişiye” deyişi Yesevilikte ünlenmiştir. Eğer şeyh, (hakiki) mürşid olsa ve müridi maksada ulaştırsa (uygundur). Eğer müridi murâdına ulaştıramıyorsa şeyhlik makâmında oturması câiz olmaz. Mürşid, müridin elini tutarak mürid 


edinse, din için edinmelidir. 


Ruhâni biat: Tasavvuf tarihine bakıldığında mesafelerin uzaklığı başta olmak üzere fiziki engeller nedeni ile mürşide ulaşıp biât alamayan taliblerin biatının ruhâni bir kabül ile alınabileceğinin örnekleri görülebilir. Ruhâni intisâbın iyi bilinen örnekleri olarak mektub ile mürşidin biat taleb eden mürid adayına biatını kabul ederek yazdığı ve zikir tarifi içeren cevâbi mektublar gösterilebilir. 
Üveysiyyet denilen usülde ise genellikle fiziki bir görüşme olmadan rüyada alınan bir biat sözkonusu olabilir. 


Son yıllarda iletişimin aldığı yeni şekillenme sonucunda müridlerin internet üzerinden çevrimiçi biat aldıkları gibi seyr ü sülüklarına ışık tutan rüyalarının yorumunu da mürşide e-mail ile iletip cevabını alabilmektedirler. Hatta herkesin bulunduğu yerden çevrimiçi katılımı ile zikir meclisi düzenlendiğine dahi tanık olu- 


nabilir. 


Yeseviyye yolunda da özellikle Sovyet döneminde ateist bas- 


kının zirveye ulaştığı yıllarda mürşid-mürid ilişkileri fiziken neredeyse imkânsız hâle getirilince, “rwhâni biat” ile taliblerin Yeseviyye yoluna kabul edilmeleri uygulaması geliştirilmiştir. Mürid ruhâni yol ile ilk intisabından sonra doğrudan doğruya Pir-i Türkistan Hazret Sultan Hoca Ahmed Yesevi ruhâniyetine yönelerek kabul edilmesini taleb eder ve günlük Yeseviyye evrâdını aksatmaksızın uygulayacağına dair kendi kendine söz verir. Komünizmin ağır baskı döneminde ortaya çıkan bu uygulama sayesindedir ki Yeseviyye yolunu sürdüren münferit -ve münzevi- Yesevi dervişlerinin Yeseviyye mirasını günümüze kadar getirebilmeleri mümkün olmuştur. Bu noktada İşan İbrahim Akkkurgani'nin faaliyeti dikkatle 


incelenmesi gerekjen bir örnek vakıâdır.” 


3.1.3. Seyr ü sülük 


Seyr ü sülük, gitmek ve girmek anlamında, tarikata intisab eden tâlibin manevi mertebeleri tamamlayana kadar bir mürşidin gözetiminde gerçekleştirdiği mânevi yolculukta geçirdiği safaha- ta verilen isimdir. Sözlükte yola girmek, yolda yürümek; bir yere gitmek, intikal etmek, katılmak anlamlarına gelen sülük kelimesi tasavvufta “insanı Hakk'a ulaştıran tavır, amel, ibâdet, fiil, hareket ve davranış tarzları” anlamında kullanılmıştır. Kelime anlamıyla seyr gezmek, sülük ise yürümek ve gitmek demektir. Tasavvufta ise seyr kavramı daha geniş bir anlam kazanmış cehâletten bilmeye gidiş, kötü ve çirkin huylardan güzel ahlâka doğru hareket, Hakk didârına ermek için bir mürşidin denetiminde yapılan mânevi yolculuk karşılığında kullanılmıştır. Sülük kavramı ise, ilk dönem tasavvuf klasiklerinde dini hayatla ilgili bütün filleri kapsayan geniş bir kullanıma sahipken XII. yüzyılda tarikatların kurumlaşmasın- 


dan sonra “Hakk'a ulaşma yolunda belli tasavvufi âdâb ve erkânın 


“Bkz. Mariamkan İsabaeva tarafından yapılan AÜİF'de yapılan doktora tezi. 
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uygulanması” anlamını kazanmıştır. Sülük ehlinin tutmuş olduğu yola özel anlamda meslek denir. Tasavvufta Hakk'a giden yolların, 


mahlükatın nefesleri sayısınca olduğu ifade edilir. 


Seyr ve sülük birbirinin ayrılmaz parçaları sayılır. Tasavvuf yolunda seyr için sülük gereklidir, abdest olmadan namaz olamayacağı gibi sülâku olmayanın seyri de yok sayılır. Tasavvuf literatüründe seyr ü sülük kavramı, sefer, isrâ, mirac kavramları ile yakın anlamlarda kullanılmıştır. Süfilerin nefs terbiyesi ve Hakk'a vuslat için yaptıkları mânevi/bâtıni yolculuk sefer olarak da adlandırılmıştır. Tasavvuf ehli, kötü bir huydan uzaklaşıp güzel bir huya erişmek ve güzel bir huydan daha güzeline ulaşmak için kalp ile yapılan bâtıni sefere, -bir mürşidi ziyaret edip duâsını almak için bile yapılsa- maddi görünümlü zâhiri olanından daha fazla değer vermişlerdir. Sefer, kalbin manevi seyrinden ibarettir. Seyr ü sülükun başlarında bulunan süfilere yakin ve takvâ sahibi olmaları için bazı ilhâm ve kerâmetler ikram edilir. Sâfi bunlarla aşırı şekilde meşgul olup yolculuğun bir durağında takılıp kalmamalıdır. Mürşidim Mustafa İhsan Karadağ (6. 2004)”, seyr ü sülükun dinamik bir süreç olduğunu ifade etmek için merdiven metaforunu kullanarak dervişin hergünkü performansı ile ya bir kaç basamak ilerlediğini, ya da gerilediğini ifade ederek daha önce pek çok mürşid tarafından da ifade edildiği üzere önemli olanın yolda olmak anlamında merdivenden düşmemek olduğunu söylerdi. Bunun için zikir dersini alan süfi, çok az bir kısmını ifa etmekle bile olsa hergün dersini yapmaladır. Sâliklerin seyr ü sülüktaki seferlerinin son aşaması nef- 


si terbiye ederek elde edilen zaferdir. 


> Ayrıntılı bilgi için bkz. NOTLAR 
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Süfiler kalp ile gerçekleştirilen ve kalbin Hakk'a yönelmesi diye tarif edilen mânevi sefer türlerini başlangıçtan sona doğru, Hakk'a sefer (seyr ila'llah, seyr li'llâh), Hakk'ta Hakk ile sefer (seyr ala'llah, seyr mea'llah), Hak'la birlikte Hak'ta (seyr fi'llâh, seyr bi'llâh, seyr ani'llâh) olarak isimlendirilmiştir. Bu seferler kısaca tasavvuf yoluna girmek, yolda ilerlemek, yolun sonuna varmak ve ardından kavsi tamamlayıp yolun başına dönmek olarak anlaşılmalıdır. Allah'a 


doğru seyrin sonu varsa da Allah'ta seyrin sonu yoktur. 


Sultânü'l-ârifin Ahmed Yesevi'den, Süfi Muhammed Dânışmend, nakleder ki: (Bir kimsenin) şeriatı tamam olmadan tarikat yoluna girmesi (doğru) olmaz. (Kişi) benlikten geçip yokluğa (fenâ) erişse, dünyâyı terk etse, sonra tarikata girse (câiz) olur. Nitekim Hz. 
Rasülullah (s.a.v.) buyurdular: “Ölmeden önce ölünüz.” Hâce Ahmed Yesevi lutfedip buyururlar: Tarfkat, kalble amel etmektir ve maksad gönül gözünü açmaktır. Ve (ayrıca) âlem-i kübrâ (büyük âlem) ve âlem-i suğrâ (küçük âlem) vardır. Ehl-i tasavvufa göre, kişinin gönül gözü açılsa on sekiz bin âlemi apaçık görür. 

Yesevi hikmetlerinde dervişin tasavvufi yolculuğunun safhaları anlatılırken Ahmed Yesevi'nin şahsi deneyimlerini anlatan satırlar ön plandadır. Yesevi, manevi yolculuğunun duraklarını, her durakta yaşadıklarını anlatan hikmetleri üzerinden tasavvuf yol- 


cusunun ulaşacağı makamları ve geçeceği durakları sıralamaktadır: 


“Şeriatın bostanında cevlân eyledim, 
Tarikatın gülzarında seyran eyledim, 
Hakikatten kanat tutup göklerde uçtum, 
Mârifetin eşiğini açtım dostlar.” 
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Bir hikmette de tarikatın “beş sokağı'nda seyran etmekten de 


söz edilmektedir: 


“Tarikat hepsi beş harfdir, eğer bilsen, 
Açıktan bilip, şartlarını edâ eylesen. 
Beş sokağını seyran kılıp, yel gibi geçsen, 


Ondan sonra hakikata girmek gerek.” 


Tasavvufi eğitimin nasıl sürdürüleceğini gösteren seyr ü sülük süreci hikmetlerde dile getirilen konulardandır. Ahmed Yesevi, bu süreci anlatırken kendi eğitim sürecini de mürşidleri ile olan ilişkilerini hikmetlerde anlatmaktadır. Özellikle ilk mürşidi Arslan Baba ile karşılaştıkları günden mürşidinin vefatına kadar olan süreç, zikir tarifi detayları ile sunulmuştur. Ayrıca seyr ü sülük esnasında kendisine yapılan manevi ikramları da Divân-ı Hikmet boyunca 


okuyabilmek mümkündür. 


3.2. YESEVİLİKTE NAMAZ TAVSİYELERİ 


Tasavvuf yoluna girmeğe niyet eden bir kişinin günlük beş vakit namazını hiçbir şekilde ihmal edemeyeceği bilinmektedir. Günlük farz namazları dışında Yeseviyye olarak bilinen tasavvuf yoluna intisâb eden dervişin kılması tavsiye edilen nafile namazların vakitleri ve nasıl ifa edileceği hususunda kayda girmiş kurallar sözkonusudur. Öncelikle tasavvuf yoluna intisâba niyetlenildiğinde kılınacak istihâre namazı anlatılıp daha sonra günlük ibadet olarak 


kılınabilecek farz ve sünnet namazlarından söz edilmiştir. 


İstihâre Namazı: Ek süre olarak ilk rekâtte Köfirun süresi ve 


ikincisinde İhlâs süresi okunması sureti ile iki rek'at istihâre namazı 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kılınır ve abdestli olarak sağ yan üzerine yatılarak uyunur. Özellikle tasavvuf ile ilgili niyetlerde istihâre namazı kılındıktan sonra görülecek rüyanın niyet ile ilgili bir yol gösterceği kabul edilmiştir. 
Kesin bir yoruma erebilmek için istihâre namazının üç gece arka 


arkaya tekrar edilebileceği kaydedilmiştir. 


3.2.1. Teheccüd Namazı: Mevlâ azze ve celle fermân buyurdu: “Ey örtünüp bürünen (Rasülüm)! Birazı hâriç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt?” İşte bu fermân buyurulduktan sonra Hz. Muhammed Mustafa (s.ax.) gecenin üçte birini ibâdet ile geçirmeye başladılar. 


“Ve seninle olanlardan bir grup”. (Hak Teâlâ) “O tâife ki, seninle olsa yani sana bey'at edip senin gibi amel etseler, onlar da senin gibi gecenin üçte birini uyanık durup itâatla geçirsinler” diye fermân buyurunca, Rasülullah (s.a.v.) ashâbına da teheccüd namazı kılmalarını tavsiye etti. 


Derviş teheccüd namazını onaltı rekât olarak kısa süreler okumak suretiyle kılmalıdır; zira uzun sürelerle kılmak herkesin işi değildir. Teheccüd namazının her rekâtında üç adet İhlâs süresi okunabileceği de kaydedilmiştir. 


Teheccüd namazı kılındıktan sonra, iki defa kelime-i temcid ve üç defa salâvat-ı hams okumalıdır. Bundan sonra hazin sesle ve tazarru” ve teellümle 101 kere “Estağfıru'llah” ve beş kere de “Hasbi Rabbi Cellallah, Mafi kalbi Gayrullah” ve 5 kere istiğfar, 3 kere kelime-i istiğfar (“Estağfirullah elazim ve etübu ileyh... ”), yüksek sesle ve kemal-i şiddetle 101 kelime-i Celal (“Allah”) okunur. 


Sonra zikr-i erre ile iştigal olunur. Bu zikri öyle kuvvet ve şiddetle eda etmelidir ki, derviş terlesin; zira süfilerin anlayışına göre tarikat 


” Müzzemmil suresi, 73:2. 
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cünübü ancak bu suretle temizlenebilir. Sonra eğer gecenin uzunluğu müsait ise, Yâsin, Müzzemmil, A'lâ, İnşirâh, Kadr, Kureyş süreleri tilavet edilir. 


3.2.2 Sabah Namazının sünneti kılındıktan sonra farza başlamadan sağ yana yatılıp yüz kıbleye dönük olarak tefekkür-ü mevt yapılır. Bu esnada Tâhâ süresinin 55., Bakara süresinin 156. ve Mü'min süresinin 12. âyetleri okunur. Sabah namazını takiben tesbih ve tehlil ve kıraat ve hatm ve dua ve musafahadan sonra, kemal-i niyâz ve tazarru' ile iki rek'at İşrak namazı kılınır. 


3.2.3. İşrak Namazı: İki rekdtın her rek'atında, Fâtiha'dan sonra beş İhlâs süresi okunur. 


3.2.4. Kuşluk Namazı: Dört rekatlık kuşluk namazının ilk rekâtında Duha, ikinci rekâtında İnşirah, üçüncü rekâtında ve dördüncü rekâtında Mu'avvezeteyn (Felâk süresi 4 Nâs süresi) okunur. 


3.2.5. Öğle Namazı: Öğle (- Zuhr) namazının dört rekatlık sünnetinde dört “Kul... ” (Kafirün, İhlâs, Felâk, Nâs süreleri) okunur. 


3.2.6. İkindi Namazının dört rekâtlık sünnetinde ise -ilk rek'atta dört, ikincide üç, üçüncüde iki, dördüncüde bir olmak suretiyle- on Asr süresi okunur. 


Akşam olup ortalık kararınca, kabrin karanlık ve yalnızlığı hatırlanarak dua ve recâ edilir. 


3.2.7. Akşam Namazı güneşin hemen batımında kılınır. 
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3.2.8. Gıyabi Cenaze Namazı: Akşam Namazının farz ve sünneti kılındıktan sonra namaz tesbihatı yapılır. Hemen ardından son gün mağrib ile maşrık arasında ölüp de üzerilerine cenaze namazı 


kılınamayan mü'minler için gıyabi cenaze namazı kılınır. 


3.2.9. Evvabin Namazı: 2 rekâtta selam ile toplam 6 rekât nafile namaz kılınır. Sonrasında 3 kelime-i şehâdet ile 101 istiğfar okunur. Duadan sonra Haşr süresinin son iki âyeti (Huvellahüllezi...) ardından 3 İhlâs ve I Muavvizeteyn (Felâk süresi - Nâs süresi) okunur. 10 Kelime-i tevhid ve 10 Salâvat-ı şerife okunur; dua ile 


akşam namazı tamamlanır. 


3.2.10. Yatsı Namazı sonrasında Bakara süresinin son iki âyeti ( 


Amenerrasülu... ) okunur. 


3.3. YESEVİLİKTE ORUÇ 


Ahmed Yesevi'ye göre, hakiki bir süfinin riyâzet ve mücâhedeye alışması, yeme-içme ni'metinden, halvet ve şehvet ve işretten uzak kalması lazımdır. Burada oruç sözkunusudur. Oruç sadece aç-susuz kalmak değildir; dünya kaygısını da bir kenara bırakılıp, 


teveccüh ve murakabeye devam edilmeli ki, halis süfi olunabilsin. 


Ramazan orucuna ilave olarak nafile olarak Hz. Rasülullah (s.av.Yin doğum gününe rastlayan Pazartesi günleri oruç tutmak mendub (makbul)'dür. Kulların amellerinin arz günü olan Perşem- 


be günleri oruç tutmak da makbuldür. 
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Riyâzet ile ilgili konulardan az yemek Yeseviilik yolunda en çok dikkat edilen hususlardandır. Yesevi dervişi birincisi açlık ve susuzluk, ikincisi uykusuzluk, üçüncüsü zikr-i hafi yani kalp ile zikir olmak üzere üç hususda sebat etmelidir. Mir'âtü'l-Kulâb'un nakline göre ilk zâhidler altmış günde bir lokma yerler, bu altmış gün gecesinde gündüzünde uyumazlardı; Hakk Teâlâ'yı zikredip göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa zikirden ayrı kalmazlar, sonra gönül âlemleri açılırdı. Silsile Ahmed Yesevi'ye gelene kadar mürşidler kırk günde bir lokma yemek yediler ve kırk gün gece /gündüz uyumadılar. Uyuyup zikirden uzak kalmadıklarından gönül gözleri açıldı. Hakim Süleyman Hakim Ata da kırk gün böyle yaptı. Hâce Mahmüd Ata yirmidokuz gün ve Zengi Ata ise ancak ondokuz gün 


böyle yapabilmeye dayanabildiler. 


Yeseviyye tarikatinde salikler için üç türlü mücâhede ve riyâzet ta'yin edilmiştir. Önce, günlük yemeğin yarısını yemek ve zikirden biran bile uzak kalmamak için bir gece gündüz uykusuz kalmak gerekir. Sonra bu süreler arttırılabilir. Nafile orucu üçüncü güne varırsa, bâtından zulmet kalkar; yedinci güne ulaşırsa, gönül pınarları açılıp feyz akmağa başlar; eğer dokuzuncu güne varırsa, kalblerin keşfi hâsıl olur. 


Orucun bu nitelikli şekline geçebilmek için tedricen davranılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir husus bütün bu riyâzet ve mücâhedeler, mürşidin izin ve tensibiyle olmalıdır, öyle olmazsa, 


fayda değil, aksine zarar ortaya çıkar. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


YESEVİLİKTE ZİKİR 


Sözlükteki anlamı anmak, hatırlamak, zihinde tutmak, unutmamak, yâd etmek olan zikir (çoğulu zükür, ezkâr) tasavvufta Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten kurtuluşu ifade eder. 
Dil ile, kalbde veya her ikisi ile birlikte gerçekleştirilen zikir, unutulanı hatırlama, akılda olanı koruma tarzında görülür. Zikir hakikatte, zikir sırasında zikredilen Allah'tan başka herşeyi unutmak ve gafletten uzak kalmaktır; bu durumda süfi süküt etse bile zikir halinde sayılır. 


Kur'ân'da en çok rastlanılan kavramlardan olan zikir, türevleriyle beraber iki yüz elli altı yerde geçer ve genellikle sözlük anlamlarına uygun şekilde Allah'ı anmak, O'nu daimâ hatırlayıp hiç unutmamak karşılığında kullanılır. Âyetlerde zikir kavramı, namaz, Allah'ı dil ile tesbih, hamd, tekbir ederek övmek; nimetlerini hatırlamak ve kalple hissedip tefekkür etmek karşılığı ile yer alır. Zikir, Kur'ân anlamı verilerek, kulluğun gereklerini beden, akıl, ve mal ile yerine getirmek, dua ve istiğfarda bulunmak, kâinat âyetleri hakkında düşünmek anlamları yanı sıra; önceki semavi kitaplar, Levh-i Mahfüz, vahiy, ilim, haber, beyan, uyarı, öğüt gibi anlamlarda da kullanılmıştır. 


Kur'ân'da zikir kavramına yer verilen üç âyette çokça zikir emri vardır: “Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın. Ve O'nu sabah akşam tesbih edin.” Bir âyette “mü'minlerin ayakta, oturarak ve yanları üzere yatmışken Allah'ı zikrettiği”? belirtilmektedir. Bir başka âyette: “Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma.””* buyurularak zikrin, gafletin zıddı 


»2S 


olduğu anlatılır. “Unuttuğun vakit Allah'ı an” âyeti ile de gafletin 


> Ahzab suresi, 33:41-42. ayet 
> Âli İmrân suresi, 3:191. 

2 A'râf suresi, 7:205. 

> Kehf suresi, 18:23 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zikir ile giderilebileceği vurgulanmıştır. Bir âyette dünya malı ve çoluk çocuğun, insanı Allah'ın zikrinden alıkoymaması emredilirken , bir başka âyette ticaret ve alış verişin kendilerini Allah'ın zikrinden alıkoymadığı kişiler, ricâl (Allah adamı) olarak tavsif edilmektedir. 
Bazı âyetlerde ise zikrin kalp huzuruna, kurtuluşa ve bağışlanmaya vesile olacağı, gönül ve kalblerin ancak zikrullah ile itminana erebileceği vurgulanmıştır. Bunun aksine, Hakk'ın zikrinden yüz çevirenin dar bir geçimle sınanacağına da işaret edilmiştir. Münâfıkları kötüleyen âyette, Allah'ı çok az zikrettikleri ifade edilmektedir. 
Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların açık bir sapıklık içinde bulundukları da bir âyette bildirilmiştir. 


Zikrin özelliklerinden birisi ise “Beni anın, ben desizi anayım.“ 
âyetinin kesin olarak vaad ettiği şekilde, kulun zikrine, Allah'ın zikir ile mukabele edileceğidir. Yesevi hikmetlerinde zikir ile ilgili olarak en çok rastlanılan âyet de budur. İbadetleri yerine getirmek için belli ön şartlar gerekirken zikir için hiç bir sınırlayıcı hüküm konulmamış; gece/gündüz, ayakta/oturarak/yatarak, abdestli /abdestsiz olarak zikir yapılabileceği kabul edilmiştir. En faziletli zikir kalb ve dil ile birlikte yapılan zikirdir, yani dilin kalbde olanı ortaya koymasıdır. Daha sonra kalb ile, ardından da dil ile yapılan zikir gelir. 
Allah'ı yüceltmeye ilişkin sözleri söyleyip hamd ve tesbih etmek dilin zikri; yaratılış sırlarını tefekkür, Allah'ın sıfatlarına işaret eden kanıtları, emir ve yasaklarının hikmetini düşünmek akıl ve kalbin zikri, emredilen farzları yerine getirip yasaklardan kaçınmak ise organların zikri olarak kabul edilir. 


Zikir, tasavvuf ehli için tasavvufun esası, tarikatların vazgeçilmez amelidir. Zikir sâlikin her dâim Hakk'ın huzurunda olduğunu 


bilerek O'ndan gâfil olma ve O'nu unutma durumundan kurtulma- 


” Bakara suresi, 2:152 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sıdır. Zikir, “unuttuğun vakit Allah'ı an” âyeti ile delillendirilir. Zikir, Hakk Teâlâ'ya giden yolda uyulması gereken temel bir yasadır. 
Sâlik, kalbin daimi zikri mertebesine, dili ile zikir üzerinden vâsıl olur. Zikrin gizli ya da açıktan icrası konusunda farklı görüşler ve buna bağlı olarak değişik uygulamalar ortaya çıkmıştır. Zikirden söz edilen âyetlerin bir kısmı doğrudan tefekkür, Allah'ı unutmama ve hatırdan çıkarmama anlamındaki zikri emrederken, diğer bir kısmı “Sabah ve akşam Rabbının adını zikret” âyetinde olduğu gibi Allah'ın adının dilile sesli (cehri) olarak anılmasını, Kur'ân okumayı emreder. Her iki yol ile de Allah'ı unutmamak için süfinin evrâd ve tesbih gibi yardımcı unsurlara devam ederek zikir ile meşgul olması tavsiye edilmektedir. 


Bazı veliler zikrin üç mertebesi olduğunu söylerler. Onlara göre; birinci mertebede mürid 'dil'iyle zikreder. Bu esnada zihin başka yerlerdedir. Fakat bu zikre devam ede ede neticede 'dil” ve “kalp” birleşir. Dil “Allah” derken, kalp de dağınıklıktan kurtulmuş bir halde dile refakat ederek o da “Allah” der. Bu zikre devam neticesinde ise artık “zikir” kalbe yerleşir. Zaten zikirden gaye de bu hale erebilmektir. Bu merhalede 'dil sussa bile, kalp devamlı zikir üzeredir. Dünyevi haller onu zikirden alıkoymaz. Nakşbendi tarikatındaki halvet der-encümen (Kalabalığın içinde Allah'la beraber olma) uygulması da bu zikre işaret eder. “Öyle erler (ki) mallar ve M7 


alış veriş onları Allah'ı zikirden alıkoymaz””” âyeti bu hâlin kaynağı 


olarak gösterilmiştir. 


Süfiler zikri, kulun Rabbine yaklaşmasını sağlayan en önemli ibâdet olarak kabul ederler. Hattâ, zikirden mahrum bırakılanın velâyetten düşeceği ifade edilmiştir. Tarikat kurucusu mürşidler, 


tarihi seyri içinde tek başına veya cemaat halinde zikre önem vere- 


” Nür suresi, 24:37. 
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rek, zikrin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda farklı usuller geliştirmişlerdir. Tarikat silsilesi Hz. Ebü Bekir'den gelen sıddıki meşrepler hafi zikri benimserken; Hz. Ali kanalıyla gelen alevi yolların yöntemi cehri zikir olarak şekillenmiştir. 


Zikir kavramı ile ilgili Yesevi hikmetlerinde âyetlere de yer verilirken en sık tekrarlananı “Beni anın ki sizi anayım.” şeklindeki ibaredir. Bir örnek olarak şu kıtayı verelim: 


“Zâkirlere Allah özü vaad eyledi, 
Fezkürüni ezkürküm diye âyet geldi, 
Firdevs adlı cennetinden mazhar geldi, 


Gelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim.” 

Bir hikmette ise “Allah'ı çokça zikredin.” âyetine yer verilmiştir: 

“Allah'ı çok zikredin” diye ayet geldi, 

Zikrin deyip ağlayıp yürüdüm ben işte. 

Cemâlini aşıklara vaad etti 

Âşk yolunda canım verip yürüdüm ben işte.” 

Bir diğer hikmette zikreden kişilerin özelliğine bir âyetten (Nür, 
37) alınan ibare ile işaret edilmiştir: 

“Ricâlün lâ tülhihim deyip söyledi Allah 

O yiğit mâsivâdan olur ayrı, 

Zikrini deyip her nefesde olsa hazır 

Bulur her zaman gavslar gavsı celâletini.” 


Hikmetlerde en çok kullanılan kavramlardan olan zikir, yüz kırk dokuz kez; zikrini söylemek yetmiş beş kez; zikir söylemek, yirmi dört kez; Hakk zikri, yirmi bir kez; Hü zikri, altı kez; zikr-i kalb ve zikr-i sır beş yerde, Allah zikri dört kez zikir öğretmek, iki kere; bin bir zikir iki kere; bin bir adı zikretmek bir yerde kullanılmıştır. 


” Bakara suresi, 2:152. 
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Zikir ile benzeri bir anlama sahip olarak Farsça'da karşılığı anma, hatırlama olan yâd kavramı ise hikmetlerde kırk beş kez (on yedi kez Allah yâdı, yirmi sekiz yerde Hakk yâdı şeklinde) kullanılmıştır. Hikmet kıtalarından birer örnekle Allah yâdı ve Hakk yâdı 


kullanımlarını gösterelim: 


“Allah yâdı gönülleri aydınlatan 

Âşıklara Allah kendisi vaad eyleyen 

Aşk rüzgârı Mustafa'ya armağan gelen; 

O sebepten gözyaşımı şahid eyledim.” 

Seher vakti yapılan bir zikirde Hakk'ı hatırlamanın ve Hü ismi ile remzedilen esmâü'İ-hüsnasını anmanın çok tatlı bir iş olduğunu 


şu satırlar dile getirmektedir: 


“Ne hoş tatlık Hakk yâdı seher vakti olanda; 
Baldan tatlı Hü adı seher vakti olanda.” 


Yesevi hikmetlerinde belirtildiğine göre zikir, insanın ana rahmindeki günlerinden başlar; bu ifade anne karnındaki ceninin gelişim süreci açısından çok ilgi çekicidir: 

“Rahim içinde belirdim, ses geldi, 

Zikir söyle!, dedi, organlarım titreyiverdi, 

Ruhum girdi, kemiklerim Allah dedi; 

O nedenle altmış üçte girdim yere.” 

İlk mürşidi Arslan Baba, Yesevi'ye ilk zikir telkinini yapan kişi olarak binbir zikri öğretmiştir: 

“Yedi yaşta Arslan Baba Türkistan'a geldiler 

Başımı koyup ağladım, halimi görüp güldüler 

Binbir zikrini öğretip merhamet eylediler; 


Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.” 
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Yesevi, tasavvufi irşadda zikir telkininin önemine işaret etmiştir. Hikmetlerde zikir mahalli olarak kalb ve sır latifeleri gösterilmiştir: 

“Bu yola adım atan candan geçti, 

Kalb zikrini diye diye göğsünü deşti, 

Ondan sonra Sevgili bakıp kapı açtı, 

Açsa olmaz, Pir hizmetini kılmadıkça.” 


“Gece yatmayıp gaflet uykusunu haram eylese, 
Kalb latifesini, sır zikrini tamam eylese, 
Binbir adını tesbih edip söz eylese, 

Kul ne diye dergâhına hata eylesin?” 


Hikmetlerde "zikreden kişi” anlamında zâkir kullanımı da ken- 


disine yer bulur: 


“Allah yâdı nürunu kime armağan eylese 

Nefs, hevâ, ben-benlikten kalır imiş, 

Kul eğer zâkir olup Allah dese 

Tutmuş gönül pasını giderir imiş.” 

TTasavvuftaki en önemli erdirici vasıta olan zikir ibâdeti ve zikir meclisleri Yesevi'ye göre süfinin hayatındaki en önemli görev ve etkinliktir. Hikmetlerde görüldüğü üzere süfiyi Allah'ı Hakk, Hâdi, Hayy gibi esmaı ile zikre teşvik eden mısralar bu şekilde anlaşılmalıdır. Zikrullahı emreden âyetlere hikmetlerinde yer veren Yesevi, süfi için en büyük armağan olan Hakk tarafından anılma mazhâriyetini birçok kez vurgulamak suretiyle kul ile Rabbi arasındaki zikir bağına işaret etmektedir. Hikmetlerde letâif adı verilen zikrin 


ruhu etkileme merkezlerine işaret edilmesi de dikkat çekicidir. 
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4.1. ZİKİR UYGULAMALARI 


Hazret Sultan Ahmed Yesevi hikmetlerinde esmâü'l-hüsnâ arasındaki bazı isimleri kaydederek zikredilmesi için tavsiye eder. 
Bu isimler arasında Allah, Rahmân, Rahim, Hakk, Hâdi, Hayy, Hü isimleri yer alır. Ayrıca tevhid zikri olarak La ilahe İllallah kaydedilir. Zikirde okunacak âyetler ile yapılacak tesbihatta kullanılan 


salavât ve ibareler aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 


4.1.1. Seher Zikri: Namaz sonrasında, 25 “Subhanallah”, 25 
“Elhamdulillah”, 25 “Allahuekber” ve 25 “La ilâhe İlla'llah” tekrar olunur. 101 İsm-i Celal (“Allah”) çekilir ve aşk ve şevk ve heyecanla Zikr-i erre (“Allah”,“Hayy”-“Hu”) zikrine devam olunur. Zikr-i Erre'de belirli bir sayı söz konusu olmayıp bu cezbeli zikri kişi yalnız başına ve 


“Allah-Hu” lafzı ile yapıyorsa 101 kez tekrarı tavsiye edilir. 


Zikr-i erre cemaat ile icra edilirken ezberinden hikmet okuyabilen bir veya birkaç dervişin Yesevi hikmetlerinden birisini sesli olarak okuması zikir meclisindeki feyzi, coşkuyu arttıracak ve Rabbâni zevki derinleştirecektir. (Bkz. Zikr-i erre) 


Bundan sonra, hazz-ı nefs ile murakabe edilir ve kemal-i ta'zimle 


Yâsin süresi tilâvet olunur. 


Cenab-ı Hakk'ı istiğfar edilir. Şeyhlerin ve abâ ve ecdâdın ruhları- 


na Fâtiha okunur. Meclis ehli ile musafaha edilir. 


4.1.2. Gündüz Zikri: İkindi namazının edasından sonra tevazu ve tazarru ile 71 Estağfirullah, 101 İsm-i Celal (“Allah”) çekilerek Zikr-i erre (“Allah”,“Hayy”-“Hu”)ile iştigal olunur. 
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Sabah ve ikindi zikirleri mescidde cemaat ile birlikte cehri olarak icra edilirken Yesevi dervişinin şahsi zikri olan günlük evrâdını 


tek başına sakin ve huzurlu bir ortamda yerine getirmesi istenir. 


Sabah ve ikindi namazı sonrası Yesevilikte zikir için en bereketli vakitler olarak tavsiye edilmekle beraber günlük evrâd akşam 


namazı ile başlayan günün her saatinde yapılabilir. 


4.1.3. Günlük Evrâd 


Zikre başlayacak olan Zâkir abdest aldıktan sonra temiz ve sâkin bir yerde, -mümkün ise- kıbleye yönelmiş olarak oturur. Kalbini bütün başka düşüncelerden boşaltır. Nefsini kırmak ve dünyevi ihtiraslarını kovmak, için bir gün öleceğini, hesaba çekileceğini düşünür. 

Allah'ın anma nimetinin kendisine nasib olmasından dolayı kalben hamd edip zikre başlar. 

Niyet: “Niyet eyledim Rabb-ı Hâlık'ımın Zât-ı İlâhiyyesini zikretmeğe” diye niyet edip zikre başlar. 

Euzü Besmele (E'uzübillahi mineş-şeytanirracim Bismillâhirrahmanirrahim) ile başlanıp Kelime-i şehâdet (Eşhedü en Lâ ilâhe İlla'llah ve eşhedü enne Muhammedün-Rasülullah) (3 defa okunarak) okunması suretiyle ile tecdid-i imân yapılır. 

İstiğfar kelimesi (Estağfirullah) 71 defa okunur. 


Fâtiha Süresi: 1 adet okunur. 


İhlâs Süresi: 3 adet okunur. 
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Kelime-i Tevhid: “Lâ ilâhe İlla'llah” 33 defa (sonuncusuna 


Muhammedün-Rasülullah eklenir) 


Salavât-ı şerife: (“Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli 


Muhammedin ve sellim... ” 33 defa tekrarlanır. 


1. Bağışlama: “Okunanlardan hâsıl olan sevâbı, öncelikle Hz. 
Rasülullah (s.a.v.)'in, âli âbâ ve ashâbının, bütün enbiyâullah ve evliyâullah hazerâtının latif ruhlarına; sonra şehidânü gaziyânü muhibbânü dervişân-ı Türk hazerâtının ve özellikle İbrahim Ata, Arslan Baba, Hâce Yusuf Hemedâni ile Süfi Muhammed Dânişmend, Hakim Ata, Zengi Ata, Sadr Ata, Bedr Ata, Seyyid Ata, Hazini ve Ayhoca İşan'ın aziz ruhlarına, Sultan Ahmed Aktaşi, Abdulmecid Kaşgari ve Pir Zekeriyya Buhari ile ezelden ebede yaşamış, yaşamakta ve yaşayacak olan bütün Yeseviyye silsilesi mürşidân ve müridânının ruhlarına ve bilhassa İmam-ı Tarikat-ı Yeseviyye Pir-i Türkistan Hazret Sultan Kul Hâce Ahmed Yesevi'nin ruh-ı şerifi tayyibelerine armağan eyledim. Vâsıl eyle ya Rabbi... Velhamdülillahi Rabbil âlemin el-Fatiha” 


Fâtiha Süresi: 1 adet okunarak günlük zikrin giriş kısmı bitirilir. 

Râbıta: 1-3 dakika Hz. Rasülullah (s.a.v. ) rabıtası yapılır.” 

Râbıtanın sonunda, “İlahi ente maksüdi ve rızake matlübi a'tıni mahabbeteke ve ma'rifeteke ve'1-vusüle fi Hazretike (- Allah'ım mak- 


sudum Sensin, isteğim de Senin rızandır, muhabbetini ve marifeti- 


ni, Zâtı'na vuslâtı bana lutfeyle) duası ile Hakk'a yönelinir. 


İsm-i Celâl: “Allah” zikri 1001 kez tekrar edilir.1001 zikrin bir celsede okunması tavsiye edilse de zorunlu hallerde gün içinde bö- 


lünerek de okunabilir. 


> Bkz. NOTLAR 
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Kelime-i Tevhid: “La ilâhe İlla'llah” zikri çâr-darbi9 usulü ile 
101 defa çekilir. 


Salavât-ı şerife: (“Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli 


Muhammedin ve sellim... ” 101 defa tekrarlanır. 


Kelime-i Temcid: (L4â havle velâ kuvvete illâ Billah) 33 defa 


söylenir. 


2. Bağışlama: “Okunanlardan hâsıl olan sevâbı, öncelikle Hz. 
Rasülullah (s.a.v.)'in, âl-i âbâ ve ashâbının, bütün enbiyâullah ve evliyâullah hazerâtının latif ruhlarına; sonra şehidânü gaziyânü muhibbânü dervişân-ı Türk hazerâtının ve özellik!“ Okunanlardan hâsıl olan sevâbı, öncelikle Hz. Rasülullah (s.a.v. Yin, âl-i âbâ ve ashâbının, bütün enbiyâullah ve evliyâullah hazerâtının latif ruhlarına; sonra şehidânü gaziyânü muhibbânü dervişân-ı Türk hazerâtının ve özellikle İbrahim Ata, Arslan Baba, Hâce Yusuf Hemedâni ile Süfi Muhammed Dânişmend, Hakim Ata, Zengi Ata, Sadr Ata, Bedr Ata, Seyyid Ata, Hazini ve Ayhoca İşan'ın aziz ruhlarına, Sultan Ahmed Aktaşi, Abdulmecid Kaşgari ve Pir Zekeriyya Buhari ile ezelden ebede yaşamış, yaşamakta ve yaşayacak olan bütün Yeseviyye silsilesi mürştdân ve müridânının ruhlarına ve bilhassa İmam-ı Tarikat-ı Yeseviyye Pir-i Türkistan Hazret Sultan Kul Hâce Ahmed Yesevi'nin ruh-ı şerifi tayyibelerine armağan eyledim. Vâsıl eyle ya Rabbi... Velhamdülillahi Rabbil âlemin el-Fatiha” 


Fâtiha Süresi: 1 adet okunarak günlük zikir tamamlanır. 


* Bkz. NOTLAR 
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4.1.4. Kur'an Virdi: Yeseviyye geleneğinde bazı surelerin be- 


lirli vakitlerde okunması tavsiye edilir. 


Ulular Virdi (Vazife-i büzürgân): Beş vakit namazdan sonra şu şekilde tilavet edilmelidir: Sabah namazı sonrası Yâ-sin süresi, Öğle namazı sonrası Fetih süresi, ikindi namazı sonrası Amme süresi, Akşam namazı sonrası Mülk süresi, yatsı namazı sonrası Vakıa süresi okunur. Eğer bu müyesser olmazsa bir Fâtiha ve bir Âyete'l-Kürsi ve üç İhlâs süresi okumalıdır. Kabz hallerinde yedi kez 


İnşirah suresi okunması tavsiye edilir. 


Hacegân Virdi (Vasiyyet-i Hemedâni): Yusuf Hemedâni'nin sekerât ve kaygı halinde okunmasını tavsiye ettiği Kur'an virdi olan 


Fâtır, Yâ-sin ve Nâziât sureleri Pazartesi-Cuma geceleri okunabilir. 


4.1.5. Esmâ Zikri ve Zikr-i Erre 


Hazret Sultan Ahmed Yesevi hikmetlerinde esmâü'l-hüsnâ arasındaki isimlerden Allah, Hayy, Hü isimlerinin tekrarı ile icra edilen cehri zikrin özel bir yeri vardır. Zikr-i Erre (bıçkı zikri, testere zikri) adı verilen bu uygulamanın benzerlerine diğer bazı cehri tarikatlarda da rastlansa da, asırlar içerisinde Yesevilik ile özdeşleşmiştir. 

Yesevilik'te cemaat olarak ya da münferiden sesli olarak icrâ edilen ve nefes kontrolü esasına dayanan zikre, zikr-i erre adı verilir. Yeseviyye tarikatının ve sülük zincirleri Ahmed Yesevi'ye ulaşan Türk mutasavvıflarının özelliklerinden birisi de, Zikr-i Erre adı ile 


ünlenen bu zikirdir. 
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Zikrin ilerleyen aşamalarında kelimeler kaybolup zikredenin hançeresinden bıçkı sesine benzer birer ses, sâdece boğazdan testere sesini andıran bir hırıltı çıktığı için, bu isim verilmiştir. İlk kez Zekeriyya Peygamber (a.s.)'ın dilinden döküldüğü ifade edilen gayet cezbeli cehri (- sesli) zikir olan ve “Hayy” ve “Hu” esmalarının tekrarına dayanan “Erre” zikrinde dervişin boğazından çıkan zikir sadası, adeta bir testere bıçkısının bir kütüğü biçerken ileri gidiş-geri gelişlerinde çıkardığı sese benzer olduğu için “bıçkı” zikri olarak adlandırılmıştır. Hazini bu zikrin, Hazret Sultan Ahmed Yesevi'ye ilk kez Hızır (a.s.) tarafından öğretildiğini ve dervişi terletecek kadar şiddetle tatbiki gerektiğini ifade etmektedir. Hazini bu zikrin dervişi terletecek kadar şiddetle tatbiki gerektiğini ifade etmekte ve bu 


zikri yapan dervişin “karınca iken ejder” olacağını da söylemektedir. 


Ahmed Yesevi Buhârâ'da sessiz hafi zikir ile meşgul olurken Türkistan'a döndükten sonra, zikr-i erre adındaki sesli ve cezbeli zikri başlatmıştır. Zikir esnâsında şevkin artması üzerine nefes alıp verirken zikreden kişilerin gırtlağından testere sesine benzer bir se- 


sin çıkması ile tarifsiz bir vecd hali, cezbeli bir duygu oluşur. 


Yesevilik yolu hakkındaki bilgilerimizin çoğunluğunu eşsiz eserlerine borçlu olduğumuz Hazini'nin kaydettiğine göre, Ahmed Yesevi'ye erre zikri hakkında bir soru sorulunca “Hak niteliği ve niceliği tarif edilemeyendir, eşsiz ve benzersizdir; Erre zikri de öyledir; nitelik ve nicelikten uzak ve benzeri olmaktan ıraktır” diye yanıtlamıştır. Hazini, erre zikri'nin “Hakk'a lâyık bir zikir”, “benzersiz bir sır olduğunu ifade eder ve “Yeseviyye şeyhlerinin istilâhlarında Yüce Allah'ı zikretmekle kast edilen bu erre zikridir. Diğer adları tekrarlamak biçiminde yapılana 'telkin' derler, zikir demezler. Bundan ötürü gece ve gündüz, sürekli olarak bu tür zikir yapılır ve bu- 


nunla Tanrı katına ulaşma mutluluğuna erişilir.” der. 
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Hazini, zikr-i erreyi bütün Yesevi mürşidlerinin bildiğini ve uyguladığını söyler ve “Bu zikir Tanrı katında Hazret Sultan Yesevi'nin kendi işi olmakla birlikte nice tarikat öncüleri zikr-i erreyi özel zikir olarak benimsedi. Türk, Tacik, Hindli ve Arab erre zikri ile coştu, ondan zevk aldı.” der. Zikr-i Erre üzerinde ısrarla durarak insan rühâniyeti üzerindeki derin etkisini vurgulamaya yönelik değerlendirmeler yapan Hazini, bu zikrin harfsiz yapılan bir Yuh zikri” olduğunu, nice arifin bu etkili zikirle kendinden geçtiğini, bu feyzli zikri yapanın *elest kadehinin katıksız şarabı ile sarhoş” olduğunu, ilk uygulayanı olduğu kabul edilen Zekeriya Peygamber (a.s.)'ın bu zikirle tanındığını, Hz. Davud (s.a. )'ın da erre zikri yaptığını, nice mürşidin bu doğru yolda yürümekle bilindiğini söyler. Hazini, her varlığın kendi dilince Allah'ı andığını, birçok Allah dostunun zikr-i erre yaptığını söyledikten sonra kendi kendisine “Hüzünle gece ve gündüz bu 'erre' zikrini yap ki kalbinin aynası parlasın, o aynada bütün gizlileri bilen Yüce Tanrı görünsün. Aynanı kötü isteklerin pasın- 


dan arındırınca nefsini bu zikirle terbiye et” der. 


Zikr-i Erre İcrası: Yesevilikte zikr-i errenin değişik türlerinden bahsedilir ancak tamamı da Allah, Hü, Hayy isimlerinin tekrarlanması ile gerçekleştirilir. Zikreden kişi (zâkir) iki dizinin üzerine oturur; iki elini iki dizinin üzerine koyarak ve göbeğinden damağına doğru çekmeğe başladığı nefesini göbeğine doğru vermek için öne eğilerek “Hü” demeli; sonra nefesi göbek altından kımıldatarak uzatarak ve başı, beli, sırtı aynı hizaya dikleşecek surette nefesini şiddet ile ciğerlerine çekerek “Hayy” demelidir. “Hayy” ve “Hü” devrine bu şekilde nefessiz kalan kadar devam edilebilir. Zikri 


yaparken -bir marangoz, nasıl bıçkıyı tahtanın üzerinden ileri geri 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çekerek seslendiriyorsa-, zâkir de kalbini düzeltmek için zikrini, kalbin yüzeyinde işletmelidir. Zâkirler, cemaat halinde zikrederken bir grup derviş cehri olarak zikrin arasında “Allah ya Daim, Allah yâ Kaim, Allah yâ Hâzır, Allah yâ Nâzır, Allah ya Evvel, Allah ya Âhir, Allah ya Zâhir, Allah yâ Bâtın, Allah ya Kavi, Allah ya Metin, Allah ya Basıt, Allah ya Vedüd, Allah yâ Şehid, Allah ya Kayyüm, yâ Erhâ- 


mer-Rahimin, ya Zül-Celâl-i vel-ikrâm” isimlerini de seslendirebilir. 
Zikr-i Erre Hakkında Rivayetler 


16. yüzyılda Semerkand bölgesinde yaşayan Ahmed Kâsâni'ye göre, Hoca Ahmed Yesevi önceleri hafi (sessiz) zikirle meşgul oluyordu. Ancak Türkistan bölgesine gidince o bölge insanlarını bu zikirle yola getiremeyeceğini anlayınca Hz. Hızır (a.s.)'ın kendisine tavsiyesi ile münferit olarak yapageldiği zikr-i erre adındaki bu sesli 


ve etkili zikrin cemaat halinde uygulamasını başlatmıştır. 


Bu durum menâkıbda şöyle anlatılır. Hızır (a.s. ), her zaman neşeli ve gönlü ferah bulurken, birgün sohbet etmeğe geldiği Ahmed Yesevi'yi üzüntülü görmüş. Bunun sebebini sorunca Ahmed Yesevi şu yanıtı verir: “Günlerdir müridlerimi ağır bir kabz hali sardı; kalblerinde bir sıkıntı belirdi ve huzurlarını bozdu. Fukaranın bâtınındaki kabzın izalesini imkânsız gördüğüm için daraldım. Mürşid için vâcib olduğu hâlde kabz hallerini dervişlerden gidermeyi başaramadım. İşte bu yüzden kederlendim.” Hızır (a.s.), Yesevi'den bunu işitince “Hayy Allah Hayy” diye zikrullah'a başlar ve Hazret Sultan Yesevi'ye zikr-i erreyi böylece gösterip müridlerine bu etkili zikri yaptırmasını salık verir. Bunun üzerine Ahmed Yesevi, Hz. Hızır (a.s.)'ın tarif ettiği erre' zikrini yaptırdığında dervişlerdeki kabz hali kalkıp kalb- 


leri bast haline geçer ve zikr-i erre, Hazret Sultan Yesevi'den miras 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olarak bütün Yesevi silsilesinin virdi olur.” Yeseviyye tarikatının 


Cehriyye'den sayılmasının nedeni de budur. 


Bu rivayeti Cevâhirü'l-Ebrâr'da kaydeden yazan Sultan Ahmed Hazini, Ahmed Yesevi'nin o günden sonra sürekli olarak zikr-i erre yaptırdığını, bu zikr-i errenin Hazret Sultan'dan sonra da sürdürüldüğünü, kendi çağına gelinceye kadar gelmiş nice ulular tarafından zikr-i erre uygulandığını ekler ve kıyamete kadar sürüp gitmesi di- 


leğinde bulunur. 


Hâzini, Cevâhiru'l-Ebrâr'da bu rivayeti -Hızır (a.s.)'ın Yeseviyye yoluna Erre zikrini emanet edişini- şu mısralarla anlatıp 


özetlemektedir: 


“O pak Hızır Erre ( bıçkı ) zikrini öğretti; 
Böylece o dertliden gam kalktı. 
Zikredenler bu zikirle coşup taştılar, 
Karınca iken ejder oldular. 

Erre zikrinin feyzine bağlanınca, 

Gönül sayfaları gamdan arındı. 

Böylece Erre zikri O'ndan gelen vird 

Çok veli bu zikre şakird oldu. 

Ne hoş bir Hızır telkini ve öğretisi! 

Bu, Hızır'ın tayin ettiği Hakk zikridir. 
Gönül aynasının cilası bizim zikrimizdir; 


Erre zikri (ilahi) Kibriya denizinin dalgasıdır. 
Tasavvuf klasiklerinden Reşehât kitabında da Ubeydullah Ah- 


râr'ın zikr-i erre hakkındaki sözleri özetlenerek verilmiştir. Ünlü 


Yeseviyye şeyhi Mevdüd Şeyh'in önde gelen halifelerinden Kemâlüddin-i İkâni ile Hoca Ubeydullah Ahrâr arasında geçmiş olan bir olay şöyle anlatılır: aktarır. Ubeydullah Ahrâr İkâni'den “zikr-i erre” rica edince kurulan zikir halkasındaki dervişlerin coşkusu öyle bir dereceye ulaşır, meclisteki cezbe o denli yükselir ki, Ubeydullah Ahrâr, “Tamam, tamam... Gönlüm yandı, gönlüm yandı. Eğer zikr-i erre az daha devam etseydi, arştan ferşe kadar her yer ateş içinde kalır- 


dı.” diyerek zikrin sonlandırılmasını ister. 


Hazini'ye göre, erre zikri Ahmed Yesevi'nin vasiyeti olup söz konusu vasiyeti şudur: “İnançlı mü'min kalmamış, inançsızlar ortalığı kaplamış. Tasavvuf yolunda ihtilaf bulanıklığından arınmış yürek, temiz nitelikli, erre zikri yapan derviş gerek. Temiz yürekli ve yoksul olmadıkça arı duru ve zengin olunmaz.” Hazini, evliyâullahın (< Allah dostlarının) dua, zikir ve semaları hakkındaki şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Büyük şeyhlerin ve ünlü velilerin duaları ve zikirleri insanlar ve meleklerce değerli sayılmıştır, sağladığı sonuçlar ve yararlar göğün ve yerin derinliklerine ulaşır. Maneviyat uluları hakkında ileri-geri konuşmak çok büyük yanlıştır. Mevlânâ Celâleddin Rümi'nin ölümünden sonra bilgin ve olgun kimseler yapmış olduğu semanın helâl olup olmadığı konusunu Şeyh Sadreddin Konevi'ye sormuşlar, o da: “Kâmil mürşidlerin getirdiği yenilikler Hz. Rasülullah (s.a.v. Yin güzel sünnetlerine benzer. Nitekim o büyük Allah Nebisi (5.a.v.) 'Bir topluluğun önderi bir ümmetin nebisi gibidir” buyurmuştur”. Böyle olunca erre zikrinde şüphe göstermek bilgisizliktir.” 
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4.2. ZİKİR İLE İLGİLİ KONULAR 


Günlük evrâd kişinin kendi özel zikri olup sabah ve ikindi namazları sonrasında cemaat ile veya tek başına yapılan zikir buna dâhil değildir. Günlük özel zikir (evrâd) yerine getirilip silsileye armağan edildikten ve böylece zikir sona erdikten sonra Allah (c.c.)'dan vatan ve milletin ve bütün İslam beldelerinin huzur ve esenliği için yakarışta bulunulması ve Yesevi dervişinin kendi ata-dedelerinin ve ana-ninelerinin ruhlarının yapılan zikirden fayda bulmaları için 


dua eklenmesi de mümkündür. 


Her Yesevi müridinin tarikat bağının devamı için günlük evrâdın ilk kısmını mutlaka ve mutlaka hergün ifa etmesi gerekir. Çok 


zorunlu hallerde günlük evrâdın ikinci kısmı yapılmayabilir. 


Günlük evrâdın en önemli rüknü olan 1001 zikir bir defada okunabileceği gibi (tavsiye edilir) şartlar öyle gerektiriyorsa gün 


içerisinde birkaç bölüme ayrılarak da tamamlanabilir. 


Olağanüstü -ve kaçınılması mümkün olmayan- bir mazeret ve engel çıkarsa veya çok ağır bir hastalık hali sözkonusu ise, zikir, azaltılabilir. Fakat, dervişin zikrini hiç bir suretle bütünüyle kesintiye uğratmaması gerekir. Biat ile söz verilen virdin kesintiye uğratılması zikir feyzinin azalmasına yol açar. Böyle bir kesinti, sonuçta sâlikin akdinin feshi ve tasavvufi biat ile silsileye intisâbının bozulma tehlikesini getirir. Ruhani seyrin ilerlemesi ve manevi kemâle ulaşmak için günlük evrâdı tam ve düzenli olarak yerine getirmekte 


titiz davranılmalıdır. 


Günlük zikir uygulaması kişinin özel durumuna, vaktine ve 


imkânına uygun olarak (Kur'an-ı Kerim'in ruhsatı ile ayaktayken, 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otururken, yatarken) yapılabilir. Şartlarına uyarak zikri devamda sebat, sürekli gayret göstere göstere sülük mertebelerinin en yücesi olan “fenâfillah” ve “bekâbillah” makamına ulaşılır. Bu mertebeye eren, gerçek anlamıyla Allah'ın velisidir. Fazla zikir yapacağım hırsına kapılmak tasavvuf pratiğinde rastlanılan ancak hoş görülme- 


yen bir durumdur. 


4.3. YESEVİ MECLİSLERİ 


Yeseviyye tarikatının zikir meclislerinde zikr-i erreye eşlik eden Yesevi-Hanlar tarafından yeknesâk, ritmik bir melodi ile Hazret Sultan Yesevi'den hikmetler de okunur. Yesevi meclislerinin olağanüstü cazibesi, zikir esnasında icra edilen “Erre zikri” kadar zikre eşlik ederek hikmet okuyan Yesevi-Han ve korosu diyebileceğimiz kıdemli derviş grubunun okuduğu hikmetler ile ilgilidir. 
19. yüzyıl sonlarında, 1873'te Türkistan'da giderek seyahat eden ve bölgenin kültürel hayatı hakkında önemli bilgiler derleyen Euge- ne Schuyler, 'Taşkend'de izlediği bir Yesevi zikrini anlatmış ve bu zikrin dervişleri nasıl etkilediğini “Türkistan Seyahatnâmesi” adlı 


eserinde ayrıntıları ile dile getirmiştir. 


Sovyet döneminde her türlü dine ve özellikle İslâm'a karşı uygulanan baskı politikası yıllarında zikir meclislerinde hikmet okuyan Yesevi-Hanlar birer birer meydandan çekilirken “Yesevi-Han- 


lık bayrağı”nı komünist rejim karşısında biraz daha korunaklı po- 


zisyonda olan kadın Yesevi dervişleri yükseltmişlerdi. 
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4.3.1. Kadınların Zikir Meclisi 


Matbaa baskılarının piyasaya çıkacağı zamana kadar Yesevi hikmetleri ile yayılan tasavvuf kültürünü halk arasında yayan ve kitlelere ileten en önemli kaynaklardan birisi, Türkistanlı müslüman Türk kadınlarının sürdürdüğü Yesevicilik geleneği olmuştur. 
Türkistan kadınları, böylece Pir-i Türkistan'ın fikirlerinin asırlarca korunmasına hizmet etmiştir. Bu geleneğin Hazret Sultan Yesevi'nin kızı Gevher Hoşnâz Hanım tarafından başlatıldığı düşünülmektedir. Babasının hikmetlerini ezberleyen Gevher Hoşnâz, hikmetleri önce çevresindeki, sonra yakınlardaki köy ve avullarda- ki kadınlar arasında okumuş, hikmetleri sistemli bir şekilde öğrenme ve ezberleme yöntemini de geliştirmiştir. O günden bu yana Türkistan kadınları arasında, hikmetleri öğrenmek, ezberlemek ve meclislerde okumak bir adet haline gelmiştir. Kadınlar arasında Ye- 


sevi hikmetlerini okuma faaliyeti günümüze kadar devam etmiştir. 


4.3.2. Yesevi-Han Sohbeti: Sonbahardan ilkbahara kadar bütün kış boyu, hikmetleri ezberden okuyan kırk kadın-kız, köylerde, şehir mahallelerinde, yurtlarda (çadırlarda) Yesevi-Han Meclisi teşkil ederek toplanırlar. Rivayete göre bu kırk hanım, Kırk canı tasvir eden melikeler olarak Kırkları (Çil-Ten) temsil ederdi. (Türkiye Türkçesinde: Çilten-Kırklar) Kırklar hakkında halk arasında anlatılan çok menkıbe vardır. Genellikle Kırklar, darda kalan insanlara yararlı olmak niyetini taşıyan bir topluluktur. Yesevi hikmetlerini koro halinde okuyan kırk kadın-kızlar da Allah yolunda hayırlı bir 


amel işlediklerine inanırlar. 
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Hikmetleri ezberden okuyabilen Kırk kadın-kızlar diz çökerek kare şeklinde, dört köşeli bir daire teşkil ederek otururlar. Dua ve hikmet okuyanları, aralarında bulunan yaşlı bir hanım idare eder. 
Hikmetleri okumadan önce dua okunur. Kırk-kadın kızlar, bir kere “Bismillahirrahmanirrahim” dedikten sonra, kırk kez “Allahüekber” denir. Bunun arkasından kırk kadın-kızlardan ilk on kadın, hikmetleri okumaya başlar. Kalan otuz kişilik grup, okumayı onarlı olarak sırayla devam ettirirler. Onluk gruplar okuyacakları hikmet parçalarını seçmekte serbesttir ve hangi hikmeti okuyacaklarını önceden aralarında kararlaştırırlar. Yesevi-Hanların hikmet okuma töreni iki saate kadar uzayabilir. Okumanın sonunda kırk-kadın kız beraber hikmetlerin “münacât be dergâh-ı kadi'-hacât celle celâlâhü” kısmını koro halinde söylerler. Hikmetlerin okunmasın- dan sonra Hz. Rasülullah, ehl-i beyt, ashâb ve “Hz. Pir-i Türkistan” adına dua okunur. Törenin bitişinden sonra gerekirse camlar açılır. 


Akil-bâliğ olmuş erkek çocuklar, kadın-kızlar halkasına alınmaz. 


Hikmet okuma merasiminden sonra çay içilir. Çay merasimi sırasında en bilgili olan Yesevi-Han, Yesevi'nin hayatı ve fikirleri hakkında menkıbeler anlatır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


TARİKAT TERBİYESİNİN 
İNCELİKLERİ 


Yesevilik yolunda tarikatının gelişimini tamamladığı dokuz asır içerisinde bazı özel gelenekler oluşmuştur. Bunların en önemlisi, hemene hemen bütün tarikatlarda da önem verilen, bazı özel ritüellere konu olan uzlet uygulamalarıdır. Tasavvufi kaynaklarda ilk devirlerden itibaren halvet, uzlet ve çile kavramlarına yer verilmiştir. Halvet ve uzletin faydaları arasında, dille ilgili haramları terketmek, kalbi riyâ gibi manevi arızalardan korumak, zühd ve kanâati alışkanlık hâline getirmek, kötülerle ülfetten kurtulmak, ibâdet ve zikre daha fazla zaman bulmak ve bütün bunların sonunda Allah'a yakınlık makâmına ermek sayılmıştır. Halvet ve çile, riyâzet ve mücahede ile birlikte olduğundan, eski devirlerde çilesini seyahatte tamamlayan ve hattâ ömrünü çile ile geçiren süfiler de vardır. Halvet ve uzletin hedefi kalb evini mâsivâdan temizlemek, nefsi terbiye ve ıslah ederek Hakk Teâlâ'nın yakınlığını kazanmak, Allah'ın sayısız nimetlerini düşünerek gönül halvethânesine Mev- 


lâ'yı koyup, kesrette vahdeti müşâhede etmektir. 


Halvetten maksat, gönülden Allah'tan gayrısını, mâsivâyı çıkarmak, kalbi temizlemektir. Halvet, tasavvuf yolcusunun, ihtiyari olarak yalnızlığı seçmesidir. Halvet, tarikate intisab eden sâlikin, mürşidinin gözetiminde tenha, karanlık bir yerde ikâmet ederek az yemek, az uyumak suretiyle sürekli ibâdet ile meşgul olmasıdır. 
Hz. Rasülullah'ın (s.av.) sünnetine uymanın yanı sıra toplumun bozulması, din ve ahlâk dışı davranışların yaygınlaşması, zulüm ve haksızlıkların artması gibi sosyal yönden olumsuz hâllerin yayıldığı zamanlarda bazı zâhid ve süfiler, hiç değilse kendilerini kurtarmak için bir köşeye çekilmeyi, zorunluluk bulunmadıkça toplum 


arasına girmemeyi tercih etmişlerdir. 
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5.1. HALVET 


Halvet, sözlükte tenhalık yer, yalnız kalma, tenhaya çekilme, sevgiliyle başbaşa olma kalma anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılâhın- da ise halvet kavramı, tarikate giren bir müridin, belli bir zaman sonra mürşidinin isteği ve onayı ile, yakından gözetiminde insanlardan uzaklaşarak, yalnız başına ıssız bir yerde yaşaması ya da tekkelerin halvethâne, çilehâne adı verilen halvete uygun özel bir yerinde inzivaya çekilip, kendini Hakk'a vermesi ve belirli bir süre -genellikle kırk gün- boyunca sürekli olarak ibâdet ederek Hakk'ı zikretmesi karşılığında kullanılır. Halvetten maksat, gönülden Allah'tan gayrısını, mâsivâyı çıkarmak, kalbi temizlemektir. Halvet, tasavvuf yolcusunun, ihtiyari olarak yalnızlığı seçmesidir. Halvet, tarikate intisab eden sâlikin, mürşidinin gözetiminde tenha, karanlık bir yerde ikâmet ederek az yemek, az uyumak suretiyle sürekli ibâdet ile meşgul olmasıdır. Hz. Rasülullah'ın (s.ax.) sünnetine uymanın yanı sıra toplumun bozulması, din ve ahlâk dışı davranışların yaygınlaşması, zulüm ve haksızlıkların artması gibi sosyal yönden olumsuz hâllerin yayıldığı zamanlarda bazı zâhid ve süfiler, hiç değilse kendilerini kurtarmak için bir köşeye çekilmeyi, zorun- 


luluk bulunmadıkça toplum arasına girmemeyi tercih etmişlerdir. 


Halvet, belirli bir kemâle ulaşmak için dünya işlerinden ve sosyal çevreden uzaklaşarak arzuları sınırlamaya çalışma, münzevi bir hayat sürme anlamındaki uzlet kavramı ile de yakın anlamlı olup halvet daha özel kapsamlı iken uzlet daha genel bir içeriğe sahiptir. 
Uzlette süresi belirli ve hedefi de belli olmayan bir yalnızlık ve halkla karışmaktan uzaklaşma sözkonusu iken halvetteki yalnızlığın sü- 


resi ve hedefi belirlidir. 
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Halvet, anlamında kullanılan çile terimi ise, Farsça “çihil” (kırk) kelimesinden alınmış, Arapça karşılığı erbain olan tasavvufi bir terimdir. Birbirine çok benzeyen bu kavramlar (halvet, uzlet, çile) insandaki istenmeyen kötü huyların kaynağı sayılan nefsin tezkiye edilmesi için başvurulan riyâzet ve mücahede yollarıdır. 
Farklı tarikatlara göre üç gün, en yaygın uygulama olarak kırk gün, ya da binbir günlük halvet süreleri belirlenmiştir. Ömür boyu uzlet yapan süfiler tarihte nadiren de olsa görülmüştür. Süfilere göre halvet ve çilenin kırk gün olmasının, Kur'ân ve Sünnet'te dayanak- 


ları vardır. 


İlk süfilerden bugüne halvet tasavvuf uygulamalarının en yaygınıdır. Hemen bütün tasavvuf ehli ihlâs ve sıdkın, ancak halktan kaçınıp aradaki muhabbeti kalbten çıkartmakla mümkün olacağını düşünmüşlerdir. Sülâkunun başındaki müridin uzlet hâlinde yaşaması, yolun sonunda ise üns mertebesindeki halvet hâlini koruması beklenir. Halvet, ne başka bir insanın, ne de bir meleğin olmadığı yerde Hakk ile başbaşa kalıp gizlice söyleşmek, sırrının Hak ile konuşması; uzlet ise halka karışmaktan uzaklaşmaktır. Farklı tarikatlerin halvet ile ilgili bazı uygulamaları, zaman içinde ortaya çıkıp farklılaşmıştır. 


Halvetin değişik bir uygulaması da halvet der-encümen (halk içinde Hakk ile birliktelik) olarak tarif edilmiştir. Yesevi ile pirdaş olan, sohbeti tarikat esası olarak kabul eden Hâcegân silsilesinin kurucusu Abdülhâlık-ı Gucduvâni, halveti tanımlarken toplumla ilişkiyi kesmeden kalben Hakk ile birlikte olmanın mümkün olduğunu kabul etmektedir. Tasavvuf literatüründe “el kârda, gönül yârda”; “kalbin halktan gâib, Hakk ile hâzır olması” gibi deyimlerle de ifade edilen halvet der-encümen, murâkabe ya da zikir halindeki kişinin bir istiğrak içinde hiçbir ses işitmeyecek derecede kendinden geçmesi şeklinde açıklanır. Bahâüddin Nakşbend, adı ile anılan tarikatının esasının ne olduğu sorusuna “Halvet der encümen, toplulukta yalnızlıktır. Zahirde halk, bâtında Hakk ile olmak.” yanıtını vermiş ve eklemiştir: “Bizim tarikatımızın esası sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhretteyse afet vardır. Hayr cemiyettedir; cemiyet de sohbette. Elverir ki, her iki tarafın hakkı verilsin ve birinden 


birine saplanıp kalınmasın.” 


Yesevi hikmetlerinde halvet ve uzlet tasavvuftaki bir eğitim yöntemi olarak anlatılır. Bir hikmette halvet, Hakk'a âşık sâdıkların 


işi şeklinde tanımlanır: 


“Hakk'a âşık, sâdıkları yapar halvet, 
Kıyâmette varsa, Hakk önünde görür izzet, 
Cennete girip cemâl görür, ikram ve rahat, 


Gizli yürür, halka ne diye riyâ eylesin?” 

Yesevi bir hikmetinde halvetin muhabbetin kapısı olduğuna işaret ederken, bir hikmetinde de kalbi halvetgâh olarak tarif etmiştir: 

“Halvete girip, dostlarım, yâd edelim daimâ, 

Muhabbetin şarâbını içelim daimâ. 

Muhabbetin şarâbını hiç kimseye vermezler 


Bağır kanını akıtıp, âşık içer daima.” 


Yesevi'nin bir hikmetinde Türkistan tasavvufunun önemli bir esası olan halvet der encümen anlayışının öncü yansımaları görü- 


lür: 


“Yolunu bulan merdânlara hizmet eyler, 


Çok cemiyet arasında halvet eyler. 
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Çoluk-çocuk, mal ve mülkden uzlet eyler, 


Güç işler bilmem nasıl kolay olur.” 


Ahmed Yesevi kendi seyr ü sülük deneyimin değişik safhalarında yaşadığı halvet hali yanında Divân-ı Hikmet'in önemli bir kısmında hicri takvime göre altmış üç yaşından sonra inşa ettirdiği yeraltı hücresinde çekildiği uzlet hayatının bütün safhalarını ayrıntılarıyla dile getirmektedir. Bu hayattan iradi çekilme, -bazen tenkid edilmişse de- halvetin mutlak bir inziva olmadığı; Ahmed Yesevi'nin gerek hikmet söyleyip kayıt altına aldırarak müridlerinin eğitimine devam ettiği, gerekse Cum'a namazı, zikir meclisi gibi aktivitelere katılmak üzere toplum içerisine katıldığı dikkate alınmalıdır. Yeseviyye'de halvetin bir tür nefs terbiyesi ve olgunlaş- 


tırma yöntemi olarak değerlendirildiği söylenebilir. 


5.2. HALVET UYGULAMASI 


Yeseviyye tarikında “halvet”in özel bir önemi ve kendine özel bir töreni vardır. Yesevilik'te tasavvufi eğitimin önemli unsurlarından biri olan halvet halvetin gelenek haline dönüşmüş bir âdâb 


sözkonusudur. 


Yesevi'lere göre, “Halvet” kelimesindeki harflerde birçok anlaşılması güç hikmet gizlenmiştir. Halvetin hı harfi hali'den, lam harfi leyi- den, vav harfi vuslat'tan, te harfi hidayetten alınmıştır. Halvet esnasında nefs-i emmdâreye ait şeytani hazlar yanıp mahvolur. Hakk cezbelerinden nar ve nur zuhüra gelir; insanlık karanlıkları ve başka kederleri kalkar; 


batın tabakaları nurlanır ve temizlenir ve nice nice feyizler hâsıl olur. 
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Halvet biri zahiri şeriat halveti, diğeri batıni tarikat halveti 


olmak üzere iki türdür: 


1. Zahiri halvet (İtikâf veya erbâin): Şeriat halveti, bütün ayıp sayılan fiillerden ve kötü sözlerden, başka noksanlık ve günahlardan tamamıyle tevbe etmek esasına dayanır. Bunun gibi oruç da, bütün uzuv ve duygu organlarının, şer'an yasak edilen şeylerden uzak kalması suretiyle olmalıdır. Böyle olmazsa, salik, batıni tarikat halvetine liyakat kazanmaz. Şeri'at halveti tamam 


olmayınca tarikat halveti mümkün değildir. 


İhvanın evinde insanlardan ayrı bir yere çekilip orada âlem-i Meleküt, âlem-i Şuhüd, âlem-i Ceberüt'a muttali” olmak için oturup meşgul olmasıdır. Çünkü zahiri hislerin duyuların çalışması durdurulduğu zaman Bâtıni hisler Meleküt âyetlerini ve Ceberut âleminin esrarını mükâşefe için hazır hâle gelir.İtikâf ve erbaini, ünlü süfi-mücâhid Şeyh Şamil'in mürşidi Cemâleddin Gazi-Kumuki kaddese'llâhü sırrahu'l aziz şöyle ifade buyurur: “İtikâf, ancak mürşidin verdiği izinle, onun tâlim ve telkini ile yapılır. İtikâf veya erbaine gireceği yerin, insan ve hayvan seslerinden uzak olması lâzımdır. Bu hizmete giren bir kimse, dünyevi işlerden alâkasını keser. Tuzsuz, yağsız ve az gıda almak suretiyle, nefsini terbiye eder. 
Okumak, yazmak ile meşgul olmaz. Nefsâni arzulardan uzaklaşır. 
Allah Teâlâ'yı ve O'na kavuşmaktan başka bir şey düşünmez. Büyük mertebe ve kerâmetlere göz dikmez. Kendisini Allah Teâlâ'ya bağlar. 
Vücudunu, oturduğu yeri ve elbisesini temiz tutar. Daima, kıbleye karşı diz çökerek oturur. Gözlerini yumar, kendi varlığını kaybederek, bütün hislerinden ayrılır. Her cihetten kalbini, Allah Teâlâ'ya 


doğru açar. Farz ve sünnet namazlarını edâ eder. Rühâniyyeti, cismâniyyetine galip gelmedikçe, halk ile temasta bulunmaz. Rühâniyyetin hululünden ve hakikati gördükten sonra, itikâf veya erbaine son verir. Eskisi gibi, herkesle temasta bulunabilir. Bundan sonra mürşidi müridde bir gelişme hissederse, ona, daha yüksek dereceler ref etmesi için yol gösterir.” 

2. Bâtıni halvet: Tarikat halveti hakkında mutasavvıfların bazı özel tarzları ve konulmuş çeşitli erkân ve kurallar vardır. 
Halvet-güzin olacak salikin tabiatına göre o esnada nasıl hareket etmek lazım geleceğini, ancak mürşid-i kâmil ta'yin edebilir; zira 


aksi takdirde mazarrat muhakkaktır. 


Bu bâtının her ân Hakk'ın esrârını müşahede hâlinde olmasıdır. Halkla muamelesi onu zahiri mütalâadan ve Bâtıni müşahededen alıkoymaz. İşte açık seçik anlaşılıyor ki, hakiki halvet budur. Bu halvette zahiri manadaki bildiğimiz, halvete girmek için, bir köşeye çekilmek, cemaatten ayrılmak yoktur. Bu halvet, süfinin kendi bâtınındadır: İnsanlarla birlikte bulunurlarken halvet halindedirler. Toplum içinde halvetin tercih edilme sebebi, Hz. 
Rasülüllah (s.a.v. Yin sünnetine ittibâ' etmektir. Hâzini'nin Cevâhiru'l-ebrâr'da verdiği bilgiye göre, müridin tek başına halvete konulması şeklindeki genel tasavvufi uygulamadan farklı olarak 


Yeseviyye'de halvet, grup hâlinde yapılır. 


Yesevi mürşidlerinden Hudâydâd Bustânü'l-muhibbin risalesinde halveti şöyle anlatır: “Halvete giren süfilerin dört önemli görevi ve virdi vardır: Birincisi duhâ namazından sonra iki rekât kefâret niyetiyle namaz kılmak ve her rekâtta Fâtiha'dan sonra Kevser Süresi'ni okumaktır. İkincisi, dört rekât tesbih namazı kılmak ve ardın- 


dan ne dileği varsa onu Allah'tan isteyip duâ etmektir. Üçüncüsü, her 


YESEVİLİK YOLUNDA ADIM ADIM | 131 


gün Kur'ân'dan yüz âyet okumaktır. Dördüncüsü ise zikir ile meşgül olmaktır. Bu zikri icrâ edecek olan kişi eğer gönlü canlanmış ise hafi 


(8 sessiz), gönlü canlanmamış ise cehri (- sesli) zikre devâm eder.” 


Hicri aylardan Zilkade başlarken girilen ve Zilhicce başında kırk güne tamamlanan halvetten çıkmak yaygın bir uygulamadır. 
Zilhicce'nin onuncu günü kutlanan Kurban bayramının ilk günü düzenlenen görkemli bir tören ile gerçekleştirilen “halvetten çıkış” ritüeline katılmak için çok uzak yerlerden ziyaretçiler de Yesi'ye gelirdi. Görgü tanıklarının rivayetlerine göre komünizm öncesindeki son senelere kadar sürdürülen halvetten çıkış törenini izlemek maksadıyla beşbin-altıbin kişi Yesevi külliyesinde 


toplanırlardı. 


Bir diğer uygulamada ise Şaban ayının son on günü başlanan erbain Ramazan ile birleştirilip kırka tamamlanır; bu şekilde de halvetten çıkış Ramazan bayramı ile denk getirilirdi ki, bugün Nakşbendiyye tarikatının Dağıstaniyye kolunun sürdürdüğü er- 


bain geleneğinde de bu uygulama tercih edilmektedir. 


5.3. 63 YAŞ TOYU 


Divân-ı Hikmet'te yer alan “altmışüçde girdim yere” kelimelerini içeren hikmetlerin işaret ettiği üzere, Hazret Sultan Yesevi'nin altmışüç yaşına geldiğinde Hz. Rasülullah (s.a.v.)'in altmışüç yaşında vefat edip toprağa verilmesinden ilhâm ile yer altı hücresinde inzivaya çekilmesi Türkistan'da 'altmışüç yaş' ile ilgili 


bir geleneğin teşekkülüne yol açmıştır. Bu rivâyet o kadar çok 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tekrarlanır ki, Divân-ı Hikmet okuyan herkes, kendisini bu gönül rızâsıyla yeraltına giriş olayı üzerinde düşünmek zorunda hisse- der. Hattâ, Hazret Sultan Yesevi'nin bu inzivasının şeriata göre 


doğru olup olmadığı dahi tartışılmış, çeşitli yorumlar yapılmıştır. 


Ahmed Yesevi'nin yeraltına çekilişini, dünya üzerindeki hayat ile ilgiyi kopartmak olarak değerlendirmek yanlıştır. Bir Divân-ı Hikmet yazmasının mukaddimesinde yer altı hücresine çekilen Yesevi'nin dervişlerinin seyr ü sülükları ile ilgilendiğinin kaydedilmiş olması bunun en iyi kanıtıdır. Yesevi'nin yer altı hücresindeki hayatının oldukça uzun süreli olduğu hakkındaki rivâyetler ve hikmetlerin büyük bir bölümünün yeraltındaki hücrede inziva esnasında söylenmiş ve kayda geçirilmiş olduğu hakkındaki bilgiler bu yeraltı hayatının tasavvufi eğitim ile ilgili aktivitelerin ve Yesevi'nin irşad misyonunun bir parçası haline getirildiğinin göstergesidir. Bütün elyazması ve basılı Divân-ı Hikmet'in baş kısmında yer alan uzun hikmetlerinin ana temasının Ahmed Yesevi'nin yeraltına girişi temasını işliyor olması da bunun bir kanıtıdır. Rivâyetlere göre Cum'a günleri, Hazret Sultan Yesevi'nin yer altı halvethanesinden çıkarak Cum'a namazına katılması sonrasında mescid avlusunda toplu halde icra edilen cehri ve hararet- 


li zikir meclisleri ikindi namazına kadar sürmekteydi. 


Yesevilik geleneğinde dervişlerin seyr ü sülük sürecinin önemli bir parçası olan erbâin uygulamasında bile halvethâne- nin bir eğitim ocağı halinde işlev gördüğünü hatırladığımızda Yesevi tarzı süfi eğitiminin sosyal niteliği ortaya çıkar. Budist geleneklerin, ya da hrıstiyan mistiklerinin dağ başlarında, 1ssız 


mağara ve manastırlarda yaşadıkları ile geçici olarak —kırk günlügüne- girilen bir uzlet sürecinin bile toplum ile iç içe yaşanması Türk Tasavvuf geleneğinin insana yönelik, aksiyoner ve toplumu kapsayıcı oluşunun farkını ortaya koyar. Bu yaklaşım genel anlamı ile İslâm'daki tasavvufi hayat ile diğer mistik geleneklerin temel yaklaşım farkını ve İslâm tasavvufunun eski rühâni geleneklerden aşırıldığı iddialarının yersizliğini ortaya koyar. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta bu altmışüç yaşın hicri takvime göre oluşudur. Bugün kullandığımız miladi takvim ile Hz. Rasülullah (s.av.), altmışbir yıl yaşamıştır. Türkistan'da hicri takvime göre altmışüç yaşına giren aksakallar, bu tarihi realiteye bakarak, bir ziyafet düzenleyip komşu ve akrabalarına bir davet verirler ve düzenlenen tören ile altmışüç yaşa girişlerini kutlarlar. Burada kutlama ile kastedilen, Allah'a kendisini bu ileri yaşa ulaştırdığı için şükr etmek ve bundan sonraki hayatında tamamen Allah'ın rızâsını gözeterek yaşayacağını ilan etmektir. Hayatının son döneminde Hz. Rasülullah sünnetine uygun yaşamakla şefaatine nail olunacağına inanç, 


bu geleneğin temelini teşkil eder. 


Ahmed Yesevi'nin sünnet-i nebeviye olan bağlılığının derecesini gözler önüne seren bir rivâyete göre Ahmed Yesevi, Hz. Rasülullah (s.a.v. 'in sünnetine bağlılığı sebebiyle altmışüç -milâdi takvime göre altmışbir- yaşına geldiğinde bir yeraltı mescidi kazdırmış ve vefatına kadar bu mescidde ibadet ve riyâzet ile meşgul olarak adetâ ölmeden önce ölüm deneyimi yaşamıştır. Yesi'deki dergâhı- nın avlusuna açılan bir merdiven ve buna bağlı bir dehlizle ulaşılan bu halvethane yeryüzünden üç arşın derinlikte inşa edilmişti. Ahmed Yesevi'nin yer altında uzun süren bir halveti yaşadığı bu kutlu 


hücresinin kalıntıları bugün de muhafaza edilmektedir. 
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Ahmed Yesevi, hikmetlerinin birçok yerinde yeraltı uzletine çekilmesine neden olarak Hz. Muhammed (s.a.v. )'in altmışüç yaşında vefat ederek yer altına girişini ve bu yüzden kendisinin de yer üstünde Hz. Rasülullah (s.a.v. )'den daha fazla gezmekten hayâ etmesini göstermektedir. “Divân-ı Hikmet”te Ahmed Yesevi'nin yer altında uzlete çekilişini ve uzlet hayatı esnasında yaşadığı manevi halleri anlatan hikmetler önemli bir yer tutar. Esasen Divân-ı Hikmet'ten anlaşıldığına göre hikmetlerinin büyük bir kısmı da ilahi ilhâm ile bu mekânda Ahmed Yesevi'nin dilinden dökülmüş 


ve yanındaki dervişler tarafından kağıt üzerine tesbit edilmiştir. 


Ahmed Yesevi'nin altmışüç yaşında yeraltı çilehanesine girişinden sonraki hayatıyla ilgili somut bilgilere sadece Yesevi silsilesine mensup Safiyyüddin Orun-Koylaki ve Sultan Ahmed Hazini'nin eserlerinde rastlanır. Divân-ı Hikmet'teki birçok hikmet, bu yer altı çille-hanesine girişi, Hazret Sultan Yesevi'nin in- 


ziva gerekçelerini dervişâne bir tarzda anlatımını içerir. 


Ahmed Yesevi'nin yeraltındaki bu uzlet ve halvet hayatının ne kadar süre ile devam ettiği belli değildir. Fakat vefat tarihi olarak kabul edilen 1116 yılına kadar yaklaşık 10 yıl süreyle “âhiret ehli, “kabir ehli" birisi gibi yeraltındaki çilehanesinde uzletini sürdürdüğü ve yetmişüç yaşında vefat ettiği araştırmacıların ço- 


gunluğunun ortak kanâatidir. 


63 yaşı toyunu veren aksakal bir yerde toplum önünde artık 
hayatını Hz. Rasülullah sünnetinden hiç ayrılmamak üzere sürdürmeğe söz verdiğini taahhüt eder. Yapılan tören bu söz verişin tescilidir. Komünizm dönemine kadar Türkistan'da bütün aksa- 


kalların yerine getirmeye çalıştığı bu tören, dini her türlü uygulamanın yasaklandığı, “hurâfe” ilan edilip suç olarak gösterildiği ağır baskı yıllarında, sadece gözden ırak köy ve obalarda yaşatılabilmiştir. Bugün ulaşılan özgürlük ortamında “altmışüç yaş toyu” törenlerinin de gün ışığına çıktığı ve bu kadim Yesevi geleneğinin 


yeniden dirildiği görülmektedir. 
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SONUÇ 


Türklerin Pir'i olarak adlandırdığım ve ruhani tasarrufatının devamına bizâtihi tanık olduğum Hazret Sultan Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi'nin irşad misyonunun kıyamete kadar devam edeceğini biliyorum. Elinizdeki bu risâle de bu irşaddan ezeli nasibi olan kişilere bir kılavuz olması niyeti ile hazırlanmıştır. Fâni dünyadaki hayatımızın sayılı günlerini Allah'ın zikri ile tezyin edip, gafletten uzak bir şekilde yaşayıp imân ile ebedi hayata adım atmak en büyük mutluluktur. 


Eser vermiş olan evliyâullahın yazdıklarını okurken, o satırlarda Hakk Teâlâ'nın hoşnudluğuna giden bir yol olduğunu kabul ederek başlanmalıdır. Okuma zamanında edinilen bilgi seviyesinde anlaşılmasında güçlük çekilen yerleri, itiraz tavrına girmeden geçivermek hem okura zarar vermeyecek, hem de daha sonra dönüp aynı yerler okunduğunda açılacak yeni anlam katmanlarına hayret edilecektir. Rahmani bir hizmet için yazılan eserlerin bitiminde ise edinilen bilgi, ulaşılan mertebe ve kazanılan bereket vesilesi ile mü- 


ellife bir duâda bulunmak ne güzeldir. 


Yeryüzünde Divân-ı Hikmet'in basılıp okunduğu her yerde Hazret Sultan Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi'nin pâk gönlünden kaynayan bu Türkçe, Türk için, Türk'e özel irşad pınarı çağlamayı, berrak suları ile susuz gönüllere deva olmayı kıyâmet anına kadar 


sürdürecektir. 
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NOTLAR 


Süfi Muhammed Dânışmend: Yesevi menâkıbnâmesi olan Cevâhirü İ-Ebrâr'da Ahmed Yesevi'nin en yakınındaki müridi ve halifesi olarak gösterilen bu dervişin, Yesevi'nin ağabeyi Sadreddin'in oğlu - dolayısıyla yeğeni- olduğu rivâyet edilmektedir. Bu risâlenin hazırlanmasında kaynaklık eden Mirâtü'-Kulüb risâlesini Yesevi'nin talimatı ile hazırlaması ise ilim yönünden de diğer halifelerden önünde olduğunu ifade eder. Kabri Kazakistan'da Otrar yakınlarındaki Sufihâne olarak adlandırılan bölgede ziyâretgâhtır. 


Şeyh Şerafeddin Dağıstani: (1875-1936) Son asrın önemli tasavvuf büyüklerindendir. Ailesi ile birlikte Dağıstan'dan Türkiye'ye hicret edip Yalova Güneyköy 'de yerleştirilmişlerdir. Osmanlı Sarayı ve Türkiye Cumhuriyeti üst yönetiminin tanıyıp istişare ettiği manevi önderlerdendir. 'Tasavvuf silsilesi, Suriye'nin başkenti Şam'da irşad faaliyetini sürdüren yeğeni Abdullah Dağıstani ve halifeleri tarafından dünya çapında yayılmıştır. 
Sohbetlerinde tutulan notlar “Menakıb-ı Şerefiyye” adı ile yayınlanmıştır. 
Kabri Yalova Güneyköy'de ziyaretgâhtır. 


Abdullah Dağıstani: (1891-30 Eylül 1973) Dağıstan'da doğduktan sonra henüz çocukken ailesi ile birlikte Osmanlı topraklarına hicret etti ve dayısı Şeyh Şerafeddin Dağıstani'nin manevi irşadı ile büyüdü. 1915'te, Çanakkale'de Osmanlı ordusunun askeri olarak yaralandı ve gazi oldu. 
1936 yılında mürşidi Şerafeddin Dağıstani'nin vefâtından sonra Suriye'ye 
taşındı. Bir müddet Halep'te kaldıktan sonra Hums'a ve sonunda Şam'ın Kâsiyün Dağı'nda yerleşti ve burada kurduğu dergâhında etkisi bütün dünyaya yayılan irşadına başladı. 30 Eylül 1973'te, Şam'da vefât etti ve mescidindeki türbesine defnedildi. Manevi tasarrufatına vefatı sonrasında da devam ettiği Muhyiddin Şekür'un “Su Üstüne Yazı Yazmak” eserin- den okunabilir. 
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Mustafa İhsan Karadağ: (1914 - 13 Ocak 2004) Son devrin Nakşbendi-Kadiri mürşidlerindendir. Erzincan'da doğmuş, çalışmak için geldiği İstanbul'da 1990'lı yıllarda ihya ettiği Beylerbeyi Bedevi tekkesinde sürdürdüğü irşadından sonra vefat etmiştir. Kabri Küplüce Kabristanında ziyaretgâhtır. Sohbetlerinden bir kısmı yazılı hale getirilerek yayınlanmıştır. 


Ârif: Tanıyan, sezen, anlayan demektir. Arif olmak kabiliyeti, süfilerde “irfan” sözüyle dile getirilir. Âlim olmak, okuyup bellemekle mümkündür; fakat irfan, Tanrı vergisidir. Bu yüzden de tasavvufta irfan, ilimden üstündür., 


Muhib: Arabça'da seven anlamına gelir, tasavvufta ise tarikati seven (sempatizan) anlamında kullanılır. Çoğulu “muhibbân'dır. Mevlevi ve Bektâşi tarikatlarına intisab eden kişi “muhib”tir; bu tarikatlarda, muhibbe bir süre sonra intisâb töreniyle dervişlik payesi verilir. Bazı süfi tarikatlarında, intisâb eden kişiye “derviş” denir; bir süre sonra biat alma töreniyle derecesi “Mürid” derecesine yükseltilir. “Mürid” sözü, bütün 


tarikatlarda, tarikata intisâb etmiş olanlara verilen genel bir sıfattır. 


Zâkir: “Zikir yapan” “zikreden” anlamına gelir. Tasavvuf geleneğinde unvan olarak da kullanılmıştır. Zikr esnasında, zikredenleri coşturmak için zikir halkasının ortasında ve çok defa yanyana ve karşı karşıya oturup ilâhi okuyanlara “zâkir” büyük dergâhlar da bu zâkirleri komutları ile yönlendi- 


GA 


ren dervişe ise “zâkirbaşı” denilir. 
Tasavvuf Klasikleri: 

1. Serrâc, Luma' 

2. Ebu Talib el-Mekki, Kütü'-Kulüb 


3. Kuşeyri, Risale 
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4. Hucviri, Keşfu'l-Mahcüb 

5. Abdullah Herevi, Menazilü's-Sairin 

6. Gazzali, İhyau Ulumi'd-din 

7. Sühreverdi, Avârifu'l-Meârif. 

8. Muhyiddin İbn Arabi, Futühâtu'l-Mekkiyye. 


Mir'âtü'l-Kulüb: Mir'âtü'l-Kulüb risâlesinin yazılmasının sebebi şu idi ki, tüm süfiler, sabah ve akşam belki sürekli zikir halkasında doğru bir hâl içinde iken, günlerden bir gün Hazret Sultân Ahmed Yesevi'ye: “Şeyhlik ve müridlik hakkında ve bu yüce silsilenin sülük (usülü) ve tarikatı konusunda bilgi verseniz, sizden sonra ehl-i tarikata hâtıra kalır”, diye arzettiler. Sonra bu risâleye Mir'âtü'l-Kulüb adı verildi yani “Gönüller Aynası: Yesevi, Mir'âtü'l-Kulüb risâlesini üç bölüm üzerine binâ ettiler. Zirâ Hak Teâlâ, “kullarım bana yaklaşsın”, deyip din ve İslâm yolunu bahşetti. O yola üç isim verdi. Birinci şertat, ikinci tarikat, üçüncü hakikat. Bu sebeple 


(bu risâle) üç bölüm üzerine binâ edildi. 


Evrâd: Kur'an-ı Kerim ve hadislerden, dua nitelikli olan parçalardan derlenip bir formül şeklinde tertiblenmiş olan ve belirli zamanlarda okunan zikir sözlerinin tümüne “evrâd” denir. Tekili “Vird” olup genellikle dervişin tek başına yaptığı zikri dersi anlamında kullanılmaktadır. Tarikat ehli, tarikatı kuran mürşidin veya sonraki erenlerden birinin tertib ettiği evrâdı, bilhassa sabah namazından sonra okurlar. Evrâd-ı Bahâiyye, Evrâd-ı Mevleviyye, Evrâd-ı Fethiyye, Evrâd-ı Bayrâmiyye en iyi bilinen evrâd örnekleridir. Halvetiyye'de Pir-i Sâni Seyyid Yahya Şirvâni'ye ait “Vird-i Settâr yaygın olarak okunan virdlerdendir. 
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Evrâd İle İlgili Terimler: 


İstiğfar: Allah'ın mağfiretine sığınırım. 
Tecdid-i İmân: İmanı yenileme. 


Euzü Besmele: “Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve Rahman ve Rahim Allah adı ile başlarım” 


Kelime-i şehâdet: “Şehâdet ederim ki Allah'dan başka tapılacak yoktur ve yine şehâdet ederim ki (Hz.) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir: 


Kelime-i Tevhid: “Allah'dan başka tapılacak yoktur.” 
Kelime-i Temcid: “Allah'dan başka güç ve kuvvet odağı yoktur.” 


Salavât-ı şerife: “Allahım, salât ve selam (Hz.) Muhammed'in, ailesi ve 


ashâbının üzerine olsun” 


Çâr-darb: (-Çehar Darb): Farsça “çar” ve arabça “darb” şeklindeki iki sözden meydana gelmiş terkibtir; “dörtlü vuruş” anlamınadır. Kelime-i tevhid “La-ilahe-İlla'llah” zikri yapılırken dört hecenin söylenişi sırasında yapılan dört baş hareketi Divân-ı Hikmet'te “Çâr-Darb” olarak adlandırılmıştır. Kalenderiler ile Abdâllar, saç, sakal, bıyık ve kaşlarını usturayla dipten traş ederlerdi ki buna da “Çâr-Darb” vurmak denilmiştir. 


Online Biat: 10 yıldır çalışmakta olan çevrimiçi biat örneği için bkz: http://www.tasavvuf.info/biat online.htm (1.3.2020) 


Râbıta: Arabça bağlantı, bağlantı aracı anlamına gelir. Tasavvufta, dervişin, zikrederken, ibâdet ederken, gönlünden dünyayı, dünyaya ait her şeyi çıkarıp kalbini arıtmak için gözleri kapalı olarak şeyhini, gönül gözü ne getirmesi, kalbini mürşidine bağlaması demektir. Derviş, böylece gönlünü mürşidi vasıtasıyla Ravza-i Mutahhara'daki Hz. Rasülullah (s.a.v. Ye ve 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bu vesileyle de Allah'a bağlamış, Hakk'tan başka herşeyden arınmış olur. 
Rabıta dolayısıyla özellikle Mağrib (- Kuzey Afrika) ülkelerinde dervişe “Murâbıt” (—bağlantı kuran, bağlanmış olan), tekkeye de “Ribât (—bağlanılacak yer) denir. Tasavvuf ehli arasında, tarih boyu “rabıta”ya en fazla önem verenler, Nakşbendilerdir. Hz. Rasülullah (s.av.) rabıtasında güçlük çekiliyorsa kuzey -Altınoluk- cephesinden Ka'be-i Muazzama rabıtası yapılmasını tavsiye eden mürşidler de vardır. 


Telebbüs rabıtası ise müridin giyim-kuşamını mürşidine benzetmeğe ça- 


lışmasıdır. 


Râbıta Usulü: Mescid-i Nebevi'deki hücresinin pencere önünde, ayak ucunda oturur imişçesine Ruhâniyyet-i Muhammedi'ye yönelerek letaif merkezlerinden feyz akışını hissetmek üzere gözler kapatılıp hareketsiz şekilde oturulur. Hz. Rasülullah (s.a.v. Yin hilyesi göz önüne getirilir. 


LHilye-i şerif: Hz. Ali (k.w.)'den naklen Hz. Rasülullah (s.a v. Yi şöyle tarif edildi: 


“Ne aşırı uzun, ne de kısa idi; orta boyluydu. Saçları, ne kıvırcık ne de dümdüzdü; hafifçe dalgalı idi. Tombul yüzlü ve yumru yanaklı değildi; yüzünde hafif bir değirmilik vardı. Yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz; alnı açık, gözleri siyah; kirpikleri sık ve uzun, kaşları hilâl gibi ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında normal zamanlarda gözükmeyen öfkeli hallerinde ise kabaran bir damar vardı. Kemiklerinin eklem yerleri ile omuz başları iri yapılı, el ve ayak parmakları kalınca idi. Yürürken, meyilli ve engebeli bir yerde yürürcesine ayaklarını sertçe kaldırırlar, adımlarını geniş atarlardı. Bir kimseye baktıkları zaman, yalnızca başlarını çevirerek değil, bütün vücudları ile o tarafa yönelirlerdi. Sırtında kürekleri arasında “Nübüvvet Mührü” vardı. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en geçimlisi ve arkadaş canlısı idi. Allah'ın salât ü selâmı 


O'nun üzerine olsun.) 
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DR. HAYATİ BİCE'NİN DİĞER ESERLERİ 


Türkistan Rüyası, Post Yayınları 


* 


Divân-ı Hikmet / Hoca Ahmed Yesevi / 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi ik 
Divân-ı Hikmet'in Kavram Haritası / 
Hitabevi Yayınları 
* 


Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi 


* 


Annenin Rehberi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi 


* 


Hoca Ahmed Yesevi Türbesi , Kültür Bakanlığı Yayınları 


* 


Türk Yurtları Üzerine Notlar, Akçağ Yayınları 


* 


İşaret Taşları, Akçağ Yayınları 


* 


Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, H Yayınları 


* 


Yesevi Ata'dan Öyküler, KDY Yayınları https: / /www.kitapyurdu.com /yazar /dr-hayati-bice /8225.html 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“Türkistan Rüyası”, 


“AMuh Dostlarının Şakası Yoktur!” 


.. . Post Yayınları 
T ie iz ak Komünizm sonrası Türkistan 


e Cumhuriyetleri'nin o durumu, 
AT BL Ahmed Yesevi Üniversitesi'nin 
1 kuruluş süreci, Türk yurtlainik rında misyonerlik faaliyetleri, 
Kerkük Türkmenlerinin dramı, 
Doğu Türkistan'daki asimilasyon, Yesevilik yolu, tasavvufun günümüzde nasıl yaşanabilece- 


ği konusunda bilgiler, yaşayan 


Allah dostlarından tavsiyeler 


gibi bir çok konu yaşanmış olaylar etrafında anlatılır. Otobiyografik bir roman olan “Türkistan Rüyası”nda yazar, “Dr. Oğuz Kara- 


çay” olarak, müstear adı ile okurla buluşur. 


https:/ /www.kitapyurdu.com /kitap/turkistan-ruyasi/502473.html 


“Divân-ı Hikmet”, 
Hoca Ahmed Yesevi 


Hoca Ahmed Yesevi TDV Yayınları 
Divân-ı Hikmet 


Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk'ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın hüzünleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydın- 
Hazırlayan 

Dr. Hayati Bice latmaya uzun bir zulmet dev- 


rinden sonra bütün Türk yurt- 


© larında yeniden başlamıştır. 


Ahmed Yesevi'nin dilinde seslendirdikten 900 yıl sonra sizlerin eline ve gönlüne kadar ulaşan bu hikmetler Türkler arasında İslam etrafında örgülenen bir iman işbiliğinin teşekkül etmesine, hizmeti yönüyle Türklüğün manevi hayatında çok önemli bir yere sahiptir. 


https:/ /www.kitapyurdu.com /kitap /divani-hikmet-hoca-ah- met-yesevi-samuaciltli/9231.html 


DR. HAYATİ sict 


Divân-ı 
Hikmet'in 
Kavram 
Haritası 


YÜSEVİLİK YOLUNUN 


tBAŞLARI 


Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların önem sıralaması ile 


Divan-ı Hikmet'in 
Kavram Haritası 


Hitabevi Yayınları 


Divân-ı Hikmet'in kavram haritası, Yesevi irşadının önceliklerini göstermektedir. 
Divân-ı Hikmet'in bu akademik çalışma ile içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarınca anlaşılması noktasında değerlidir. 


tasnif edilmesi, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu da gösterir. Divân-ı Hikmet'teki kavramların haritalandırılması yönüyle bu çalışma öncü niteliktedir. İnsanın yeryüzündeki hayatına yön verici öğütleri ile Yesevi hikmetleri dünyanın Türklerinin kültürel hayatını şekillendirmeye kıyâmete kadar devam edecektir. 


https:/ /www.kitapyurdu.com / kitap / divani-hikmetin- 


kavram-haritasi /643816.html 


“Türk Yurtları nn Şir Üzerine Notlar”, 

TURK U ii şi Akçağ Yayınları 

ÜZERİNE & La 2. Baskı 


NOTLAR Ja i Vi Türk yurtları etrafında özellikle 


son yıllarda teşekkül eden literatür birikimi, ciddi bir hacme ulaşmakla beraber; konu, bütüncül bir çerçevede değerlen- 
DR. HAYATİ BİCE dirilmekten uzaktır. Bu çalışma, Türk yurtları konusunda teşekkül etmiş literatürdeki bir zaafı karşılamak iddiasındadır. 

Türk yurtları incelemesinde tarih kadar kültürün, dil kadar ekono- 


minin, bugünkü ilişkiler kadar yarınki gelişmelerin de önemi vardır. Bu dikkate alındığında tek tek bilim dallarının ayrıntılı analizleri yanında konunun bir bütün olarak ele alındığı çalışmaların da yapılması bir zorunluluktur. 


https: / /www.kitapyurdu.com /kitap /turk-yurtlari-uzerine-not- lar/422530.html 


“Kafkasya'dan 
Anadolu'ya Göçler”, 


Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınevi 


19.yüzyıl sonlarında Kafkasya'dan Anadolu'ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi'nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser ol- 


mayıp bu 'muazzam vakıa'nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye'de yayınlanan ilk eserdir. 


Günümüz dünyasının kısalan mesafeleri gözönüne alındığında, artık bize çok yakın olan Kafkasya'nın ve hattâ ötesindeki Türk Dünyası'nın bugünün anlaşılmasına yardımcı olacak verileri de içeren bu eseri değerlendirebilen okuyucu, Türkiye ve Türk Dünyası'nın yarınki ilişkilerini ilişkin söz söyleyebilmesi için gerekli donanıma 


sahip olabilme fırsatını da bulacaktır. 


https: / /www.kitapyurdu.com/kitap /kafkasyadan-anadoluya-goc- ler/8877.html 


Pir-i Türkistan 


Hoca Ahmed Yesevi 
PİR-İ TÜRKİSTAN H Yayınları 
HOCA AHMED “Hazret-i Türkistandır O... 
YESEVİ Ahmed Yesevi'yi, gerçek kim- 


liğiyle tanımamız Türkiye ve 
Türkistan Türkleri'nin kardeşliğini güçlendirecek ve ortak manevi atamız Ahmed Yesevi'nin dergâhında (o kucaklaşmamızı sağlayacaktır. O dergâh, Orhun'dan Tuna'ya kadar uzanan bütün Türk yurtlarını içine ala- 


cak genişliktedir.” 
Eserin “Yesevilik Âdâbı” e Ahmed Yesevi'nin kurucusu 


olduğu tasavvuf yolunun uygulamaları yer almaktadır. 


https://www.kitapyurdu.com /kitap/piri-turkistan-hoca-ah- med-yesevi/355688.html 


DR. HAYATİ BİCE 


hüm 


e imiaşeet 


“İşaret Taşları” 
Akçağ Yayınları 


“Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynak- tan birkaç rengi yansıtmak niyetiyle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak “güzel bir yürüyüş” eyleyeceğiz. Yesi'den, Buhara'dan, 
Semerkand'dan, o Kaşgar'dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağım takatim 


yettiğince. Haddim olmadığını bile bile Hoca Ahmed Yesevi'den, Sultan Sencer'den, Necmeddin Kübra'dan, Şeyh Şamil'den bahse- 


deceğim.” 


https:/ /www.kitapyurdu.com /kitap /anayurttan-anadoluya-isa- 


ret-taslari/430022.html 
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-Yeseviyye Âdâbı- 
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Çörek asvdv Hazel Saltan Hoca Ahmed Yesevi Ne ya kaynakları dedeyon ve b korda eser veren birisi olarak, Yeseniik yolanda yürümek talebini şalısına iletip klavuz niteliğinde hür eser hazarlamann isteyen tahihlerin arzusunu verin getirme düşüncesi Se bu riske ortaya çıkt. 


Tasavvuf yolandakı rehberim Mustafa Öisanı Karadağ'ın (ks) “Tasavvuf ile Me iyii konularda bana ulaşan sorulara nasıl cevap vereyim?” 
sarun verdi karş bu eserin ortaya çelımasanda yol gehs teri iolmaştır 


“Bilvorsayı söylersin, bilmiyorsan zaten söylevemezsin ki.” 


'Yesesiyye âdil olarak adandırdalilecek olan kalanuz incelenecek olursa, Allahı nzâsarv tahsil yalanda mesafe katetmek isteyen kişi, öce bu işin DÖVÜk kasma ker radesiyle yerine getirmesi gereken görevlerden oluştuğunu anlayacak tr, 


Bu kalavuzda tanf olen ar, Miadot ve tefekküre hark gün devam eden takb için Hakk Teila bir kapı açacaktır. 


HAYATİ BİCE 


KAPAK HATTI 
“Ya Hazret Stan Hüce Ahmed 
Yeseni Karddesallaka Sarah” 


KDY Hat Hüseyin KUTLU 9” 786257 * 064659 
Tezhib: Müzehher BİCE SAN: 9784157081659 


